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68 
KAPAK 
ROBERT PATTINSON b 
Kapağımızda bu ay, “Twilight” seri 
ile yıldızı parlayan Robert Pattinson 
var. “Good Time? filminde soğukkanlı 
bir suçluyu sergileyen aktör, tüm 


karanlık yönleri ile bu sayfalarda! 
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15 
INFO 
Info sayfalarımızda bu ay şu sıralar Feng 
Shui kitabı ile gündemde olan Zeynep 
Akçay var. 


18 
KÜLTÜR SANAT 
Ekim ayında öne çıkan kitap, çizgi roman, 
film ve DVD'ler bu sayfalarda! 


28 
SAAT 
Bu ay geleneksel saat sanatlarının önde 
gelen temsilcisi Vacheron Constantin'in 
Yoko Imai ile olan işbirliğini konu aldık. 


32 i 
TEKNOLOJİ 
Geleceğin evlerinin kalbi “akıllı 
hoparlörler? bu ay teknoloji 
sayfalarımızda. 


36 
YEMEK 
Hem bir alışveriş merkezinin bünyesinde 
hem de Etiler'in göbeğinde olmasına 
rağmen son derece izole bir ortam sunan 
Martinez Istanbul'u ziyaret ettik! 


38 , 
EKONOMİ 
Paralar hakkında “inceleme” başlattık! 
“Bitcoin, 'Litecoin, 'Altcoin, “Ethereum” 
gibi 'kripto' paralar. 


39 
SEYAHAT 
Rotamızda bu ay, zıt kutupların buluşma 
noktası olarak görülen, gökkuşağı kadar 
renkli Johannesburg var. 


42 
LİSTE 
x-ist Sanat Galerisi'nin kurucusu ve 
sahibi Daryo Davit Beskinazi bu ay 'Liste* 
sayfamızda. Beskinazi'ye ikonlardan 
aksesuarlara en sevdiklerini sorduk. 


43 
CHECK-İN 
Popüler kültürün nabzını tuttuğumuz 
sayfalarda bu ay, Selena Gomez, American 
Crime Story'nin ekibi ve INNA ile 
yaptığımız özel röportajlar ve 16 dil bilen 
müzisyen Eser Tözüm var! 
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ga 
SEVDİĞİMİZ KADINLAR 
ANNADEARMAS 
“Blade Runner 2049 ile yeniden 
gündeme gelen güzel oyuncu Armas, 
kariyerinde adım adım ve temkinli 
ilerlemeyi tercih ediyor. 


£faguine. 
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51 
OTOMOBİL 
Premium segmentin öne çıkanlarına 
yakın plan yaptık. Beygir gücüyle akılları 
baştan alan modeller için doğru sayfaları 
biliyorsunuz! 


57 
STİL 
“Deneme Yanılmalı 20'li Yaşlar”, Batılı 
Erkeklere En Çok Yakışan Asyalı Kadın 
Woo Young Mi ve çok daha fazlası Ekim 
ayında stil sayfalarımızda! 


78 
DOSYA 
YEŞİLİN GÜCÜ ADINA! , 
CGI TEKNİĞİ VE HOLLYWOOD'DAKİ 
TÜRKLER 
Gerçek dünyada var olmayan kişi 
ve olayların beyaz perdeye nasıl 
yansıtıldığını hiç merak ettiniz mi? 
Aradığınız tüm cevaplar bu sayfalarda. 


84 
DOSYA 
AYAKKABI 
Yaz mevsiminin sona ermesi ve soğuyan 
havalar ile önemi bir kez daha anlaşılan 
ayakkabılara dair aradığınız tüm detaylara 
bu sayfalarda yer verdik. 


98 
HAYATTAN NE ÖĞREN Dİ? 
İLKER AYRIK 
“Geniş Aile, “Seksenler”, “Ben Bilmem 
Eşim Bilir” gibi programların yıldızı, 
oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'a hayattan 
öğrendiklerini sorduk. 


100 
HİKÂYE N 
NE MENEM BİR NESİL: 

, 2000'LİLER 

İnternetin olmadığı dönemi hiç 
görmemiş, çevrimiçi neslin ilk üyeleri 
2000'liler gelecek sene reşit oluyor. Peki, 

buna ne kadar hazırız? 


104 
DEVİR, GÖSTERİŞ DEVRİ 
Sosyal medyada yazılıyor, çiziliyor ve 
fotoğraflar paylaşılıyor. Hiç merak ettiniz 
mi tüm bunlar niçin yapılıyor? 


108 

FUTBOL 
Futbol sayfalarımızda bu ay, Avrupa 
futbolundaki Çin istilası” konusuna yer 
verdik. 


12 
MODA 
Ağırlıklı olarak siyah ve beyazın 
uyumunu vurgulayan Sonbahar/Kış 


koleksiyonlarında şıklığın yanında dikkat 
çeken bir faktör daha var: Rahatlık. 
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MERINO 
EXTRA FINE 


d *Woolmark sembolü pek çok ülkede geçerli bir kalite onay işaretidir. 
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Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR VEKİLİ 
Tuncel Sunar 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Togan Noyan 
togan.noyanGesguire.com.tr 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖRSEL YÖNETMEN 
Seda Karan Samet Günüç 
seda.karanGesguire.com.tr samet.gunucGesguire.com.tr 


KONULAR EDİTÖRÜ EDİTÖR MUHABİR 
Özge Dinç Türkan Doğan Kaan Sancar 
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KATKIDA BULUNANLAR 
Duygu Altıparmak (Moda Editörü), Serhat Şengül, Ege Görgün, Gökhan İlker, 
Onur Akçay, Emrah Saka, Arda Güldoğan, Gökçecan Yürekli, Tolga Üyken, 
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FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Canan Yetişti Satkın 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yonca Ertürk Özeren 
PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ Derya Canan Süter 
ÜRETİM TAKİP YÖNETMENİ ufuk Can 
TANITIM UZMANI Zeynep Doğan 
GRAFİKER Filiz Moray 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜRÜ Yasemin Gebeş 
REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Sema Teker 
REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Sinem Atak, Emel Özen, Filiz Özkan, Ebru Kaçar Girgiç 
REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ Gökçe Barmanbek Altınbaş 
REKLAM REZERVASYON TLF (212) 354 33 61/ 63 / 65 FAKS (212) 3543375 


N İl ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 
BÖLGE EKLERİ R N Ufuk Kocaoğlu 
BÖLGELER SATIS GRUP KOORDİNATÖRÜ Aynur Gükcan TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ abone©turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com 
ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Ayşe Altun MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan Köksal http://Www.facebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri 
EGE REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ Şebnem Akdeniz http://twitter.com/#!/TurkuvazAbone 
ADANA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Güney Yılmaz Çağrı Merkezi 444 88 81 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
YAZIŞMA Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İST. Tel: (212) 354 30 00 
YÖNETİM YERİ Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 34349 Beşiktaş / İST. 
MATBAA GENEL MÜDÜRÜ Mehmet Kamiloğlu 
YAYINCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASIMCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASILDIĞI YER Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe / İST. Tel: (216) 585 90 00 
DERGİ İŞLETME MÜDÜRÜ Hakan Demirci 
DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 


ESOUİRE dergisinin isim hakkı HEARST CORPORATION a âittir. 
Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire, basın meslek ilkelerine uymaya söz verir. 
YAYININ TÜRÜ Yerel Süreli, (PP üyesidir. 

EKİM 2017 


HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL 
PRESİDENT/CEO: Duncan Edwards, SENIOR VİCE PRESİDENT/GENERAL MANAGER & MANAGING DİRECTOR ASIA & RUSSIA: Simon Horne, 
SENİOR VİCE PRESİDENT/ DİRECTOR OF LICENSİNG AND BUSİNESS DEVELOPMENT: Gautam Ranji , SENİOR VİCE PRESİDENT/EDİTORIAL AND BRAND DİRECTOR: Kim St.Clair Bodden, 
FASHION AND ENTERTAİNMENT DİRECTOR: Kristen Ingersoli, SENIOR INTERNATIONAL EDİTİONS EDİTOR: Luis Veronese 


ESOUIRE ULUSLARARASI EDİSYONLAR 
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EDİTÖRÜN NOTU 
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2018'de Bizi Bekleyen 
Küçük Bir Tehlike 


BU AY OKURKEN ÇOK KEYİF ALDIĞIM YAZILARDAN BİRİ DE 2000 NESLİYLE İLGİLİ 
OLANDI. NE YALAN SÖYLEYEYİM, O YAZIYI OKUYANA KADAR VAZİYETİN BU DERECE 
“FENA' OLDUĞUNU İDRAK ETMEMİŞTİM. HALBUKİ DÜŞÜNÜNCE, VAZİYETLE İLGİLİ 
BİLİNÇALTIMDA NE ÇOK DETAY VARMIŞ AMA BEN BUNLARA ŞİMDİYE KADAR HİÇ 
ODAKLANMAMIŞIM. NEDEN Mİ BAHSEDİYORUM? HAKLISINIZ... 


Şöyle bir girizgâh yapayım: “2000'liler” diye 
adlandırabileceğimiz neslin ebeveynleri dünyayladaha fazla etkileşim halinde olduğundan 
çocukları bu etkileşimin kaymağını yiyerek büyüyor; hatta büyüdüler! 2018, bu “büyüdüler” 
ifadesinin tam karşılığını bulabileceğimiz bir 
yıl. Zira 2000'de doğanlar, artık birkaç ay sonrareşit olacak. 

Burada duralım. Çünkü izah etmem, atlamamam gereken birkaç detay var... 2000 yılı, pek 
çok açıdan kırılma anlarının yaşandığı bir yıldı. 
“Yeni binyıl ifadesi, bu noktada açacağımız parantezin içini doldurmaya yetmez. Çünkü kırılmaanları, doğrudan sosyal yaşamlailintiliydi ve 
bizeodönem daha çok dünyanın büyük bir kaosa sürükleneceği, toplumsal olayların bir sonucu olarak yönetimsel sistemlerin çökeceği 
yönünde kehanetlerden bahsediliyordu. Birkaç yıl sonrasında ise, kehanetlerden bazıları 
gerçekleşti: 11 Eylül'de yaşanan terör saldırısı, 
Afganistan operasyonları ve İkinci Körfez Savaşı, Saddam'ın devrilmesi... Peki, yaşanan onca olayın arasında “sosyal yaşamımızda ne gibi 
“büyük değişiklikler olmuştu? 

2000 doğumlular, bilgiye anında ulaşan ebeveynlere sahip. Doğdukları andan itibaren muazzam bir bilgi alışverişinin içinde büyüdüler. 
Dolayısıyla da bunlardan nasiplendiler. Kuşak 
olarak farklı ama kendilerinin dilinden dahaiyi 
anlayan ebeveynlerle yaşamalarının yanında, 
Facebook aracılığıyla onlara nasıl bir çocukluk 
dönemi geçirdiklerini konuşmadan anlatabilme gibi pek çok şansa sahipler. 

Hal böyle olunca, “sosyal bir çocukluk geçirdiler. Bu durumun o nesil üzerinde yarattığı ve 
yaratacağı yan etkileri gördük, göreceğiz. Ancak hepsinden önemlisi, böylesi “donanımlı ve 
sosyal bir neslin 2018'de artık reşit olacağıdır 


ki işte bu durum, geleceğimiz hakkında da bazı 
ipuçları verecektir. 

2018, bu çocukların hayatlarıyla ilgili ciddi adımlar atıp kararlar alacakları bir dönemin 
resmi başlangıç yılı. Kimisi mühendis olup çocukluk ve ilkgençlik döneminden miras kalan 
aşırı sanal sosyallik sayesinde yapılmayanı yapacak, var olana farklı bir gözle bakmamızı sağlayacak belki. Kimisi de bilgiye kolay ulaşmanın 
verdiği rahatlığı kanıksadığından bu doğrultuda 
hızlı ve etkili çözümler sunacak, gerek tasarım 
gerekse de üretim anlamında. Her ne yaparlar- 
sa yapsınlar, şimdiye kadarki kuşak farklılıklarının çok daha ötesinde bir vizyon ortaya koyacaklardır. “Kuşak farklılıklarının temelinde bu 
gerçek vardır. Hem onların ebeveynleriyle arasında ciddi bir anlayış, kuşak farkı yok.” diyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın; şimdiye kadarki 
gelişmeler, 2000'den sonrakiler kadar 'hızlı' cereyan etmedi. Her sene, bir öncekinden bu derece farklı değildi. Bir düşünün... Şimdi alacakları yeni kararlar ve atacakları adımlarla yepyeni 
bir nesil var karşımızda. 18'ini doldurmaya yakın, fazlasıyla “sosyal ve pratik. Başlıktaki küçük 
tehlike'ne peki? Bizlerin onlara ne derece ayak 
uyduracağı ve iş hayatında onlarla hangi noktalarda buluşacağı gibi primitifalt başlıklardan yolaçıksak, ne dersiniz? 


Görüşmek üzere. 
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SENİ NASIL TANIMLAYALIM? 


HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


YAPILACAKLAR 


LİSTESİ 


LİMAK FİLARMONİ ORKESTRASI: 

ZEKİ MÜREN ŞARKILARI 

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan'ın sanat 
yönetmenliğini yaptığı orkestra, sanat güneşi Zeki 
Müren'in en sevilen şarkılarını 4 Ekim'de Ankara 
Congresium'da, 11 Ekim'de ise İstanbul Zorlu PSM'de 
sahneleyecek. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı 
sıra kültür sanat alanında çalışmalara da destek 
veren Limak Filarmoni Orkestrası, Türk Müziği'ni çok 
sesli yorumlayarak, geniş kitleleri çok sesli müzikle 
buluşturuyor. Aynı zamanda sanat güneşimiz Zeki 
Müren'in en sevilen şarkıları, başka şehirler ve yurt 
dışında da sevenleri ile buluşacak, kaçırmayın. Şimdi 
hep beraber söyleyelim: “Dertli gönüllere giren işte 
benim Zeki Müren!” 


TAZE ÇIKTI:FIFA18 


Konsolun en sevilen ve beklenen oyunu 
sonunda çıktı. Sanat ve gerçek dünya 
arasındaki çizginin daha da daraldığı serinin 
son oyununda atmosfer ve hareketler 
gerçeğe daha yakın. Daha iyi bir oyun 
deneyimi için alıştığımız kolaylığı geride 
bırakmaya hazırlanıp uykusuz gecelere de 
“Merhaba!” diyoruz. Belirtmekte fayda var: 
Bu oyunda takımların oyun tarzları da göz 
önünde bulundurulmuş. Anlayacağınız, 
Barcelona ile oynuyorsanız tiki-taka'dan 
kaçamayacaksınız. O kupa buraya gelecek! 


Hepimiz hayatımızda başımıza gelen olaylar 
neticesinde edindiğimiz tecrübeler ve 
yaptığımız seçimlerle şimdiki karakterimize 
kavuştuk. Bununla birlikte doğuştan gelen 
özelliklerimizi ve toplumsal rollere sığmayan 
davranışlarımızı da yok sayamayız. Bir grup 


içerisinde gösterdiğimiz davranışlara göre 
analiz edilmiş kişilik tipleri ise ilk bakışta 
bizleri şaşırtıyor. Gerçekten kişiliklerimiz 
böyle sınıflandırılabilir mi bilemiyoruz 
ama son dönemde popülerleşen kavramları 
incelemeniz için sizlerle paylaşıyoruz. 


Alfa karakter 

Grubun lideri ve dominant karakter olarak 
tanımlanıyor. Bir odada en çok sesi çıkan, 
mizahıyla güldüren, jest ve mimikleriyle hemen 
fark edilen Alfa, fiziksel olarak da gösterişli 
diyebiliriz. Özgüveni sayesinde kolay iletişim 
kuran ve genelde kadınların daha çok ilgisini 
çeken karakter olarak tanımlanmış. 


Omega karakter 

Sosyal hayata ve grup mantığına çok sıcak 
yaklaşmaz. Alfa ile takılmaktan hoşlanmaz 
çünkü içten içe kendisini Alfa karakter olarak 
görür, sadece liderlik yapmaya cesareti yoktur. 
Genelde, tek başına takılmaktan hoşlanan bu tip, 
gizemli tutumu sebebiyle ilgi çeker ve düzenli 
ve gösterişsiz bir şekilde hayatına devam eder. 
Görev adamı tanımlamasına uyar. 


Beta karakter 

Alfa'nın en yakın dostu ve gelecekteki Alfa 

olarak gösterilen kişilik tipi. Genel olarak, lideri 
destekleyici tavrının yanı sıra diğer üyelerin saygı 
duyduğu kişi de diyebiliriz. Başka bir grubun lideri 
olabilecekken burada onaylayıcı rolü üstlendiği 
için çok dikkat çekmiyor. Yine de diğer kişilerle 
arası iyi olarak gösteriliyor. 


Sigma karakter 

Alfa kadar lider, Omega kadar cesaretsiz ya da 
Beta kadar onaylayıcı değildir, fakat hepsinden 
bazı özellikleri barındıran bir karakterdir. Manipüle 
etme yeteneği sayesinde sosyal çevrede sevilen 
karakter, liderlik ya da takipçilik ile ilgilenmez. 
Kendine has yaşam tarzıyla insanları çevresinde 
toplayabilir ve bakışları üzerine çeker. Bir grupta 
yer almakla ilgilenmez, saygı uyandırır. 


SPOR FESTİVALİNİN OUTDOOR HALİ 


Türkiye'nin ilk outdoor spor festivali 
olan The Bloom Out Alaçatı, katılımcılarını 
6-8 Ekim tarihleri arasında İzmir Çeşme'ye 
bekliyor. Birbirinden keyifli aktiviteler, 
yarışlar, workshoplar, konserler, özel 
gösteriler ve 15 spor disiplini ile festival 
yaz sezonunu eğlence ve spor ile 


kapatma garantisi sunuyor. Alaçatı'nın 
eşsiz coğrafyasında koşudan bisiklete, 
triatlondan duatlona, yüzme ve dalıştan 
windsurf ve yogaya dolu dolu bir program 
sunan festival 7'den 70'e tüm sporseverleri 
doğada bir hafta sonu geçirmeye davet 
ediyor. www.thebloomout.com 
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4 MITSUBISHI 
473 ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


e 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


www.klima.mitsubishielectric.com.tr 


444 7 500 


GENÇLEŞTİREN TATİL 


Dünyanın en iyi beş detoks merkezinden biriolarak gösterilen Bodrum Kadıkalesi'ndeki Sianji Well-Being Resort, wellness aktivitelerine ek olarak ziyaretçilerine artık estetik 
uygulamaları imkânı da tanıyor. Bu hamleile tesis, master detoks, rawfood restoran, 
SPA terapileri, ozon terapisi ve ses terapisi gibiruh-beden-zihin bütünlüğünü sağlayıcı her 
türlü uygulamayı sunmuş oluyor. Uygulamaların Dr. Sami Tan Sarıgül ve ekibi tarafından 
gerçekleştirileceği tesis, yılın 12 ayı da hizmet veriyor. 

www.sianjibodrum.com 


DÜNYANIN YERLİSİ 


Çok gezen çok bilir derler. Bu sözü Perçin 
İmrek gibi 60 ülke gezmiş kişiler için 
söylemişler sanırım. Yeni kitabı Dünyanın 
Yerlisi'nde gezdiği bu 60 ülke ve çok daha 
fazlasını anlatan İmrek, kitabının açılışında 
gezdikçe öğrenmeye, öğretmeye, sevmeye, 
paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor. 
Birçok farklı gezginin yazılarına yer verildiği 
kitap, okuyuculara kendini “dünya vatandaşı" 
olarak tanımlayan İmrek'in gözünden 
dünyanın çeşitli yerlerini görmeye imkân 
tanıyor. www.abakuskitap.com 


HAREKETE GEÇİN 


Otomobil dünyasında tanınmış bir isim olan 
S. Sinan Ulusoy, beslenme ve fitness'a dair 
deneyimlerini 40*fit kitabı ile okuyuculara 
aktarıyor. Kendi içinmükemmele yakın 
sonuçlar veren, Ulusoy'un gerçek hayat 
hikâyesine dayanan kitapta verilen örnekler, 
yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden geniş bir 
okuyucu kitlesine hitap ediyor. Kitabında, 
beslenme ve fitness ile ilgili bilindik 
bahanelere kendi yaşamından örneklerle 
karşı çıkan yazar, okuyucularına daha sağlıklı 
bir yaşam tarzına nasıl geçiş yapacaklarına 
dair ipuçları da veriyor. 
www.sokakkitaplari.com.tr 
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KR EKİM 2017 / BAŞLAMADAN ÖNCE 


l 
HARRISON FORD 
“Blade Runner 2049' filmiyle 35 sene sonra serinin 
devamında rol alan Harrison Ford'u merakla 
bekliyoruz. İlk film olan “Blade Runner, 1982 yılında 
gösterime girmişti. Haber salın, kral geri döndü... 


TAYLOR SWIFT 

“Reputation' adlı yeni albümüyle “Eski Taylor öldü!” 
diyen ve 'Look What You Made Me Do' klibiyle 
şimdiye kadar aldığı tüm eleştirilere yanıt veren genç 
şarkıcı radarımızda. Yaşasın yeni Taylor! 


STERLİNG K. BROWN 

69. Emmy Ödülleri'nde “This is Us” dizisindeki rolüyle 
dram dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü alan 
Brown radarımıza takıldı. Hak etti ama değil mi? 


- DÜNYASININ YAKINDAN TANIDIĞI 


ZEYNEP AKÇAY, 


BİR İSİM. ŞİMDİLERDE DE, 
YETERLİ ZAMANI VE BÜTÇESİ 
OLMAYANLARIN HAYATINA 


DOKUNABİLMEK AMACIY “ 
SHUL ADLI Kİ Ey 
.AKÇAY'İLE İLK KİTABI VESİLESİYLE 


BİR ARAYA GELDİK. 
RÖPORTAJ TÜRKAN DOĞAN 


FOTOĞRAF ARDAGÜLDOĞAN 5 


“ 5. 
ii 
—— 


— 


———. 


info | soru&cevap / Zeynep Akçay 


, 


ESOUİRE: Feng Shui ile ilgilenenlerin bildiği bir isimsiniz. Ancak bizim radarımıza 
“Mekân enerjinizi değiştirerek yaşamınızı güzelleştirin.” dediğiniz ilk kitabınız Feng 
Shuiile girdiniz. Dilerseniz Feng Shui yolculuğunuzu sizden dinleyelim. 

ZEYNEP AKÇAY: Yolculuğum 13 yaşındayken 
bir gazete küpürünü okumamla başladı. Haberde, bir mağazanın Feng Shui felsefesini uygulayarak işlerini arttırdığı anlatılıyordu. Yapılan çözümlemeler de fotoğraflanmıştı. O 
haber zihnimin bir köşesinde kaldı. Zaten çocukluğumdan beri spiritüel şeylere çok ilgim 
vardı. Bazı şeyleri çok sorgulardım. İnsanların hayatındaki değişimlerin neyle birlikte ve 
nasıl olduğunu anlamaya çalışırdım. Özellikle bir anda hayatı başkalaşmaya başlayanlar... 
Mesela ev sohbetlerinde hep kulağıma çalınan şeyler vardı: “O ev, onlara çok iyi geldi.” ya 
da “O ev, onlara şanssızlık getirdi.” gibi. 30'lu 
yaşlarımın başında annemi kaybettiğim ve her 
şeyi sorguladığım bir dönemde, bir kitabevi- 
ne gittim. Feng Shui hakkında yazılan ne kadar kitap varsa hepsini satın aldım. Her okuduğum satırda aradıklarıma ve yaşantıma dair 
cevaplar buldum. Mesela “Neden sürekli hastayım?” sorusunun cevabını artık biliyordum. 
Çünkü ergenlik dönemime kadar “hasta” bir 
mekânda yaşamıştım. 

ESO: Feng Shui bir nevi sizin kurtarıcınız mı 
oldu? 

Z.A: Evet. Ev ve odalarımızın şeklinin hayatımızdaki önemini o zaman anlamaya başladım. 
Mesela “” planlı salonun aile ilişkilerini ya da 
eğitim hayatlarını olumsuz etkileyebileceğini 
anladım. Olmaması gereken her şeyin evimin 
salonunda olduğunu gördükten sonra salonumu değiştirdim. Bir evde eksik bir formun ya 
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Zeynep Akçay'dan mekânın enerjisini 
değiştirmenin püf noktaları: 

s* Alacağınız ya da kiralayacağınız evin planını inceleyin ve evin 
formunun kare ya da dikdörtgen olmasına dikkat edin. Bunlar 
en şanslı alanlardır. 

* Yeni bir mekâna taşınmadan önce enerji temizliği yapın. 
Gerekli enerji temizliği yapılmazsa o mekâna yeni taşınanlar, 
ekstra yük almış olurlar. 

* Yeni bir mekâna taşındığınızda mümkünse evin giriş kapısını 
değiştirin. Çünkü şans, ana kapıdan girer. Mümkünse evi 
boyayın, kapı kulplarını ve zemini iyice temizleyin. 


da düzensiz bir şeklin, kare ya da dikdörtgene 
tamamlanması gerektiğini anladım. Ya da “tedavi'ye uygun bir elementin, aksesuarın enerjiye yön verebileceğini... Bunu yaparken birçok olumlu geri dönüş almaya başladım. Bu 
demek değil ki, herkes kitapları okuduktan 
sonra öğrendiklerini evinde uygulamalı. Ben 
sadece o konuda biraz şanslıydım. Ekstra yeteneğim vardı. Önsezilerinizin kuvvetli olması gerekiyor. Kendi hayatımda yaşadığım değişimlerden sonra arkadaşlarım, “Hayatında ne 
güzel değişimler oldu, lütfen bize de yap.” demeye başladı. “Madem kendi hayatımda ilerleme kaydettim. İnsanların hayatına dokunmaktan mutlu oluyorum ve güzel sonuçlar da 
alıyorum... O zaman neden bu işi yapmıyorum 
ki?” diye düşünmeye başladım. 

ESO: Ve Malezya yolculuğunuz başladı? 
Z.A: Kendi mesleğimi bulduğumu hissetmiştim. İnsanların yaşamına dokunmak, istediklerinden fazlasını almalarına yardımcı olmak... Gelen teşekkür mesajları... İşimin her 
parçası mutluluğumun da kaynağı oldu. Bir 
şirkette yönetici olsam bu kadar verimli olamazdım herhalde. Profesyonel eğitim almaya karar verdikten sonra ise Malezya merkezli Master Academy'nin yolunu tuttum. Ama 
eğitimlerim hâlâ devam ediyor. Bitmeyen bir 
süreç. 


ESO: Feng Shui uzmanlarıtam olarak ne 
yapar? 

Z.A: İletişim ağlarının açık ve pürüzsüz olması gerekiyor ki mekândaki enerji engellere takılmadan dolaşabilsin. Doğru enerji kurmak 
ve insanlara katkı sağlayabilecek mekân çözümlemeleri yapmak... Böylece kişilerin hayatının iyileşmesine de katkıda bulunabiliyorsunuz. Feng Shui uzmanı bunu sağlar. Yoksa 
maalesefson dönemde çokça gördüğümüz gibi renkler, mum ve Buda heykelleriyle Feng 
Shui uzmanı olamazsınız. Benim evimde mesela Feng Shui uygulaması yapıldığını kimse 
anlayamaz. Gayet modern, sade ve normal bir 
ev. Uygulama yaptığım mekânlarda da öyle bir 
izlenime kapılmazsınız. 

ESCO: Kapınız en çok hangi konular için 
çalınıyor? 

Z.A: Maddi konular ve aşk için... Genel olarak 
kadınlar bu hizmeti talep ediyor ama son beş 
yıldır, yaşadıkları mekânda Feng Shui uygulamasının olmasını isteyen erkeklerin sayısı da 
giderek artıyor. 

ESO: Kitabınızı okuduktan sonra enerjiye 
çok kolay yol verilebileceğini gördüm. Ve 
enerjinin gücünden ürktümde... 

Z.A: Enerjiyi olumlu ya da olumsuz anlamda aktive etmek mümkün. Mesela evde yapılan bir düzenlemeyle mutlu evlilikler bitebilir 
ya da “hasta nokta” tespit edildikten sonra boşanmak üzere olan bir çiftin ilişkisi tekrar yoluna girebilir. 

ESO: Bu kitabı okuyanlar, hangi soruların 
cevabını bulacak? 

Z.A: Hayata dair soruları olanlar yada mesela 
“Ben neden şunları yapamadım?” diyen kişiler, kitabımı okuduktan sonra aradıkları cevabı bulacak. Yaşadıkları mekândaki sorunu görecek ve belirli bir süreden sonra bu, onların 
yeni yaşam biçimi haline dönüşecek. 

ESO: Feng Shui felsefesini hayatımıza neden katmalıyız? 

Z.A: İş başarısı istiyorsanız ya da sağlığınızı korumayı sürdürmek istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Veya daha istikrarlı ilişkiler için 
de Feng Shui öğretilerinden yararlanabilirsiniz. Çünkü bazıları hayatına sürekli yanlış insanları çekip ihanetle karşılaşır. Bu alanlar- 
da sorunlar yaşar, tedavi'ye ihtiyaç duyar. Ya 
da mesela bazı kişilerin iş yerlerindeki gayreti 
üstleri tarafından görülmez. Bunun nedeni de 
destek enerjilerinin yetersiz olmasıdır. 

ESCO: Böyle derin bir felsefede kâr zarar hesabı yapmak mümkün değil elbette ama 
Feng Shui'yi hayatına sokanlar her zaman 
başarılı mı olur? 

Z.A: Evet tabii, ama bir de kişilerin “karma'larının etkileri var. Feng Shui, kişilerin hayatına 
9690 etki eden bir felsefedir. Ancak 2010'unu 
ise kişilerin kendi karmalarına bırakırım. Negatifliğine, “aura veya zihin kirliliği'ne... Bunlar da hayatta yol alırken önemlidir. 


Zeynep Akçay'ınInstagram Adresi: ©zeynepakcaytr 
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*Tavsiye Edilen 
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info | kültür sanat / çizgi roman 


Dünyayı Kurtaran Dede 


LAL KİTAP'TAN ÇIKAN VE AMERİKAN ÇİZGİ ROMAN PİYASASININ 
DAHI ÇOCUĞU MARK MILLAR'IN İMZASINI TAŞIYAN STARLIGAT-DUKE 
MGOUEEN'İN DONUŞU ADETA JOHN WAYNE'Lİ BİR UZAY MACERASI. 


Kahraman bir dünyalının başka bir gezegene, galaksiye ya da 
evrene yanlışlıkla gidip oradaki 
halkların kurtarıcısı, kötü ve zalimlerinse ezeli düşmanı olması 
teması fantastik kurgunun vazgeçilmezlerindendir. Edgar Rice 
Burroughs'un Mars Günlükleri 
serisinde John Carter ya da Philip Francis Nowlan ile kısa öykülerde yarattığı ama sonradan 
çizgi romanların TV yapımlarısayesinde bilimkurgu janrının 
en ünlü simalarından biri haline gelecek Yüzbaşı Buck Rogers, 
ilk anda akla gelen kahramanlar 
arasında sayılabilir. Tabii Superman, Thor gibi süper kahramanları düşünürsek bu durumun 
tam tersinin de revaçta olduğu 
söylenebilir; yani başka galaksi 
ya daevrenden dünyamıza gelip 
bizlerin kahramanı olanlar. 
Amerikan çizgi roman âlemi- 
nin dahi çocuğu Mark Millar da 
Starlight adlı eserinde bu tema- 
nın izinden gitmiş. Ancak Mark 
Millar'ın dâhiliği biraz da alışılmış temalara farklı bir açıdan 
yaklaşmasından geliyor. Bu kez 
de öyle yapmış: Kahramanının, 
yani Duke McÇueen'in kahraman olduğu ilk yolculuğa değil; 
onun yıllar sonra dede olduktan sonra yaptığı ikinci ziyarete 
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YAZI EGE GÖRGÜN 


odaklanmış. Bu da Millar'a ikinci 
alametifarikasını sergilemek için 
fırsat yaratmış. Böylece karşımıza basit çizgilere sahip klişeleşmiş bir kahraman yerine içi dolu 
bir “karakter” çıkıyor: Eşini yeni 
kaybetmiş olmanın acısını çeken, 
yaşlılığın yalnızlıkla eşanlam- 
olduğunu keşfeden, insanların 
hatta akrabalarının “kaçık” gözüyle baktığı, çocukları tarafından ihmal edilen bir büyükbaba. 
Pilot Yüzbaşı Duke McÇueen uçağı kozmik bir girdaba düşünce kendini zalim bir diktatör tarafından yönetilen Tantalus 


gezegeninde bulur. McÇucen, 
diktatörü öldürüp Tantalus'u özgürleştirdikten sonra dünyaya 
döner. 30 yılı aşkın bir süre sonra Tantalus'tan bir ziyaretçi gelir. Gezegenlerinin bir kez daha 
yardıma ihtiyacı vardır. Tantalus 
halkı bu kez de savaşçı ve sömürgen bir uygarlığın kölesi olmuştur. Yüzbaşı ilerlemiş yaşına rağmen bu daveti kabul eder. 

Mark Millar, Duke McÇueen karakterini yaratırken yararlandığı kaynağı saklamamış, bilakis ana karakterinin ismine 
yerleştirmiş. Duke, Hollywood westerm'lerinin ikonu John 
Wayne'in takma adıdır. Diğer 
bir Hollywood efsanesi Steve 
McÇucen'den ödünç alınmış soyadıyla Duke gerçekten de Wayne'in filmlerinde temsil ettiği 
değerleri taşıyor: Mağdurun yanında yer almak, cesaret, aile- 
ye bağlılık ve elbette kötüye karşısert yumruk. Hikâye fumetti” 
çıkışlı; ülkemizde daha önce Büyülü Rüzgâr ve Nick Raider gibi 
çizgi romanlarını okuduğumuz 
çizeri Goran Parlov da çizgileriylebu benzeşmeye destek vermiş. 
Mark Millar demişken sevenlerine bir de müjde verelim; Jüpiter'in Mirası ve Chrononauts da 
yakında Lal Kitap'tan çıkacak. 


<i 


E yağ Zi 


DEFTERİNSIRRI NE? 
Çizgi romanın Eİsner 
Ödülleri ve Angoul&me 
Uluslararası Çizgi 
Roman Festivali gibi 
değerli festivallerinden 
ödül alan İtalyan çizgi 
roman ustası Gian 
Alfonso Pacinotti, namı 
diğer Gipi, Oğulların 
Diyarı'ndaki çizgisiyle 
sinematografik bir 
evren yaratıyor. Yalın 
ama yoğun bir anlatım, 
etkileyici bir postapokaliptik öykü. 
Havanın ağırlığını, 
karakterlerin nefes 
alışını iliklerinize kadar 
hissediyorsunuz. 
Uygarlığın sona 

erdiği, karanlık ve 

ıssız bir dünyada; 

bir baba, iki oğul ve 

bir defterin hikâyesi 
bu... Çocuklardan biri 
sürekli merakta; acaba 
o defterde ne yazıyor? 
Sayfaları okudukça ve bu 
sorular cevap buldukça 
yüreğiniz burkulacak. 


KÖPEKBALIKLARININ 
GİZEMLİ DÜNYASI 
Bilim insanlarının yıllar 
süren araştırmalarına 
rağmen köpekbalıkları 
konusunda bildiklerimiz 
en azinsan beyninin 
sınırları hakkında 
bildiklerimiz kadar 
kısıtlı. Neyse ki kısıtlı 
bilgimize rağmen 

ne kadar muhteşem 
yaratıklar olduklarını 
kavramakta pek 
zorlanmıyoruz. Dünyaca 
ünlü köpekbalığı uzmanı 
Bernard Seret ile 
köpekbalığı hayranı çizer 
Julien Sole işbirliğiyle 
ortaya çıkan Yapay 
Zekâ Köpekbalıkları 
kitabı sizi bu ilginç 
deniz canlılarına dair 

en güncel bilgilerin yer 
aldığı gizemli dünyaya 
çağırıyor. 
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Modern laman Destanı 


YABANCI DİLDE OSCAR ADAYIMIZ 'AYLA', KORE'DE BAŞLAYAN, ARADAN 
YETMİŞE YAKIN YIL GEÇSE DE AZALMAYAN BİR SEVGİNİN, SÜLEYMAN 
İLE AYLA'NIN DESTANSI GERÇEK HIKAYESİNİ ANLATIYOR. 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Takvim yaprakları, 1950'li yılları 
gösteriyor... Rusya ve Çin'in desteğini arkasına alan Kuzey Kore'nin 38. paraleli geçişiyle başlayan savaş bütün acımasızlığıyla 
sürmektedir. Bu duruma kayıtsız kalmayan BM Güvenlik Konseyi'nin Güney Kore'ye yardım 
çağrısına cevaben cepheye bir 
Türk tugayı gönderilir. 

Bu tugayın bindirildiği gemiylebir ay süren meşakkatli yolculuğu bile âdeta bir zorluk testidir. 
Çok sayıda askerin yaralandığı, psikolojisi bozulanların kendilerini denize attığı yolculuğun 
sonunda cepheye ulaşabilenler 
var güçleriyle çarpışır. 1953'te fiilen bitmesine rağmen iki yıl süren müzakereler sırasında bile çarpışmaların tüm şiddetiyle 
sürdüğü savaş, anlaşmanın imzalanmasıyla sona erdiğinde ortaya çıkan bilançonun sonuçları 
oldukça çarpıcıdır. Toplamda üç 
milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşta, 5.090 kişilik birliğimiz 
721şehit verirken iki bin kişi ise 
hayatlarının bundan sonrasını 
“Kore Gazisi” unvanıyla sürdürmek zorunda kalır. 

Süleyman Astsubay da savaştan dönebilen şanslı azınlıktandır. Komutanı “Gel beraber gidelim.” deyince düşünmeden 
Kore'ye gitmiştir ancak ülkesine 
dönerken yüreğinin bir parçasını geride bırakır. Adı “Ayla'dır, bu 
kayıp parçanın. Soğuktan donmak üzereyken bulduğu beş yaşındaki ay yüzlü yetim kıza bu 
adı vermiştir Süleyman Astsubay. Küçük kızı birliğine götürüp 
tam 13 ay boyunca onunla ilgilenir. O Ayla'yı kızı gibi görür; Ayla 
da onu babası bilir. 


Ancak vatana dönme vakti gelip çattığında Ayla'nın mutlu aile 
tablosu bir kez daha bozulacaktır. Astsubay onu yetimhane- 
ye bırakmak zorunda kalır. Ancak vatanına döndüğünde onu 
düşünmeden bir günü bile geçmez. Günden güne yaşlanır Süleyman Astsubay ama içindeki 
evlat hasreti dinmez. Derken Kore Savaşı'nın 60. yılı anısına Kore 
Başkonsolosluğu'nda düzenlenen bir resepsiyona katılır. Gaziler anılarını paylaşırken o da Ayla'dan bahseder ve gerisi çorap 
söküğü gibi gelir. 

Ayla'nın deyişiyle “film gibi” 
olan bu destansı hikâye önce bir 
belgesele konu olur. Belgeseli izleyen ve Süleyman Astsubay'la 
tanışan Mustafa Uslu yapımcılı- 
Şında ve Can Ulkay yönetmenliinde de Ayla? filmine dönüşür. 
Bu kadarla da kalmaz ve Ayla'yı 
Koreli oyuncu Lee Kyung-Jin'in 
canlandırdığı, oyuncu kadrosun- 
da Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Taner Birsel, 
Mehmet Esen, Murat Yıldırım, 
Altan Erkekli, Damla Sönmez gibiisimlerin yer aldığı film, 90. 
Akademi Ödülleri törenlerinde 
“Yabancı Dilde En İyi Film adayıolarak ülkemizi temsil etmek 
üzere seçilir. Bize de “Bu destansı hikâyenin sonu 'epic fail ile 
bitmez umarız,” diyerek 'Ayla'ya 
başarılar dilemek kalır. 


KORELİ AYLA 

“Ayla filminin asıl 

çıkış noktası, birkaç 

yıl önce 'Koreli Ayla” 
adıyla Türk televizyon 
kanalında izleyiciyle 
buluşan belgeseli. 
Orijinal adı 'Ayla: My 
Korean Daughter' olan 
bu belgeseli izleyen 
yapımcı Mustafa Uslu, 
belgeselden çok 
etkilenip Süleyman 
Bey'le tanıştığında filmin 
emelleri de atılmış 

olur. Filmde görülen 
arakterlerin tamamı, 
onun anlattığı hikâye 
yardımıyla vücut bulur. 
Astsubay Süleyman 
Dilbirliği ile savaşta 
bulup Ayla adını verdiği 
oreli küçük kızın 
gerçek hikâyesinden 
beyazperdeye taşınan 
ilmin 27 Ekim'de vizyona 
girmesi bekleniyor. 
Bulabilirseniz filme ilham 
aynağı olan belgeseli 
mutlaka izleyin. 


(A 
shoulders 


e YENI MEN 
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SÜPER LİGİ 


SPONSORU 


EN KEPEĞE KARŞI 
<< © DAHA iYiSi YOK” 


ERKEKLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ 


ANADOLU 


sror KuLünü 


Cedi Osman 


© aDüzenli kullanımda, selenyum içerenler "hariç; 
kepek şampuanlarına kıyasla. 
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NASA'SUNEXPLAINED 
FILES SEASON2 


NASA'nın 
Açıklanamayan 
Dosyaları Sezon 2 
Hubble Teleskopu'ndan 
gelen fotoğraflar 
yüzyılın kuyrukluyıldızını 
nasıl bir uzay aracı 

gibi gösterdi? Dünya 
uzaylı organizmalar 
arafından işgal edildi 
mi? Hangi gizemli 
güçler dünyaya yakın 
bir asteroidi parçalara 
ayırdı? 'NASA'nın 
Açıklanamayan 
Dosyaları”, uzay 
araştırmalarının karanlık 
arafını incelerken 
astronotlar ve bilim 
insanları gizemleri âdeta 
bir bilimkurgu filminden 
çıkmış gibi ele alıyor. 


ALIEN: COVENANT 
Yaratık: Covenant 
Yönetmen: Ridley Scott 
Oyuncular: Michael 
Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup 
“Yaratık'ı anmışken seriye 
yeni bir soluk getiren 
“Yaratık: Covenant'ı es 
geçmek olmazdı. Ridley 
Scott, bufilmle, yarattığı 
“Yaratık” evreninde yeni 
bir sayfa açıyor. Koloni 
gemisi Covenant'ın 
mürettebatı, galaksinin 
uzak tarafında, ayak 
basılmamış bir cennet 
olduğunu düşündükleri 
ancak gerçekte karanlık 
ve tehlike dolu bir 
gezegen keşfederler. 
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Uzayda Olan Uzayda Kalsın 


UZAYLI BİR YAŞAM FORMUNUN KEŞFİNİ KONU ALAN 'HAYAT' (LIFE), 
BİR 'YARATIK' (ALLEN) DEĞİL KUŞKUSUZ AMA GERİLİMLİ VE DÜŞMEYEN 
TEMPOSUYLA EV SİNEMASINDA BEKLENENİ FAZLASIYLA VERİYOR. 


Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişilik bir araştırma ekibi Mars'ta hayat oldu- 
Şuna dair ipuçlarını takip eder 
ve sonunda tekhücreli bir yaşam 
formuyla karşılaşır. Ancak mürettebatın “Calvin adını verdiği 
bu tatlı yaratık tahmin edemeyecekleri kadar zekidir. Klişelerin 
şahı olan “işlerin bir anda kontrolden çıkmasıyla birlikte yaratıkla insan arasında amansız bir 
mücadele başlar. 

Tahminen bu kadarı bile film 
hakkında yeterince bilgi veriyordur. Film, sinemalarda gösterime girdiği sıralarda yönetmeni Daniel Espinosa'ya eleştiri 
oklarının yöneltilmesiyle gündeme gelmişti. Ancak bu eleştiriler, ssnemadaki eksikleriyle 
birlikte senaristlerin daha önce 
“Deadpool ve “Zombieland'i yazmış olması daha matrak bir hikâye bekleyenleri haliyle memnun 
etmese de “Hayat”, ev sinemasın- 
da gayet dozunda bir gerilim ve 
bilimkurgu izleme keyfi sunuyor. 

Kapalı mekânda geçmesinerağmen gerilimi sunabilmesi 
başlı başına bir başarı niteliğinde olan filmin belki de en büyük 


YAZI EGE GÖRGÜN 


handikapı olabildiğince gerçekçibir soru sorup bu soruya yine 
gerçekçi bir yanıt aramasından 
ileri geliyor. “Eğer böyle bir yaratık bulunsaydı insanlık neyle 
karşılaşırdı?” sorusunun cevabı- 
nın arandığı filmin bu bakımdan 
benzerleriyle karşılaştırılması çok da doğru olmayabilir. Ne 
de olsa diğer uzaylı filmlerinde 
hikâyeden çok görselliğe, görsel 
efektlere yoğunlaşıldığına sıkça rastlamışızdır. Ryan Reynolds, 


Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Olga Dihovichnaya, Ariyon Bakare ve Hiroyuki Sanada'lı 
kadrosuyla “Hayat (Life), diğer 
uzaylı filmleriyle kıyaslandığın- 
da görsellik, senaryo ve oyunculuk açısından sürprizli sayılmasa 
da gerilimi düşmeyen temposu, 
merak uyandıran gidişatı ve sürprizli finaliyle ev sinemasından 
beklenenleri fazlasıyla veriyor 
diyebiliriz. 

Uzaylı filmleri hiç kuşkusuz 
Hollywood'un majör ekmek teknelerinden birisi. Bu tür filmler geçmişte olduğu gibi gelecektedevar olmaya devam edecek. 
Haliyle, hepsinden bir “Yaratık” 
(Alien) ya da “Yerçekimi” (Gravity) olmasını beklemek beyhu- 
de. Olsa olsa Gravalien olurlar, 
Brangelina misali ama onun da 
ne kadar kabak tadı verdiği malum... Biz yine uzaylıları arama- 
ya devam edelim, onlarla temas 
kurmak için bilimin tüm imkânlarını seferber edelim etmesine 
de... Adına insan dediğimiz, kapasitesiyle her an şaşırtabilen bu 
mükemmel tasarlanmış makine- 
dan daha iyi uzaylı mı olur, sorarım size! 


YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ 


KANSER CERRAHİSİ MERKEZİ 


HER 6 ERKEKTEN 
TI PROSTAT 
KANSERİ! 


SGK ve Özel Sağlık Sigortalarıyla İdrar yapma güçlüğü, idrar akışında azalma, 
Mağa illa menide ya da idrarda kan görülmesi 
prostat kanserinin belirtileri olabilir. 
Kontrolü ihmal etmeyin. 


GÖ PE Caka1300 


İİ GAZİOSMAN PAŞA 


SHASTANESİ 
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Bir Yıldızın Doğuşu 


TÜRK YILDIZLARI AKROBASİ TİMİNİN TARİHÇESİNİ GÖZLER ÖNÜNE 
© SEREN TÜRK YILDIZLARI, ANILARIYLA DESTEK VEREN SAYGIN 
İSİMLERİN DE KATKISIYLA OLDUKÇA RENKLİ BİR İNCELEME KİTABI. 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Bir önceki sayıda Türk Yıldızlarr'nın 25. yılı kapsamında hazırlanan müzik albümünü tanıtmıştım. Aynı ay bir başka projenin de 
hayata geçtiğini öğrendim ve bu 
projeyi kaleme almaya karar verdim. Türk Yıldızları akrobasi ti- 
mi için hazırlanan bu yeni proje 
ise bir inceleme kitabı! 

Fatih Danacı tarafından kaleme alınan 576 sayfalık kitap, 
Türk Yıldızları'nın tarihini derinlemesine inceliyor. Kuruluşunazemin hazırlayan hususlar ilk 
bölümde anlatılmış. 1903'te ilk 
motorlu uçuşun yapılmasından 
sekiz yıl sonra kurulan Türk Ha- 


va Kuvvetleri, kuruluşunun üzerinden üç yıl geçmesine rağmen 
akrobasi yapma cesaretini göstermiş, ki yazar 1914 yılında ilk 
kez akrobasi hareketini yapan 
Fazıl Bey'i Türk Yıldızlarının sahip olduğu ruhun nüvesi olarak 
gösteriyor. Danacı, 191'ten 1952 
yılına kadarki dönemde Sabiha 
Gökçen'den Vecihi Hürkuş'a kadar pek çok askeri pilotun akrobasi maceralarına değiniyor. 
Yazar, 1952 yılına geldiğinde 
ise Türk Yıldızları'ndan önce kurulan akrobasi timlerine dikkat 
çekiyor. 1952-1971 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri bünyesin- 


YEŞİLÇAM”IN PİLOTLARI 
Havacılık tarihi alanında ilk kez kitap yazan Fatih Danacı, aslında sinema yazarlığı ile öne çıkan 
bir isim. Hatta korku sineması dergisi Alacakaranlık'ı çıkaran derginin kurucu ekibi arasında 

da yer alıyor. Hal böyle olunca kitabın içine bir de sinema bölümü eklemiş. Fatih Danacı, bu 
bölümde daha önce üzerine pek kalem oynatılmayan havacılık temalı filmlerin Yeşilçam'dan 
başlayarak günümüze kadarki serüvenini incelemiş. Sinema bölümünde Göksel Arsoy, Cüneyt 
Arkın, Kartal Tibet başta olmak üzere film icabı da olsa uçuş tulumu giyerek jet uçağının 
kokpitine oturmuş Yeşilçam efsaneleri ile birlikte Engin Altan Düzyatan gibi jet pilotluğu rolüne 


bürünmüş sinema sanatçıları ve yer aldıkları projeler yer alıyor. 


24 ESO 10:17 


de kurulan altı farklı akrotimin 
faaliyetlerine değiniyor. Kapsamı yönüyle bir ilk kitap olma 
özelliğine sahip Bir Yıldızın Doguşu, Türk Yıldızları'nın 25 yıllık 
tarihsel serüveninde akrotim filonun kuruluş aşamalarında yaşananlardan modernizasyonlarına, duman sisteminden boya 
tasarımlarına, filoda görev yapan 
46pilottan günümüz pilotlarına 
ve Türk Yıldızları hakkında merak edilenlerden gösterilerde yaşanan ilginç olaylara kadar pek 
çok konuya yer veriyor. 

Kitabın en büyük sürprizi ise 
kitaba destek veren isimler... Sunay Akın, İlber Ortaylı ve Celâl 
Şengör, kaleme aldıkları yazılarında Türk Yıldızları hakkındaki 
görüşlerini dile getiriyor. 

Yazarın özellikle teşekkür 
edilmesini istediği iki isme, Onur 
ve Emrah'a teşekkürlerini iletmeyi bir borç biliyor; 25. yılında 
müzik ve kitap gibi iki konsepti 
birleştirebilme ruhuna sahip bir 
akrobasi timinin daha nice yıllar 
gökyüzünde sanatlarını icra etmesi dileğiyle iyi okumalar ya da 
iyi uçuşlar diliyorum. 


Fotoğraf: Peter Eliasson 


MADERZAD PALAS 
Erbuğ Kaya 

Kırmızı Kedi Yayınevi 
Giddar fantastik kurgu 
serisiyle tanıdığımız, 
tarzıyla beğenimizi 
kazanan Erbuğ Kaya'nın 
yeni romanı Maderzad 
Palas, gizemli kişileri ve 
fantastik mücadeleleri 
konu alan çarpıcı bir 
eser. İyilik ve kötülüğü 
birbirinden ayırmanın 
nerdeyse imkânsız 
olduğu İstanbul'da 
geçen hikâye, bizi 
birbirinden ilginç 
karakterlerle tanıştırıyor 
ve hayal gücümüzün 
sınırlarını zorluyor. 


BANA ONUN 
PORTRESİNİ GETİRİN 
Ege Görgün 
Karakarga Yayınları 
Yıllardır kaleme alıp 
gazete ve dergi 
sayfalarında unuttuğu, 
ölüm sessizliğine 

terk ettiği portre 
denemelerine sahip 
çıkıyor ve onlara kitap 
raflarında yaşanırlık 
kazandırıyor, Ege 
Görgün... Yeşilçam 
ünlüleriyle sanat 
dünyasına damgasını 
vurmuş kişilerin sıra 
dışı yaşamlarının öykü 
tadında sunulduğu 
kitap, bir dönemin renkli 
kişiliklerini, bir seçki 
titizliğiyle ve topluca 
gözler önüne seriyor. 


A 
” Hayalindeki 


otomobili tasarla 


otohaber, Hayalindeki Otomobili 
Tasarla yarışmasına verdikleri 
destekten dolayı T.C. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
başta olmak üzere 
Shell Türkiye ve İTÜ ARI Teknokent e 
teşekkür eder. 


NAR 


Sa 
e 


SIRADAKİ FERAHLIK 
GÜNDE ENAZ 


60 DAKİKA 


TAKSI BEKLEYENLERE 
GELİYOR! 
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IWC'nin 'Trendsetter' programıyla deneyimlediğim Pilot's 
Watch Mark Vlll Edition 'Le Petit Prince', markanın geniş pilot 
saatleri ailesinin kökü tarihe ve edebiyata uzanan bir üyesi. 


IWC'nin Türkiye temsilcileriyle 22 Ağustos'ta “Trendsetter” programı için 
buluştuk. Bu program gereğince marka bana bir modelini deneyimlemem 
için 15 gün verecek, ben de saati inceleyecektim. Özgün, zamansız, stiliyle 
fark yaratan kişilerle markayı buluşturan programı IWC şöyle anlatmış: 
“Bizimiçin bir TWC saatinin hayatı, onu koluna takan kişiyle buluştuğun- 
da başlıyor. O buluşma bize yepyeni benzersiz hikâyeler kazandırıyor.” 

Benim 5 Eylül'e dek kolumdan çıkarmadığım saat, Pilot's Watch Mark 
VILL Edition “Le Petit Prince'tı. Bu saati “bana daha uygun bulduklarr için 
seçtiklerini söylediler. Daha uygun olamazdı: Bu saat, Esguire'da yazdıgım ilk saat olma özelliğini taşıyor çünkü. 

ITWC Le Petit Prince, IWC'nin çok iddialı olduğu pilot saatlerinin bir 
devamı. 20. yüzyıl, önce havacılığın ivme kazandığı, bir pilotunilk kez kıtaaşabildiği bir çağdı. Ne yazık ki bu yüzyılda iki dünya savaşı da yaşandı, havacılık savaşların en önemli silahlarından biri oldu. 

TWC de 20. yüzyılın başında Cartier, Zenith, Longines ve Mark'tan sonrabeşinci pilot saatini üreten markaydı. Ancak pilot saatleri üretme mirasını pek çok markadan daha çok önemsedi. Bir pilotun uçuşlarda kullanabilmesi için hassas, okunaklı, uzun uçuşlar için 
güç rezervi yüksek ve gece yolculukları için fosfor özelliği 
olan bu saatler, pilotlar için vazgeçilmezdi. Bugün pilotlar, 
dijital cihazlar kullanıyor ancak pilot saatlerinin altın çağı bitmedi. Çünkü biliyoruz ki bu saatler yalnız pilotla- | / 
rın değil, pek çok sivil insanın da “arzu nesnes?. Hatta p 
TWC'nin pilot saatleri için “pilot olmayanların en sevdiği pilot saati” yorumu bile yapılmış. 

Böyle denince IWO'nin pilot saatlerini yalnızca sivillerin kullandığı anlamı çıkmasın. İlk kez 
1936'da bir pilot saati üreten markanın pilot serilerinden Big Pilot'ı Alman Hava Kuvvetleri kullanıyordu. 1948'te üretilen efsanevi Mark XVi 
ise İngiliz Hükümeti Kraliyet Hava Kuvvetleri 
için ısmarlamıştı. Mark XPı, Mark IV.A ve Mark 
Wın yetersiz gelmesinden sonra uzun yıllar (1949- 
1981) kullandılar. Bu saat, ilk üretimde tam 44 gün 
testedilmişti. 

Anti-manyetik özellikli ilk pilot saatini üreten IWC, | 
askeri saatlerinin sayısını 1988'deki yarı mekanik, yarı 
guartz kronografı 3740'la artırdı. 90'lı yıllarda tamamen 
mekanik pilot saatleri geliştirdi, Mark XI, 1988'de Mark XII 
modeliyle yenilendi.2000'lerde yeni pilot aileleriyle pilot saatleri koleksiyonu gittikçe genişledi. 

Bugün markanın Klasik, Antoine de Saint-Exupery, Big Pilot, Top Gun ve Spitfire 
olarak beş ailede ürettiği pilot saatleri bulunuyor. Mark VITI de bu saatlerden biri. 

Mark VILI Edition 'Le Petit Prince” adıyla 
vetasarımıyla askeri Mark saatlerinin geleneğini devam ettiriyor. Her şeyden önce havacılığı önemseyen tüm pilot saatleri gibi 
çelik kasalı; okunaklı rakamları, karanlıkta 
saati aydınlıktaymışım gibi okuyabilmemi 
sağlayan Super-LumiNova özelliğiyle tam 
bir pilot saati. Pilotsaatini daha sportif hale 
getiren yalın tasarımı ise Bauhaus akımının 
birdevamı. İmzası, 12 yönündeki iki noktalı 


üçgen. Yalnızca bir pilot saatine göre epey ufak: Kasası 40mm. Otomatik 
saat 42 saat güç rezervine sahip, 6Om'ye kadar suya dayanıklı. Yumuşak 
demir kasa ise saati manyetik etkiye karşı korumak için. 

Gelelim saati çok daha özel kılan yana: Bu saat, markanın Küçük Prens 
anısına ürettiği saatlerden biri. WC, ilk kez 2006'da Antoine de Saint- 
Exupery'nin Gece Uçuşu romanının 75. yılı anısına bir kronograf üretmişti. O zamandan bu yana Antoine de Saint-Exupery Youth Foundatiomwlaişbirliği içinde; yazar ve kitapları anısına üretilen anı modellerinin 
geliri de bu vakfa bağışlanıyor. Bu saat de, ITWC'nin pilot saatleri tarihi- 
nin 80. yılı anısına üretildi. 

Marka, havacılık saatlerini kutlamak için Exupery'den ve Küçük 
Prens'ten daha uygun bir yazar ve kitap bulamazdı. 200'den fazla dile 
çevrilen, müzeleri açılan, dövmeleri yapılan Küçük Prens, kutsal kitaplardan sonra dünyanın en çok satılan eseri olma özelliğini taşıyor. 

Bir kitabın bu kadar çok sevilmesinin sırrı nedir bilinmez; benim fikrimse Küçük Prens'in hikmetli ve yalın sözlerinin ve naifdünyasının bu hengâme içinde bir mücevher gibi durması. Ufacık B612 asteroidin- 
de her gün sönmüş volkanlarını temizleyen, gülüne çok bağlı 
olan Küçük Prens'i anlatan kitap, bir ütopya, hatta bir sığınak. 
Antoine de Saint-Exupery, bu kitabı yalnızca 12 günde 
bin sayfa olarak yazmıştı, öyle kısalttı ki kitap bugünkü 
i incehalinialdı. Exupery, bir pilottu. Fransız Hava Kuv- 
a vetleri'ne çalışmış, Tunus'ta kaybolduğunda bir bedevi 
tarafından bulunmuş, havacılıkta gece uçuşları konusunda birçok buluşa imza atmıştı. Savaşta uçağı vurulunca Marsilya'da kayboldu. Kendisi bulunamadı, 
uçağı ise 60 yıl sonra bulunabildi. 1943'te yazdıgıveresimlediği Küçük Prens ise bütün ölümsüz eserler gibi yazarına yeni bir hayat verdi. 
15 gün deneyimlediğim Mark VITI Edition 

“Le Petit Prince, benim gibi klasik saatleri seven 
birinin spor saatleri çok sevmesini sağladı. Kurmalı 
saatin yanında otomatik bir saatin rahatlığı ve saatin 

okunaklılığı, günlük hayat için kullanışlıydı. Antoine 
de Saint-Exupery'nin Küçük Prens çiziminin gravürü ise 
saatin arkasında. Yalnız bizim görebileceğimiz bir Küçük 
Prens çizimi, kitabın ruhuna çok uygun. 

Saatin gece mavisiyle müthiş uyum sağlayan ve 
Exupery'nin uçuş kıyafetinden ilham alan dana derisi kahverengi ve bej dikişli kayışını, İtalya'nın ünlü el yapımı deri 
ürünleri markası Santoni üretmiş. Limitli 
olmayan bu pilot saatin fiyatı ise 4.450 avro. 

Bakın, yıllar önce, bu saati nasıl yazmış, 
yazımı nasıl bitirmişim... Zaman bazı açılardan da ödüllendiricidir: “Eğer saatin kadınların bileklerine uygun bir versiyonu olsaydı 
kolumda taşımayı çok isterdim. Saate ne vakit baksam zamanın önemsizliğini hatırlamama yardımcı olabilirdi. Koşturan trenlere 
binmeyi, çiçekleri koklamayı para kazanmak 
kadar önemli görmeyen ciddi adamları, yetişkinlerin olduğu bir vakti unutmak; bir şeyi sevmek için ona zaman harcamak gerektiği ve her birimizin sevdiklerinden sorumlu 
olduğunu unutmamak için.” 
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Saatçilikte 


Yeni Bir Sanat 


Geleneksel saat sanatlarının önde gelen temsilcisi Vacheron 
Constantin, Japon sanatçı Yoko İmai'nin dokunuşuyla yüksek 
saatçiliğe yeni bir sanat kazandırdı. 


Yoko İmai, Paris'te yaşayan bir Japon sanatçı. Japon kaligrafisinin zarif 
çizgilerini Çin'in kadim mürekkepleriyle çizip elmas tozlarıyla “parlatarak” âdeta görsel bir haiku yaratıyor. Bu kendisine özgü teknikle 


öyle güzel çağdaş eserler yaratmış ki, bakmaya doyamadım. Mürekkeplerin J. Herbin'de, Diamine'da görüldüğü gibi ışıltılı hale büründüğü günümüzde onunkisi zahmetli ve sabır isteyen bir yol; değerli taşların 
tozlarını eserine serpiyor. 

Fransız şef Dominigue Bouchet, İmai'nin eserlerini restoranında kullanmış; bu desenler şampanya şişelerini, Belçikalı bir şirketin logosunu ve Tokyo'da 
yayımlanmış bir kitabı süslemiş. Şimdi de onun sanatını bir ilk olarak” saatlerde görüyoruz. Elbette, geleneksel saat sanatlarına kuruluşundan beri önem vermiş bir markada, Vacheron Constantin'de. 

Vacheron Constantin, bir sanatın tek temsilcisini nerede olsabuluyor; tüm bu çaba ve zahmetli aşamalar ise 
saati “eşsiz” bir sanat eseri haline getirmek için. Markanın Charlie Chaplin filminin adı gibi “Şehir Işıkları” 
adını verdiği (Metiers dArt Villes Lumi€res) (şimdilik) 


dört saatin kadranına; Cenevre, Paris, New York ve Beijing”in parkları, yerleşim yerleri, trafik akışı ve ışıklarıyla gece vakti kuşbakışı görünümü işlenmiş. Bu saatlerde Yoko İmai başta da bahsettiğim sanatını uygulamış. Çukur ve tümseklerle şehirde “chiaroscura etkisi? (ışık 
gölge oyunu) yaratmış ve ardından şehirlere değerli tozları serpmiş. 
Bu saatlerle birlikte yüksek saatçilikte ilk kez ©hamplev& yani mine 


işçiliği ve değerli pudraların elle serpiştirilmesi sanatı 
bir arada kullanılmış. Bunun için champleve ile metalin kimi kısımları kabartılmış ve çukur alanlar mineyle doldurulmuş. Oyma ve mine işçiliğinin her aşamasında kadran 850 derecelik fırında pişirilmiş. Sonunda 
da pırlanta, platin, altın tozları çubuk yardımıyla hızlıca serpiştirilmiş. Altın tozları şehirlerdeki ışığı, pırlanta ve platin aydınlık-karanlık alanları, inci ise noktaları yansıtmış. Sonunda bir şehrin yakından parlayan 
canl yüzü ortaya çıkmış. 

Sadece butiklerde satılan bu saatlerde elbette inhouse Calibre 2460 SC bulunuyor. Cenevre Mührü'ne 
sahip yüksek titreşimli ve yalnızca 8,9mm incelikteki 
saatlerin arka yüzündeki rotorun elle oyulmuş muhteşem figürü de başka bir sanat eseri. 

Bir gün bu saatlerin İstanbul versiyonu üretilse Nedim'in beyiti gerçekleşecek. Şöyle diyordu ya Nedim: 


“Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında / Hurşid-i cihan-tâb ile tartıl- 
sa sezadır.” (İki deniz arasında bir elmas parçası gibidir. Cihanı aydınlatan güneşle tartılmaya layıktır.) 


Centilmenler Motosiklet 
Sürüşü'nün Istanbul Ayağı 


Tüvittakım elbiseleriyle 90 kişi, motosikletleriyle yanınızdan geçse ne 
düşünürdünüz? Ben organizasyonun içeriğini bildiğim halde şaşkındım. Sanırım yeni bir motosikletçi tipine alışmamın zamanı gelmişti. 
24 Eylül Pazar sabahı, Kalamış'taydım. Zenith'in, Triumph ve Hedon'la sponsor olduğu Centilmenler Sürüşü'nün 2017 ayağını izlemek 
istiyordum. Çok sayıda şık erkek, klasik ve retro motosikletleriyle oradaydı. Kalamışta başlayacak sürüş, Bostancı'daki Messe Frankfurt binasında sona erecek, motorcularla bir barbekü partisi verecektik. 
Sürüşten önce organizasyonun temsilcisi kuralları sıraladı, sonra yarışçılar motorlarıyla 30'arlı gruplar halinde sürüşe başladı. İşin ilginç 
yanı ise 550 şehirde, 92 bin kişinin aynı anda bu sürüşü yapmasıydı. 
Centilmenler Sürüyüşü, aslında 2012'de Mark Howwa adlı bir motorcunun isyanı üzerine başlamış. Howwa, motorcuların serseri gibi 
görülmesinden rahatsızmış. “Mad Men'de Don Draper'in klasik bir bisikletteki takım elbiseli halinden esinlenerek motorcuların centilmen 
yüzünü göstermek istemiş. Bu sürüş, öyle ilgi görmüş ki, kısa zamanda kurumsallaşmış ve Mark Howwa böyle bir gücü erkeklerin sağlığı 
için faydaya dönüştürmeye karar vermiş. Centilmenler Sürüşü, o günden bu yana prostat kanseri çalışmalarına bağış toplamak için yapılıyor. 
Veriler, erkeklerin kadınlardan altı yıl erken öldüğünü söylüyor. Yılda 
510bin erkek intihar ediyor. Testis kanseri ise son 50 yılda iki kat artmış. 
Centilmenler Sürüşü'nün araştırmalarla önlenmesi için bağıştopladığı 
prostat kanseri, erkeklerde en çok görülen kanser türü. 2030'da 1,7 milyon erkeğin hasta olacağı öngörülüyor. Centilmenler Sürüşü'nün hedefide 2030'a kadar yapılacek araştırmalarla bu hastalığı 9025 oranında 
azaltmak. Bağışlar, erkek sağlığı için çalışan uluslararası vakıf Movember'datoplanıyor ve araştırma şirketlerine aktarılıyor. 
Bu sene hedef, 5 milyon dolarmış, hedefin 4.436.403 doları tamamlamış. Bunun 4.000 doları ise İstanbul sürüşünden toplanmış. Organizasyona katılmak için para ödemiyor, istediğiniz oranda bağış yapıyorsunuz. Yarışın İstanbul ayağının gönüllü temsilcisi Atilla Algan, sosyal 
medyada görmüş Centilmenler Sürüşü'nü. Organizasyona yazınca onlar da İstanbul ayağını onun temsil edebileceğini söylemiş. O da sosyal 
medya aracılığıyla insanları haberdar ediyor. “Bu işle ilgili genel kurallar var mı?” diye sorduğumda organizasyonun güvenlikle ilgili kurallarıolduğunu söylüyor. Bu sebeple kendisi sürücülerin en arkasındaymış. 

Bu organizasyona 2015'te 15 kişi katılmış, geçen yıl ise 60 motorcu. 
Bu yıl, 90 motorcu gelmiş. Sürüş esnasında insanların el sallamaları ve 
sürücülerin yol vermeleri, diğer motorcular gibi onu da çok etkilemiş. 

“Katılanları tanıyor musunuz?” diyorum, birçoğunu tanıdığını anlatıyor. Ama zaten iki motorcu yan yana geldiğinde doğrudan sohbet açabilir ona göre. Retro bir BMWsi olan Algan, 10 yıldır motorlara merakly, asıl işi ise dijital içerik üretmek. 

Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım da 22 yıldır motosiklet kullanıyormuş. Bu yarışta da yer aldı. Onlarca takım elbiseli centilmenin bir arada olması önyargıları yıkıyor ona göre. 

67 yaşındaki Mustafa Çelenk'e soruyorum. Bu sürüşü cumartesi gecesi Üsküp'teyken duymuş, hemen gelmiş. Motosikletin serseri işi olarak 
görülmesinden rahatsız. “Bu yılki organizasyonun tek kötü yanı,” diyor, 
“herkesin klasik motosikletleriyle gelmemesi. İşin anlamı biraz da o.” 

Centilmenler Sürüşü'nün sponsorlarından Zenith, Pilot Ton-Up modelinden SDG 2017 yazılı altı adet üretecek; bunlardan beşini bağışçılara hediye ederken “O numarayı Milano'daki açık artırmada satacak. Gelirise elbette Movember Derneği'ne bağışlanacak. 

O gün bağış yapan sürücülerden biri, Mehmet Varoğlu çekilişle Hedon marka bir motosiklet kaskı kazandı. Bu bej renkli retro kask, bir centilmenin evinde hatıra olarak yer bulacak artık. 

İstanbul ayağından bir not: Bu şık sürücüler arasında erkek sağlığı için 
sürüş yapan kadınlar da vardı. Elbette baklava desenli çorapları, yelekleri ve ceketlerinden oluşan maskülen tarzlarıyla! 


— PROUDLY SUPPORTED BY 


ZENİTH 
WATCHES 
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21. YÜZYILIN BAŞINDAN BU 


YANA GELİŞEN BİLGİSAYARLAR, 


AKILLI TELEFONLAR VE 
KABLOSUZ İNTERNET GİBİ 
TEKNOLOJİLERLE OLDUKÇA 
DEĞİŞEN GÜNLÜK YAŞAM, 
BULUNDUĞU ORTAMI SÜREKLİ 
DİNLEYİP KOMUTLARA YANIT 
VEREN 'AKILLI HOPARLÖRLER” 
İLE FARKLI BİR BOYUT ALMAK 
ÜZERE. PEKİ, İSTER 'ALEXA' 
DİYE SESLENİN, İSTER “SİRİ”, 
BU TEKNOLOJİNİN EVLERİMİZE 
KATKILARI NELER? 


/ 


YAZI KAAN SANCAR 
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EVDEKİ YENİ YARDIMCINIZ 


KILLI HOPARLÖRLER 


“Bir örnek bin açıklamadan iyidir.” derler. Bu nedenle gelin detaylara girmeden önce biraz hayal 
kuralım... Bundan beş yıl sonrasına, 2022'ye gidelim. Ekim ayı. 
Havaların yavaş yavaş serinledi- 
$i, sonbaharın kendini belli ettiği 
günler. Saat 18:08. Yoğun bir iş gününün ardından eve gitmek üzere 
bir taksiye biniyorsunuz. Akşam 
yemeğine çağırdığınız misafiriniz tam 19:00'da kapıda olacak 
fakat henüz hiçbir şey hazır degil. Busizin için bir sorun mu? Hayır. Evdeki yardımcınız “akıllı hoparlörü'nüze fırını başlatması için 
telefonunuz yardımı ile sesli bir 
komut gönderiyorsunuz. Ardından benzer komutları sırası ile robotsüpürgenize ve havalandırma 
sisteminize de iletiyorsunuz. Saniyeler içerisinde de fırının çalışmaya başladığına ve evdeki diğer 
işlerin hallolmaya başladığına daironaylar geliyor. Yüzünüzde bir 
gülümseme beliriyor. 

Her şey planladığınız gibi gi- 
diyor. Trafik dışında... Saat 18:57 
ve enazından 10 dakika daha ev- 


de olmanız imkânsız görünüyor. 
Arkadaşınız arıyor ve kapıda olduğunu söylüyor. Telaşa gerek var 
mı? Tabii ki hayır. Gönderdiğiniz 
bir sesli komutla kapınız açılıyor. 
Yaklaşık 10 dakika sonra siz de evdesiniz. Selamlaşmanızın ardından, akşam yemeğini sunuyorsunuz. Akıllı hoparlörünüze akşam 
yemeğinde çalma listesini çalmasını ve ışıkları kısarak loş bir ortam 
oluşturmasını söylüyorsunuz. Her 
şey hazır gibi. Ya siz? 

Zaman yolculuğumuzutamamlayıp 2022yi bir kenara bıraktığımızda gördüğümüz üzere önümüzdeki yıllarda evlerimizle olan 
etkileşim şeklimiz oldukça değişecek ve bu değişimin başkahramanıdason günlerde epey gündemde olan akıllı hoparlörler” olacak. 
Burada aklınızda şu sorular belirmiş olmalı: Geleceği şekillendirmesi beklenen bu “akıllı hoparlörler” tam olarak ne? Bu teknoloji 
hayatımıza neler katacak? 

Akıllı hoparlörleri kısaca, yapay 
zekâ yazılımları, sürekli dinleyen 
mikrofonlar ve internet bağlantısı 


ilegüçlendirilmiş kablosuz hoparlörler olarak tanımlayabiliriz. İlk 
defa 2014 yılında Amazon'un “Echo' isimli cihazı ile görücüye çıkan ürünler, sunduğu üç ana işlev 
ile kablosuz hoparlörlerden ayrılıyor: Herhangi bir cihaza ihtiyaç 
duymadan müzik çalabilmek, yapay zekâ ürünü akıllı asistanları 
ile kullanıcıların soru ve isteklerine yanıt verebilmek ve desteklenen akıllı ev sistem ya da aletlerini kontrol edebilmek. 

Cihazlar bir hoparlörden bekleneceği üzere müzik konusunda oldukça iddialı. İstenildiğinde akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar 
gibi dış arabirimlerden Bluetoothyada Wi-Fi aracılığı ileyönlendirilen müzikleri oynatabilen cihazlar, verilen sesli bir komutla dış 
arabirimlere ihtiyaç duymadan da 
istenen şarkıları, albümleri ya da 
çalma listelerini oynatabiliyor. Bunun için Spotify Premium, Apple 
Music, Youtube Music ve Pandoragibi müzik servislerini kullanan 
cihazlar, çoklu mikrofonları sayesinde yüksek sesle müzik çalarken 


bile verilen sesli komutları algılayabiliyor. Tüm bunların yanında bazı cihazlar kablosuz ses sistemlerine bağlanarak evi baştan 
aşağı saran bir ses deneyimi sunmaktan da geri kalmıyor. 

Akıllı hoparlörleri, standart 
kablosuz hoparlörlerden ayıran diğer bir özellik yazılımlarını süsleyen akıllı asistanlar, diğer 
bir deyişle, yapay zekâ yazılımları. Google Asistan, Alexa, Siriyada 
Cortana akıllı asistanlarından gücünü alan cihazlar hava durumu, 
yol tarifi,trafik yoğunluğu gibi bilgileri sunmanın yanında sorulan 
soruları da yanıtlayabiliyor. Örnek verirsek, akıllı hoparlörünüze Leonardo Da Vinci'nin eserlerini, Mozambik'in başkentini yada 
Alfredo sos tarifini sorduğunuz- 
da sorularınız cevapsız kalmıyor, 
tüm detayları duyabiliyorsunuz. 
Bazı cihazların akıllı asistanları 
bunlara ek olarak sesinizle ürün 
veya yemek siparişi gibi alışveriş 
olanakları ve bağlantılı hesaplar 
üzerinden mesaj gönderimi veya sesli aramaimkânı da sunuyor. 

Akıllı hoparlörleri diğer hoparlörlerden ayıran en önemli noktaise akıllı ev alet ve sistemlerini 
kontroledebilme becerileri. Akıllı 
asistan yazılımları sayesinde desteklenen ev aletleri ve sistemlerine komut gönderebilen cihazlarbuyollaışık, sıcaklık, güvenlik, 


ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
EVLERİMİZİ DOKUNMAK 
YERİNE SES İLE YÖNETECEĞİZ. 
YA DA ŞÖYLE SÖYLEYELİM: 
GELECEĞİN EVLERİNİN KALBİ 
“AKILLI HOPARLÖRLER” 
OLACAK. 


havalandırma, elektrik ya da akıllı 
beyaz eşya gibi sistem ya dacihazları sesle kontrol imkânı sunuyor. 
Şuanda bazı markalar bunu sadece ev içinde akıllı hoparlör cihazının kendisine verilen komutlar 
ile gerçekleştirmeyeizin verirken 
diğerleri eşleştirilen akıllı telefon, 
tablet ya da bilgisayar gibi arabirimlerin akıllı asistanları aracılıgıyla evin ev dışından da yönetilebiliyor. 

Tüm bu özelliklere ek olarak, 
cihazların gelecekte daha şık ve 
daha kompakt bir görünüm kazanması ve ev dışından kontrole 
imkân tanıyan özelliklerintüm cihazlarda yaygınlaşması beklentiler arasında. Ses algılama mesafesinin gelişmesi, ses kalitesinin 
dahada artması ve akıllı evteknolojilerin yaygınlaşması ile cihazların ev kontrolü yeteneklerinin 
dahada gelişmesi de akıllı hoparlörlerin geleceğini şekillendirmesi beklenen diğer hususlar. Ayrıca, cihazların hâlihazırda uygun 
olan fiyatlarının yakın gelecekte 
daha da düşeceği ve ürün çeşitliliğinin artması sonucu cihazların 
daha geniş bir kesime hitap edeceği ön görülüyor. 

Oldukça kısa bir süre içerisinde büyük bir popülariteye kavuşan cihazlarla önümüzdeki günlerde daha fazla karşılaşacağımız 
aşikâr. Cihazların, kimimizin salonunu kimimizin mutfağını kimimizin ise yatak odasını süsleyecegini ve çoğumuzun eve girdiğinde 
seslendiği ilk ismin “Alexa”, “Siri” 
yada'Cortana' olarak değişeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Hatta 
sanırım şunu söylesek bile yanlış 
olmaz: Geleceğin evlerinin kalbi 
“akıllı hoparlörler” olacak. H 


AMAZON ECHO SHOW 

Akıllı hoparlör teknolojisini dünya 
ile tanıştıran Amazon tarafından 
üretilen Echo Show, bünyesinde 
barındırdığı dokunmatik ekranıyla 
kullanıcılarına sadece sesli değil, 
görüntülü olarak da geri bildirim 
sunması ile fark yaratıyor.Akıllı 
asistan Alexa'yı bünyesinde 
bulunduran cihaz, 10 binden fazla 
komuta cevap verebiliyor ve sekiz 
mikrofonu sayesinde de yüksek 
sesli müziğin arasından bile 
verilen komutları algılayabilmeyi 
vadediyor. Amazon Music, 
Spotify Premium, Pandora 

gibi servislerden yönlendirilen 
müzikleri dinleyebileceğiniz 
cihaz, desteklenen akıllı ev 
cihazlarını da kontrol edebiliyor. 
Echo Show, 230 dolar. 


GOOGLEHOME 

Şık görünümü ile her odaya 
uyum sağlamayı vadeden 
Google Home, Google Asistan 
akıllı asistan yazılımı ile 
çalışıyor. Sorulan sorulara yanıt 
verme konusunda hünerlerini 
konuşturan cihaz, iki mikrofona 
sahip. Cihaz Google Play Music, 
Spotify, YouTube Music ve 
Pandora gibi müzik servislerinin 
yanı sıra Bluetooth aracılığı 

ile diğer akıllı cihazlardan 
yönlendirilen müzikleri de 
oynatabiliyor. Desteklediği 

akıllı ev sistem ve aletleri Echo 
cihazlarına oranla daha kısıtlı 
olsa da ev kontrolü konusunda 
kullanışlı çözümler sunan Home 
130 dolar. 


APPLEHOMEPOD 

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda 
tanıttığı akıllı hoparlörü 
HomePod gücünü Siri akıllı 
asistandan alıyor. Kaliteli 

müzik deneyimine odaklanan 
cihaz, altı mikrofonuyla kişinin 
odadaki konumunu algılamayı 
ve müziğin ses yüksekliğini buna 
göre ayarlayarak en kaliteli ses 
deneyimini sunmayı vadediyor. 
Sadece Apple Music müzik 
servisini destekleyen cihaz Apple 
Homekit sertifikası taşıyan akıllı 
evalet ve sistemlerini de kontrol 
edebiliyor. Cihaz 350 dolar. 


HARMAN KARDON 
INVOKE 

Harman Kardon ve Microsoft 
işbirliği sonucu ortaya çıkan 
Invoke, ses kalitesine önem 
verenlerin göz ardı etmemesi 
gereken bir cihaz. Cortana akıllı 
asistandan gücünü alan ürün, 
diğer cihazlarda olduğu gibi 
istenilen bilgileri kullanıcılar ile 
buluşturuyor. Bünyesinde yedi 
mikrofon bulunduran Invoke, 
rakipleri gibi akıllı ev aletlerini 
de kontrol etme yeteneğine de 
sahip. Henüz satışa sunulmayan 
cihazın fiyatı da belli değil. 
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BU AY ONE ÇIKANLAR 
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SİZİN İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ AYIN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLERİNİ İNCELEYEN SAYFALARIMIZA BAKMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN! 


Pa FÜTÜRİSTİK RETRO 


L.G.R bu sezon da oldukça çarpıcı modeller ile 
karşımızda. Markanın tamamen el işçiliği ile İtalya'da 
üretilen Albatros modeli zararlı güneş ışınlarından 
yüzde 100 koruma sağlarken aynı zamanda 
klasik tasarımı modern çizgiler ile de birleştiriyor. 
Fütüristik görünümü, alternatif renk seçenekleri 
ile seri, farklılık arayanlar için biçilmiş kaftan 
niteliğinde. 


DERİNİN ASALETİ 


İtalya'dan ithal edilen, derinin keçe ve pamuklu 
kumaşla kusursuz bir şekilde buluşması sonucu 
ortaya çıkan Feutre koleksiyonu, duruşu ve kalitesi 
ile fark yaratıyor. Tamamen el işçiliği ile Türkiye'de 
üretilen koleksiyon, sonbaharda da tarzına tarz 
katmak isteyenlerin göz ardı etmemesi gereken 
ürünlerden oluşan bir kesit sunuyor. 
www.feutre-atolye.com 


AYKIRI GÖSTERİŞ 


Vans, kurallara karşı duran aykırı bir tarzı yansıtan Boom 
Boom Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile size bu sezon da stilinizi 
baştan aşağı yansıtma imkânı tanıyor. Özgür ruhlar için 
tasarlanan seride, siyah, bej ve bordo renkler hâkim iken 
klasik çizgisinden ödün vermeyen tasarımlar da oldukça 
dikkat çekici. 
Wwww.vans.eu 


SADELİĞİN 
CAZİBESİ 
Yalın tasarımıyla dikkat çeken 
Seiko Astron GPS Solar seramik 
bezeli, safir camı ve süper 
sert kaplaması ile çizilmelere 
karşı son derece dayanıklı bir 
kullanım sunuyor. Dünyanın 
herhangi bir yerinde tek bir 
düğmeye basarak ve sadece 
ışığın gücünü kullanarak yerel 
saati ayarlama olanağı sunan 
cihaz, büyük tarih göstergesi 
ve ince ibreleri ile oldukça göz 
alıcı bir tasarıma sahip. 
www.aydinsaat.com 


DINAMIK 
TASARIMLAR 
2017 Sonbahar/Kış sezonu 
koleksiyonları ile Beymen, lüks 
ve tarz giyim alternatiflerini 
moda severler ile buluşturmaya 
devam ediyor. Genç ve 
cool çizgiye sahip yenilikçi 
tasarımlardan klasik giyime 
kadar birçok farklı stile hitap 
eden kombinleri ile koleksiyon 
ses getiren işbirliklerine de ev 
sahipliği yapıyor. 
www.beymen.com 


MÜZİKTEN 
ESİNLENDİ 


Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile 
Levi's, 60 ve 70'ler modasını 
gardıroplara geri getiriyor. 
Sokak karizmasını müziğin 
alt kültürleriyle harmanlayan 
seri, Joan Jett, The Ramones 
gibi dev isimlerden ilham 
alıyor. Kesimleri ile dikkat 
çeken seri, şıklık ve konforu 
da bir arada sunuyor. 
www.İevi.com 


KLASIK ESİNTİLER 
Klasik görünümleri modern çizgiler 
ile buluşturan Brooks Brothers bu 
sezon da oldukça iddialı tasarımlar 
ile karşımızda. Sezonun öne çıkan 
renklerini şık görünümler ile 
buluşturan markanın Sonbahar/Kış 
koleksiyonunda trikodan trençkota 
ceketten pantolona sizi baştan 
aşağı saracak ürünler bulunuyor. 
www.brooksbrothers.com 


MACERACI RUH 


Motosikletleri ile adından 
oldukça söz ettiren Harley- 
Davidson, bu sezon da bot 

ve çizmeleri ile efsaneyi 
sürdürmeye devam ediyor. 
Bağcıklı ve tokalı modellere 
ağırlık verilen koleksiyonda 

ayak bileğini kavrayan, uzun 
bağcıklı çizmeler ve botlar kış 
aylarında rahatlık sağlamayı 
vadediyor. Her yıl olduğu gibi 
markanın kendine has özel 
logolu klasik tasarımlarını da 
içeren koleksiyonda oldukça 
şık modeller yer alıyor. 
www.yesil.com.tr 


RİTÜELDEN 
TUTKUYA 


72 yıllık tecrübesiyle ürettiği 
el işçiliği ve teknolojiyi 
harmanlayan ıslak tıraş 
aksesuarları ile Mühle sağlıklı, 
güvenli ve pratik bir tıraş 
deneyimi vadediyor. Tıraş olma 
ritüelini tutkuya dönüştüren 
Mühle, tıraş fırçasından 
bıçağına, metal taslardan 
bakım ürünlerine kadar her 
tarza ve zevke uygun pek 

çok ürünü yelpazesinde 
bulunduruyor. 
www.muehle-shaving.com.tr 
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ŞEHRİN LEZZET NOKTASI 
MARTINEZ İSTANBUL 


UkalLife'ın son üyesi Martinez Istanbul, bir alışveriş merkezinin bünyesinde bulunmasına rağmen 
son derece izole ve keyifli bir ortamda birbirinden lezzetli yemekleri keşfetmeyi vadediyor. 


—> Alışveriş merkezi çatısı altında bulunan mekânlara bir 
parça mesafeli durulur. Gerek 
alışveriş yaparken o hengâmede 
bir mekânda vakit harcama fikrisempatik gelmediğinden gerekse de o kalabalığın içinde iyi 
bir servis veremediği düşünüldüğünden. Ancak Akmerkez'in 
Nispetiye Caddesi tarafından 
da giriş yapabileceğiniz Martinez İstanbul için bu cümleleri 
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YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


kuramayacağım. UkaLife kurucusu Uğur Karabayır tarafından bizzat oluşturulan konsepti gerek sunduğu ortam, gerek 
müşteri kalitesi ve gerekse sahip olduğu ambiyansıyla mekânın hakkını verdirtiyor insana. 
Bir kere burası, insana kendini 
hiç de İstanbul'un en işlek semtlerinden birindeymiş hissi yaratmıyor. Bahçesinin izole ve gizemli havası sayesinde siz de 


mekânla birlikte gizemli bir havaya hemen giriyorsunuz. Dediğim gibi Martinez'e dilerseniz 
dış taraftan dilerseniz de alışveriş merkezinin içinden giriş 
yapabilirsiniz. 

Şık ve rahat bir ambiyası olduğunu hemen belirtmeliyim. 
Zaten şıklığı da sizi hemen korkutmasın. İnsanı oturduğu masada bile diken üzerinde kılan 
adreslerden değil burası. Diye- 


ceğim şu ki; mümkün olduğuncarahat olmakta ve anın tadını 
çıkarmakta fayda var. Hele şöyle 
güzel bir havada yeşillikler içindeki bahçesinde oturmak ayrıbir keyif! Gürültüden de etkilenmiyorsunuz hiç. Tabii bir de 
çevre masalardakilerin sizin kiminle oturduğunuzu, ne yiyip 
içtiğinizi görmesi de neredeyse 
imkânsızlaşıyor. 

Mekâna ilk girdiğinizde; ken- 


dinizi bir an Paris'teymiş gibi 
hissediyorsunuz. Zaten mekânın yetkilileri de bu görüşümü 
destekliyor. Özellikle dekorasyonu ile Paris'teki Hotel Costes ve Ralph Lauren markasının 
bahçelerine oldukça benziyormuş. Özetle bu sıcacık ortamıyla 
kaliteli ve misafirperver bir hizmet veren mekânı biran önce 
keşfetseniz iyi edersiniz. Mimar 
Mehmet Yücebaşoğlu ve ekibinin hazırladığı dekorasyon- 
da ağırlıklı mavi ve tonlarına yer 
verilmiş. Renklerin ferahlığı, taze çiçeklerin doğallığı ise Yıldız 
Ağan tarafından yapılmış. 

Güzel yemekler deyip geçmek olmaz çünkü Martinez İstanbul, menüsünü özenle hazırlamış, biraz anlatmakta fayda 
var. Menüye giren her yemek 
bugüne kadar Zuma, Vogue ve 
Wanna gibi mekânlarda şeflik 
yapmış UkaLife Şefi Nihat Sancar ve ekibi tarafından özenle 
hazırlanmış. 

Sizde günün keyfini Akdeniz ve Uzak Doğu mutfaklarının 
lezzetleriyle sürmek isterseniz, 
öğle saat 12:00'de servise başlayıp gece 02:00'ye kadar hizmet veren mutfağını bir deneyin 
derim. Tahmin edeceğiniz üzere; çevrede farklı alternatifleriniz olduğu için kahvaltı servisi 
verilmiyor. 

Gelelim burada hangi lezzetlerin arasında bir yolculuğa çıkacağınıza... Çorbalardan “Yer 
Elması Çorbasr (18 TL), “Günün Çorbası (Lokal Klasik) (15 
TL), “Fesleğenli Burrata' (48 
TL), “Sırlanmış Somon (36 TL), 
“Levrek Ceviche' (36 TL), 'Ahtapot Carpaccio' (42 TL) soğuk başlangıçlardan iyi bir tercih olabilir. Edamame' (16 TL), 
kişnişli mayonez sos eşliğinde 
“Ördekli Arancini? (32 TL), “Karides Bun (32 TL) sıcak başlangıçların en lezzetlilerinden... 
Salatadan vazgeçmeyenler; “Karides Salatası” (56 TL), “Mangolu Tavuk Salatası” (46 TL), “Körpe Enginar Kalbi Salatası (38 
TLY'nı tercih edebilir. Burada 
sandwich tibi pratik atıştırmalıklar da mevcut. Patates kızartması ve coleslow salatasıyla servis edilen “Club Sandwich (32 
TL) ve “Montreal Beef Sandwich (36 TL) yemek yemeye vaktiolmayanlar için ideal. Mekânda sadece tek tip bir yemek ya da 
mutfak servis edilmiyor. Suşi de 
yemek mümkün, bir İtalyan klasiği olan makarna çeşitleri de... 
Hatta makarna&risotto konusunda da hayli iddialı. “Porcini 
Mantarlı Risotto (38 TL), “Trüflü Pappardelle (56 TL), linguine, tagliatelle, pappardelle ve 
spaghettiden oluşan “Pasta Vongole (45 TL) mekânın en çok 
tercih edilen lezzetlerinin başında geliyor. 

Tüm bunlarla ilgilenmiyorum, tercihim ana yemek diyorsanız başlayayım saymaya... 
“Martinez Burger” (48 TL), “Dana Yanak Konfit” (62 TL), Izgara 
Jumbo Karides? (68 TL), Izgara 
Somon (58 TL) ve vejeteryanlar 
için de patates püresi ve salata- 


BAHARATLI DANA BONFİLE 
Malzemeler: 

* 300gr dana bonfile 

* 100gr kestane mantarı 

» 8Ogr kayın mantarı 

* 0,4 bağ taze soğan 


Spicy sos: 
Sarımsak, soya sos, şeker, susam yağı, 
Arnavut biberi 


PEYNİR KÖPÜKLÜ FESLEĞENLİ 
DOMATES 

Malzemeler: 

* 625gr domates 

* 1Ogr fesleğen 

* 25grtuz 

* 5gr karabiber 

* Jgr sarımsak 


Peynir Köpüğü: 
Bergama tulum peyniri, tam yağlı beyaz 
peynir, süt, krema, fesleğen yağı 


lık ile servis edilen “Börülce Köftesi” (28 TL) bir alternatif olabilir. Sadece yemek değil keyifli ve 
hafif bir şeyler yemek isterseniz 
size peynir çeşitlerinden oluşan 
“Peynir Tabağı” (40 TL)'nı önerebilirim. Brasaola, prosciutto, 
Napoli salam, chorizo salam, fü- 
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Akmerkez'in içinden ve 
Nispetiye Caddesi üzerinden 
girişi olan Martinez 

İstanbul, günün her saati 
gidebileceğiniz bir adres. 


me et ve zahterli zeytin salatasından oluşan “Şarküteri Tabağı 
(45 TL) tercih edilebilecek tatların başında geliyor. Ekstra tatlar da mevcut; “Comte Peynirli 
Ispanak Püre (18 TL), “Patlıcan 
Beğendi” (14 TL), “Safranlı Pilav 
(12 TL) ve “Sote Fransız Fasulyesi (18 TL) ekstra tercih edebileceğiniz seçeneklerden bazıları. 

Martinez İstanbul'da elbette sadece yemek yemiyorsunuz; 
burada özel olarak hazırlanan 
birbirinden iddialı imza kokteyller de içmek mümkün. Bar 
Şefi Sedai Çalışkan'ın bizzat hazırladığı; “Gastronot”, Panda Island, “Bianca”, “Martinez Mule” 
ve “Passion Elyxir? tadına mutlaka bakmanız gereken kokteyllerin başında geliyor. Bu arada kokteyllerin fiyatları da sabit; 
50TL. 

Buraya çocuğunuzla da gelebilirsiniz 'date'inizle de. Toplamda 130 kişilik oturma kapasitesi var; bunun 30 kişilik alanı iç 
mekânda. Dilerseniz; “chef table'ı tercih ederek yemeğinizi dahada özel kılmanız mümkün. 

Çarşamba, Perşembe, Cuma 
ve Cumartesi akşamları DJ performansı mevcut. Elbette bir sokak barınadönüşmüyor ama 
mekânda fazlasıyla eğlenmek 
mümkün. Bu arada müzikler yabancı. Sadece 45 dakikada bir, 
Ajda Pekkan parçası çalıyor. Bunun haricinde Türkçe çalmıyor. 
İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca şarkılar çalıyor ağırlıklı 
olarak. Kısacası keyifli bir şekilde şarap içelim, yemek yiyelim 
ve kafamız da biraz Fransa taraflarına doğru aksın diyorsanız, 
Martinez tercih edilebilecek adreslerin başında geliyor. Tabii 
bu arada mekân Etiler gibi bir 
semtte konuşlanınca çevreniz- 
de birçok ünlü ismi görmek de 
mümkün oluyor. 4 
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© © 
Kripto-manla 
BİTCOIN, LITECOIN, ALTCOIN, ETHEREUM... BİN DOLARLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU YÜKSELİŞLER, HÜKÜMET 


DENETİMİ, YASAKLAMA HABERLERİ, KARA PARA DEDİKODULARI VE YÜZLERCE YENİ KRİPTO PARA ARZI... 
KRİPTO PARA ÇILGINLIĞINA BALIKLAMA DALMADAN ÖNCE YATIRIM STRATEJİNİZİ İYİ BELİRLEYİN! 


YAZI ADİL UÇAR 


adil.ucarforbes.com.tr 


Ünlü yatırım bankası JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon'un geçen ay ortasında “Bitcoin dolandırıcılıktır, patlayacak!” açıklamasıyla 
“sanal/kripto para tartışmaları zirveye çıktı. Dimon'un Bloomberg'e 
verdiği bu röportajdan birkaç gün önce Çin'in ICO”ları (özel halka arzinitial coin offerings) yasaklamış ve bütün kripto paralar yüzde 10'ların 
üzerinde değer kaybetmişti... Merak etmeyin burada kripto paranın teknik altyapısını veya işleyiş sistemini anlatmaya çalışmayacağım. Zaten 
buişiçininternette müthiş kaynaklar var. Benim asıl ilgimi çeken Türk 
yatırımcısının kripto para-mania dediğim bu çılgınlığa yaklaşımı. Hey, 
çılgınlık dediysem hemen saldırmayın. En çok bilinen örnek olduğu 
için Bitcoin üzerinden gidelim: 2017'ye başladığımızda 1 Bitcoin 899,9 
dolar ediyordu. 1 Eylül'de 1 Bitcoin 4 bin 868 dolar değerine ulaşmıştı. 
Sekiz ayda yüzde 44Vlik artışa çılgınlık denilemez mi? Hayır mı, peki 
ya 14 gün içinde Bitcoin'in değerinin 9631 gerileyerek 3 bin 353 dolara 
düşmesi? Açıkçası 2008 krizinde ekran başında altın fiyatlarının saniyeler içinde 50'şer dolar arttığını görmüştüm ancak yine de Bitcoin'in 
fiyat hareketini çılgınlık olarak görüyorum. 

Finansal piyasalarda farklı ürünler zaman zaman ön plana çıkıyor. 
Teknolojinin avantajıyla Google ya da Apple hissesi alabilmek ya da bu 
hisseler üzerine yapılandırılmış ürünleri portföylere katabilmek mümkün. Foreks de bunlardan biriydi. Ağzına kadar tıklım tıklım dolu olan 
minibüsün o muhteşem sarsıntıları arasında cep telefonundan 100 bin 
dolar alan adam gördüm (kaldıraçlıydı elbette). Akıbetini hâlâ merak 
ederim. Sonra düzenleyici kurumlar devreye girdi ve foreks “çılgınlığı” 
biraz duruldu. İşte geçen ayyine bir toplu taşıma aracında cep telefonundan Bitcoin, Ethereum vs işlemi yapan birini görünce “Tamam,” dedim 
“yeni çılgınlık başlamış bile.” Önemli olan yeni bir dönemin başladığı ve 
yeni kuşakların teknolojiyle iç içe olan bu “emtia'ya müthiş ilgi gösterdiği 
gerçeği. Eh elbette eski kurtların da piyasa olduğunu göz ardı etmemek 
gerekiyor zira küresel işlem hacmi bir trilyon doları aşmış durumda. 

Kripto paralar ile ilgili “Para birimi olamaz.”dan başlayan onlarca tartışma konusu zaten mevcut. Özellikle kara para aklamada kullanıldığı 
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iddiası bütün “coin'lerin altında fitili yanmış dinamit gibi bekliyor. Ancak bunları es geçelim ve kripto paraların yatırım stratejilerindeki yerini belirleyelim. Hem fiyat hareketleri hem de varlığının finansal sistem 
içinde hâlâ tam ve net bir şekilde yerine oturmaması nedeniyle “emtia tanımlaması yatırımcılar için daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. 

Kripto paralara yatırım yapan “kurtlar haricinde, özellikle yeni kuşak içinde “sistemi yıkacak para birimi? gibi idealize edilmiş “inanmış 
gruplar ve türevleri, fiyat hareketine oynayan “fırsatçılar” ve ne yaptığını bilmeyen “ahmaklar” bulunuyor. Hangi gruba girerseniz girin ya da 
yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz kripto para birimlerini şu anda 
TL ya da dolar gibi düşünmek hatasına düşmeyin. Bir emtia gibi yaklaşmak, yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşanabileceğini göz önünde 
bulundurmak ve özellikle nakde dönme de sıkıntılar yaşanabileceğini bilmelisiniz. Özellikle nakde dönüşlerde fahiş komisyon oranlarının 
olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Portföyünüzdeki altın gibi değerlendirmek ve belirli miktar sınırlamaları getirerek kriptoparalara giriş yapın. Sistemi tanımak, “Cüzdan nedir? 1CO, altcoin vs 
nedir?”leri öğrenene kadar geçecek sürede sistemin güvenilirliği ve fiyat hareketleri ile ilgili kendi fikirleriniz oluşacak. Böylece ana yatırım 
stratejinizde “kripto para metası'nın ne kadar yer tutacağını daha sağlıklı ve kendirisk algınıza uygun şekilde belirleyebilirsiniz. Geliriniz ve 
varlıklarınızı tehdit etmeyecek şekilde bir miktar “satoshi'nin portföylerde yer alması bana makul geliyor. 

Kripto paralara olan bu ilginin güzel tarafı bence şu: Özellikle yeni 
kuşak finansal okuryazarlığını hiçbir kurumun başaramayacağı şekilde artırıyor. Fiyat hareketleri takip ediliyor, teknik analiz kasılıyor (1) 
stop-loss'lar konuşuluyor, kâr /zarar hesapları yapılıyor. Ve gençler bütün bunları gönüllü olarak yapıyor. Bu temel üzerine çok daha sağlıklı 
yatırım stratejilerinin kurulabileceğini düşünüyorum. Özellikle finansal okuryazarlığı artırması için çalışan kurum ve şirketlerin çıkış noktası 
teknolojiyle iç içe olan kripto paralar olabilir. Bu ilgiyidaha sonra klasik 
yatırım araçlarına kaydırmak gerekli mi bilemiyorum ancak mümkün.H 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 
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SEYAHAT 


DAİMA CANLI, DAİMA HAREKETLİ 


JOHANNESBURG 


JOHANNESBURG, JOBURG, JOZIBURG, JOZI... 
FARKLI İSİMLERİ VE BAMBAŞKA GÖRÜNTÜLERİYLE 
HAFIZALARIMIZA KAZINAN KADİM TOPRAKLAR... BU AY, 
GÖKKUŞAĞI KADAR RENKLİ JOHANNESBURG'DAYIZ. 


YAZI TÜRKAN DOĞAN 
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Johannesburg, 1886'larda başlayan bir dalgayla altın ve elma- 
sa hücumun dünyadaki en çekici 
noktasıydı. Bu coğrafyada, Avrupa'dan çıkıp gelen “beyaz'ların hayalleri gerçeğe dönüşüyordu. Altın madenleri yerleşimi ve 
belirli bir azınlığın elinde bulundurduğu zenginliği de beraberin- 
de getirdi. Gettolar ve tel örgülü 
villaların harcı ilk bu yıllarda karıldı. Ancak an geldi, Johannesburg'un altın madenleri yorgun 
düştü. Geride ise kentin her köşesini saran; madenlerden çıkarılan hafriyatın oluşturduğu toprak tepeleri kaldı. Zıtlıklardan 
beslenen, modern gökdelenlerin 
gökyüzüyle birleştiği Johannesburg böyle kuruldu. 
Johannesburg, bugün dört 
milyonluk nüfusuyla Güney Afrika'nın en büyük kenti. Bu büyüyen, dinamik metropol Güney Afrika finans sektörünün 
de merkezi. Altın madenlerin- 
den sonra zenginliğin yeni yöntemi emlak olmuş. Johannesburg'un parıltılı merkezleri tıpkı 
Cape Town gibi düzenli, temiz 
ve yeknesak. Ve bu yüzden de şaşırtıcı. Kentin sokaklarıyla temas ettikçe; gökdelenlerle çevrili 
işmerkezlerini gördükçe “Burası Afrika mı?” diye sormadan 
edemiyorsunuz. Ancak ilk bakışta'yeni dünya'yı anımsatan bu 
gökdelenler, havalı iş merkezleri, 
geniş otoyollar sizi aldatmasın. 
Zenginliğin eşit olarak paylaşılmadığı bu kentin çeperleri siyahilerin township” denilen, tek 
katlı gecekondularıyla sarılı. 
Hikâyeyi hepimiz biliyoruz: 
Altına hücumla gelen beyaz ırk, 
Afrika'daki “apartheid”, yani ırk 
ayrımı politikalarının da geliştiricisiydi. Bu coğrafyada güzel bir 
hayat, tıpkı bir zamanlar ABD'de 
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olduğu gibi, yalnızca beyazlar 
içindi. Ömrünün neredeyse üçte 
birini; 27 yılını esaret altında geçiren Nelson Mandela'nın ve arkadaşlarının mucizesiyle birlikte 
1994 yılında kaldırılan apartheidrejiminin izleri ise hâlâ hissediliyor. Elektrikli tellerle çevrililüks villalar ve kentin dörtbir 
yanını saran township'ler, ırk ve 
sınıfayrımının en gerçek fotoğrafı. Township'ler de kendi içinde ayrılıyor. Örneğin ismi South 
Western Townships (Güney Batı Kasabası) kelimelerinin ilk hecelerinden türetilen; gecekondu mahallesi Soweto'lar bir hayli 
ünlü. Irkçılık karşıtı ayaklanmalarilk bu mahallelerde başlamış. 
Nelson Mandela ve Desmond 
Tutu gibi önemli siyahi liderler 
de bu mahallelerden çıkma. Bugün evleri birer müze. 

Kent sizin için bir yol üstü durağıysa Johannesburg'u tam olarak anlamanız biraz zor olabilir. 
Örneğin, beyaz ırka karşı duyulan olası bir nefret, kente dair 
merak ettikleriniz arasında olabilir. Ancak kente nüfuz ettikçe 


Nazınv'ın “Yaşamak bir ağaç gibi 
tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...” dediği güzel dizeleri hatırlıyorsunuz. Ve apartheid 
rejimin kalıntılarının bir nefretedönüşmediğini anlıyorsunuz. 
Yıllardır iç içe olan halk, zamanla birbirine alışmış. Herkes kendi mahallesine sığınsa da yaşama 
umudu herkesin yola devam etmesini sağlamış. 

Güvenlik, Johannesburg'un 
en kârlı, hava ve su kadar gerekligörülen sektörü. Soweto'larda 
bile güvenlik hat safhada. Bunu 
sokaklarda yürürken de hissediyorsunuz. Şehir merkezinde- 
ki suç oranın yüksekliği kentteki beyazların yaşam bölgelerini 
ayrıştırmasına neden olmuş. 
Apartheid'den önce kent merkezine alınmayan siyahilerin 
kent merkezine inmesi, beyaz ırkın kent merkezini terk etmesine neden olmuş. Merkez-çevre 
ilişkisi Johannesburg'da tersi- 
ne dönmüş. Kent, gündüzleri boş 
ancak geceleri tamamen 1ssız. 
Şayet gece dışarı çıkacaksanız 
kenti bilen lokal bir rehberinizin 


olmasına dikkat edin. Her köşesini her vakitte rahatlıkla gezemeyecek olsanız da Johannesburg, Afrika'nın Cape Town'dan 
sonraki en güzel kenti olarak kabul ediliyor. Çünkü daima canlive sürprizli. Johannesburg, aynı zamanda kültürel çeşitlilikten 
beslenen Afrika'nın belli başlı 
merkezlerinden de biri. Bir asır 
önce Afrika'nın yolunu tutup Johannesburg'a yerleşen Avrupalılar... Hintliler, Pakistanlılar, 
Çinliler, Orta Doğulular... Her 
milletten, her renkten insan... Johannesburg, bir gökkuşağı kadar renkli. 

2010 Dünya Kupası Johannesburg'un çehresini değiştiren 
önemli bir eşik olmuş. Bu yedi 
yılda, Soweto'lardaki yaşam eskisine göre iyileşmiş. Yeni yapılar, Johannesburg”'un imajını degiştirirken kentteki yenileşme 
hareketi günden güne hızlanmış. 
Barındırdığı zıtlıklara rağmen, 
Johannesburg'un sanatla, müzikle, modayla ve yeme içme seçenekleriyle anılır olması bundan. 4 
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GEZ-GÖR 

Apartheid Müzesi: Johannesburg filmler, tanıklıklar aracılığıyla bir ırkın veriyor. 2012 yılında kapılarını 
sokaklarında bir zamanlar her demokrasi mücadelesinin anlatıldığı açan müze, zengin koleksiyonu ve 
yerde rastlanılan ibare, 'siyahiler müze, Johannesburg'un en etkileyici etkinlikleriyle Johannesburg'un 
giremez'di.1994'te apartheid noktalarından. kültürel hayatının önemli bir parçası. 
rejiminin kaldırılmasına kadar süren 

50 yıllık süreçte, siyahiler toplumsal Joziburg Lane: Kentin soylulaştırılan Anayasa Mahkemesi: Güney 
hayatta yok sayılıyordu. Apartheid yeni bölgelerinden biri olan Joziburg Afrika'nın demokrasi yolculuğunu 
Müzesi, işte bu hak ihlallerinin, Lane, muhteşem art deco binalarıyla anlatan yapı, geçmişte cezaevi 
apartheid döneminin bitmesi için göz alıcı. Bölge, havalı sanat olarak kullanıldıktan sonra bugün 
direnen kahramanların ve kara durakları ve hip kafeleriyle de ünlü. müze ve anayasa mahkemesi olarak 
kıtanın mücadelesinin öyküsü. Jozburg Laane'de, geleneksel Afrika kullanılıyor. Müzede; Joe Slovo, 
Müzenin kurgusu, yapılan hak yemeklerini de tadabilirsiniz. Albertina Sisulu, Winnie Madikizelaihlallerinin daha iyi anlaşılmasını Mandela ve Fatima Meer gibi burada 
sağlıyor. Beyazlar ve siyahiler, Wits Sanat Müzesi: Tarihi ve mahpusluk çeken ünlü isimlerin 
farklı kapılardan müzeye giriyor modern Afrika sanatının örneklerini öyküleri eşliğinde Güney Afrika'nın 
ve parmaklıklar ardında birbirini görebileceğiniz müze, Wits 100 yıllık demokrasi mücadelesi 
görerek müzeyi geziyor. Fotoğraflar, Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet anlatılıyor. 


BUNLARI UNUTMAYIN 


»*Biz burada kara kışı yaşarken 
Saharaaltı Afrika'sının merkezi 
konumundaki Johannesburg yazı 
yaşıyor. 

»Johannesburg sokaklarını gezdikçe 
sokaklarda insandan çok otomobil 
görebilirsiniz. Çünkü daha güvenli. 
Otomobil kiralayabilir ya da taksi olarak 
kullanılan beyaz minibüsleri tercih 
edebilirsiniz. 

»* Trafiğin bize göre ters aktığını 
unutmayın. 


NEREDE, NE YENİR? 


Johannesburg, çok kültürlü bir 
kent. Alman, Fransız ve Hollanda 
mutfağının etkisi, kentin mutfağını 
çeşitlendirmiş. Johannesburg 
mutfağının demirbaşı ise kırmızı 

et. Biftek ve etle hazırlanan sulu 
yemekler, hemen her restoranın 
mönüsünün vazgeçilmezi. Sığır 

ve domuz eti ile birlikte tavuğun 
çokça kullanıldığı Johannesburg 
mutfağında, devekuşu ve timsah eti 
de tüketiliyor. 


*THEGRILLHOUSE: Dünyanın 
en iyi 15 biftek restoranından biri 
olarak gösterilen mekân, büyük et 
porsiyonlarıyla ünlü. 
sCHALKBOARD CAFE: 
Johannesburg sanat çevresinin 
bolca vakit geçirdiği mekân, renkli 
tasarımıyla göz alıcı. 
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info liste 


1/Yeme İçme 

İçki: Laphroaig PX Cask (Single 
Malt) 

Atıştırmalık: Dut kurusu ve 
ceviz 

Restoran: Hünkâr 

Kafe: Delicatessen 

Ne Yemeden Duramaz?: Süzme 
yoğurt 

En Sevdiği Yemek: Enginar 


2/Stil 

Gözlük: John Varvatos 
Cüzdan: Prada 

Jean: Paul Smith 

Takım Elbise: Dolce&Gabbana 
Spor Ayakkabı: Skechers 
Deniz Şortu/Mayo: Polo Ralph 
Lauren 
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3/Teknoloji 

CepTelefonu: Apple iPhone 7 
Dizüstü Bilgisayar: Apple 
MacBook Air 

Tv: Philips HD 

Uygulama: JazzRadio 
Motosiklet: Yamaha FJRI30OA 


4/Seyahat 

Favori Seyahat Kentleri: 
Barselona, Lizbon, Como 

En Sevdiği Mimari Yapı: 
Guggenheim Bilbao 

Bir Sonraki Seyahatinde 
Nerelere Gitmek İster?: Buenos 
Aires 


5/Kişisel 

Hayat Mottosu: “Bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi olma.” 
Hobiler: Motorsiklet, kayak, caz 
Favori Spor Dalı: Kick boks 


Daryo Davit Beskinazi 


X-İST SANAT GALERİSİ'NİN KURUCUSU VE SAHİBİ 
DARYO DAVİT BESKİNAZİ'YE İKONLARDAN 
AKSESUARLARA EN SEVDİKLERİNİ SORDUK. 


RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


İdolü: Babam 

En Sevdiği Müze: Museo 
Nacional de Prado, Madrid 
En Sevdiği Yapı: La Sagrada 
Familia 


6/İkonlar 

Ressam: Anselm Kiefer 
Tasarımcı: Vivienne Westwood 
Yazar: İhsan Oktay Anar 

Kitap: İhsan Oktay Anar - 
Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri 
Aktris/Aktör: Sean Penn, Cate 
Blanchett 

Müzisyen: Keith Jarrett, Brad 
Mehldau, Bill Evans 

Şarkı: Buckshot Lefongue — 
“Another Day? 

Film: Shawshank Redemption, 
Blue Jasmine, The Player 
Yönetmen: Woody Allen, Martin 
Scorsese, Robert Altman 

Tablo: Jardin de Las Delicias 
(Hieronymus Bosch-El Bosco) 


7/Bakım 

Güneşten Koruyucu: Nivea Sun 
Block 50* 

Diş Macunu: Sensodyne 


e 


Parfüm: Chanel Egoiste, 
Antheus, Terre d Hermes 

Spor Salonu: İstanbul Defence 
and Athletics Club 


8/Aksesuar 

Saat: Vacheron Constantin 
Overseas 

Kalem: Montblanc 

Defter: Ece Ajandası 
Almak İstediği Saat: Patek 
Philippe Nautilus 


9/Ev 

Evdeki Favori Eşyası: Piyanom 
Neden?: Çalmak beni 
rahatlatıyor. 


CheckiN 
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70'LERİN KÜLT FİLMİNDEN ESİNLENEN VE İLK SEZONU FOXLIFE KANALINDA 
İZLEYEBİLDİĞİMİZ “THE EXORCIST” ARALIK AYINDA YENİ SEZONA BAŞLIYOR. 
MERAKLILARI İÇİN HIZLI BİR SORU TRAFİĞİ YAPTIK. 


HAZIRLAYAN EMRAH SAKA 
emrah.saka©gmail.com 


Tüm zamanların en iyi korku 
filmleri arasındadır “The 
Exorcist”, bizde bilinen adıyla 
“Şeytan”. 1973 yapımı film, “En 
İyi Senaryo? ve “En İyi Ses? 
dallarında Oscar heykelciği 
kazanırken film festivallerinde 
16 dalda ödül kazanmıştı. 
Başroller için Audrey Hepburn 
ve Jack Nicholson'a teklif 
götüren yapımcılar istedikleri 
yanıtı alamadılar ancak her 
ikioyuncu da sanırız bu 

fırsatı teptikleri için biraz 
düşünmüştür. Film bu kadar 
popüler olunca dizisi de 
rüzgârından etkilendi ve ikinci 
sezonuyla gerilimi artırıyor. 
İlk sezonda büyüleyen Geena 
Davis'in yanı sıra Alfonso 
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Herrera, Hannah Kasulka, Ben 
Daniels ve Kurt Egyiawan'ın 
oynadığı dizi eylül sonunda 
ABD'de gösterime girdi. 


Esguire: Birinci sezonu 

çok beğenerek izledik 

ve ikinci sezonda büyük 
değişikliklerin olacağını 
biliyoruz. İkinci sezonda bizi 
neler bekliyor? 

Alfonso Herrera (Tomas 
Ortega): Şikago'yu geride 
bırakıp ülkenin kuzeybatısına 
gidiyoruz. Canlandırdığım 
karakter Marcus Keane'in 
peşinden gidip şeytan çıkarma 
becerilerini geliştiriyor. 

Ben Daniels (Marcus Kane): 
Evet, ikinci sezon birincisinden 


çok farklı olacak. Birinci sezon 
şehirde ve çoğunlukla kapal 
mekânlarda geçiyordu; ikincisi 
ise açık havada, doğada geçiyor 
ve bunların getireceği tüm korku 
ögelerini içeriyor. Hikâyenin 
bir kısmı korkutucu bir adada, 
korkutucu bir evde geçiyor. Bu 
sezon John Chotile tanışıyoruz; 
Cho yakın geçmişte dul kalmış 
ve evde üvey beş çocuğuyla 
yaşıyor. 

ESO:1.sezonda dünyanın 
farklı yerlerinden bir grup 
şeytan izledik. Bu şeytanlar 
da ekranda olacak mı? 

A.H: Evet, şeytan farklı 
açılardan ele alınacak. Sezon 
boyunca farklı olasılıkları ve 
farklı olayları inceleyeceğiz. 


(eg 


Anatemada farklılıklar olacak, 
aramıza yeni karakterler de 
katılacak. John Cho ve Brianna 
Hildebrand örneğin. 

B.D: Bence hikâyenin 
mitolojisinin şu anda gelişmesi 
çok önemli. Birinci sezonda 
orijinal kitaba ve filme bağlı 
kaldık, ancak Vatikan'daki 
yozlaşmanın hikâyesine de 

yer verdik. Bu konu da ikinci 
sezonda Kurt Egyiawan'ın 
canlandıracağı karakter Peder 
Bennettile devam edecek. 
ESO: İkinci sezonu 

birkaç kelimeyle nasıl 
tanımlarsınız? 

A.H: Korkunç ve spiritüel. 
B.D: Karmaşık, cesur ve 
amacına uygun. 
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Versace Cinayeti 
Televizyona Geliyor 


“American Crime History” televizyon serisindeilk bölüm O. J. Simpson'a ayrılmıştı. Büyük 
tartışmalar yaratan serinin yeni sezonunda moda dünyasının ikonu Gianni Versace suikasti 
işleniyor. 2018 yılının Mart ayında ülkemizde 
de FoxCrime kanalında yayımlanacak serinin 
yapımcı ve oyuncularıyla söyleştik. Oyuncular 
arasında dünyaca ünlü isimler Penelope Cruz 
ve Ricky Martin de var. 


Esguire: Birinci sezon, O. J. Simpson'ın 
cinayet işleyip işlemediğinden ziyade 
neden beraat ettiğiyle ilgiliydi. Bu 
sezonun önemli soruları neler olacak? 
Ryan Murphy (yapımcı): Dizide 
Versace'nin neden öldürüldüğünden fazlası 
var: cinayete neden müsaade edildiği 
örneğin. Amerikan Crime History'de suçun 
işlenişiyle yetinmez, suçu toplumsal bir fikir 
olarak tartışırız. 


Andrew Cunanan'ın son kurbanı Versace 
ölümden kurtulabilirdi, bizi asıl ilgilendiren 
bu oldu. Cunanan'ın pek çoğu eşcinsel olan kurbanlarını yakalayabilmesi zamanın eşcinsellik 
fobisiyüzünden mümkün oldu, özellikle de Cunananın bu cinayetleri işlediğini bilmelerine 
rağmen Miami'de “Aranıyor!” posterlerini asmayı reddeden polisler yüzünden. Bence bu, 
Amerikan Başkanı'nı ve yaşadığımız dünyayı 
düşünürsek çok önemli ve incelemeye değer. 

“Suikast” kelimesinin politik bir yanı var, çünkü bir şey anlatmaya çalışan bir insanın diğeri- 
nin hayatına son vermesi anlamına geliyor. Cunananın yaptığı ve dizide ele alınan şey de bu. 
İlk bölümde cinayetin kendisi var, sonrasında 
hikâyeyi tersten anlatıyoruz. Bu cinayeti 'neden işlediğini irdelemeye başlıyoruz. 

Brad Simpson (Yapımcı): Ellen'i 
(DeGeneres) yapımdan üç ay önce tanıdık. 
O zamanlar eşcinsel ünlüler ve tasarımcılar 


yoktu. Versace sevgilisiyle bir röportaj verdi, 
özgürce yaşadı. Hedefalınıp öldürülmesinin 
bir sebebi de buydu. Andrew Cunanan seri 
katildi ve eşcinselleri öldürüyordu. 

Tom Rob Smith (senarist ve 
prodüktör): Versace, Güney İtalya'nın 
küçük bir kasabasından geliyordu. Ortaya 
koymaya çalıştığımız fark Cunanan'ın 
görece daha fakir oluşuydu, ancak aslında 
Versace de öyleydi. Pek çok benzerlikleri 
vardı. Biri 800 milyon dolarlık bir şirket 
kurdu ve ihtişamlı bir yaşam sürdü, diğeri ise 
onu ortadan kaldırdı. Hikâyede bu ikisinin 
hayatlarının nasıl kesiştiğini anlatıyoruz. 
ESO: Ryan, Versace'yi oynaması için 
neden Edgar Ramirez'i seçtiniz? Ve 
Edgar, sizi bu projeye çeken neydi? 
Ryan Murphy: Edgar benim için 
vazgeçilmezdi. Oyunculuğu bence çok 
başarılı. Versace'ye benzerliği de yadsınamaz. 
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Eaguürz 


Edgar Ramirez (Gianni Versace): 
Ryan'ın yaptığı işleri hep takdir ettim. 
Neden bu hikâyeyi seçtiğiyle ilgili derin 
sohbetlerimiz oldu ve söyledikleri beni 
çok etkiledi. Yaşadığımız dünya estetik 
anlamda Gianni Versace'nin yarattığı bir 
dünya. Çekicilik, gösteriş ve lüksü daha önce 
kimsenin yapmadığı bir şekilde birleştirdi. 
Bir anlamda bir şeyleri bozdu, bu da benim 
ilgimi çekti. Bu hikâye Yunan trajedilerine 
benziyor. Karakterler kaderlerini yaşıyor, 
ancak üzücü olan, hikâyenin gerçek olması. 

Versace'nin eski sevgilisi 
Antonio D'Amico, diziyi kınadı. Daha 
sonra kendisiyle neler konuştunuz? 
Ryan Murphy: Ricky (Martin) kendisiyle 
(D'Amico) bugün konuştu. Ricky ile 
konuşmaktan heyecan duymuş. Bir 
paparazzinin çektiği fotoğrafa bakarak 
herhangi bir yargıda bulunmak çok zor. 
Sanırım D'Amico bunu şimdi anladı. 
Ricky Martin (Antonio D'Amico): ilk 
söylediğim şey “Konuştuğumuz için 
çok mutluyum ve buna çok büyük 
saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. 
İnsanların Gianni ile olan ilişkine 
âşık olmasını sağlayacağım. Bunun 
için buradayım. İkinizin arasındaki 
güzelliği ve bağı görmelerini 
istiyorum,” dedim. Bunları 
duyduğuna çok sevindi. 

Ricky, neden bu 
rolü kabul ettiniz ve 
müzikle kıyasladığınızda 
oyunculuk hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
Ricky Martin: Bu hikâyede 
haksızlığa uğramakla ilgili bir şeyler 
vardı. Bunu ortaya çıkarma fırsatım 
olunca “Hayır,” demedim. Bu, beni 
kişisel olarak da etkiliyor. Uyku 
uyumuyorum. Bu karakter beni 
kendine çekiyor. 30 küsur yıldır 
müzik yapıyorum. Sahneye çıkıp 
seyircilerin enerjisini hissetmek 
harika bir şey. Ancak oyunculuk 
tamamen başka bir disiplin. 
Beni pek çok açıdan ileri taşıyor. 
Açık konuşmak gerekirse çok 
yoruluyorum ama gelen tepkilerden 
ve birlikte çalıştığım insanlardan çok 
memnunum. 

Maureen Orth, Vulgar 
Favors adlı kitabında 
Versace'nin HIV virüsü 
taşıdığını ileri sürmüştü. Dizide 
bu iddia nasıl işleniyor? 
Ryan Murphy: O zamanlar bu 
virüsü taşıyan kişiler işlerini ve sahip 


oldukları her şeyi kaybedebilirdi. Versace'nin 
kurduğu şirket de halka arz edilmek üzereydi 
ve özel hayatı hakkında bir şeyler ortaya 
çıkacak diye çok korkuyordu. Bunu dizide 
ele aldık. Bir röportajda eşcinsel olduğunu 
açıklamak onun için çok zor oldu. Bu itiraf 
büyük yankı yarattı. 

Darren, Cunanan'ı bir canavar 
olarak yansıtmıyorsunuz. Neden? 
Darren Criss (Andrew Cunanan): “The 
People v. O.J. Simpson serisinde çok sayıda 
bilgi ve mahkeme kaydı vardı. Ancak “Gianni 
Versace'de Maureen Orth'un kitabıyla 
bizim bildiklerimiz arasında doldurulması 
gereken pek çok boşluk var. Andrew'u 
tanıyanlardan onun farklı insanlara farklı 
yönlerini gösterdiğini öğrendim. Bu da işleri 
biraz kolaylaştırdı, çünkü onu en iyi, en kötü, 
en çekici ve en canı yanmış halleriyle görme 
imkânımız var. Onu insan olarak tanımaya 
başlıyoruz. Amacım insanların empati 


CheckiIN 


yapabilmesini sağlamak. Yaptığı şey elbette 
korkunçtu, bunu tartışmaya gerek yok. Ama 
umarım, her birimiz bu kadar kötü biriyle 
aramızda bazı benzerlikler bulabiliriz. 
Ryan, neden Versace'nin hikâyesi 
sizinle kişisel olarak benzerlik taşıyor? 
Ryan Murphy: Ondan çok etkilendim. 
Bence çok önemli bir toplumsal figürdü. 
Edgar'ın söylediği gibi, çok cesurca ve 
güzel yaşadı. Advocate'e (LGBT dergisi) 
verdiği röportajı okuyunca hem çok 
gururlanmış hem de çok heyecanlanmıştım. 
Çünkü o zamanlar eşcinsel olduğunu 
açıkça söylemeye çekinen çok insan vardı. 
Dolayısıyla bu diziyi çekmek bana heyecan 
veriyor. Suikast sahnesini çekmek zor 
oldu, settekiler ağlıyordu, bizler de çok 
etkilenmiştik. Versace'nin can verdiği o 
basamakta çekim yaptık. O çok önemli 
biriydi. Öldürülmeseydi daha neler yapardı 
kimbilir...r8 


Ünlü moda tasarımcısı Gianni Versace'nin (sağ altta) suikaste kurban gitmesinin arka planının anlatılacağı 
“American Crime Story” serisinde yer alan isimler arasında Penelope Cruz ve Ricky Martin de var. 
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INNAile 
Kısa Kısa 


Romen güzel bu aralar Türkiye'de. Fırsat 
bu fırsat, buluşup hızlıca sorularımızı 
sorduk. 


Esguire: Türkiye'ye çok sık 
geliyorsunuz. Hayranlarınızla 
ilişkileriniz nasıl? 

INNA: Burada çok hayranım var. 

Hepsi konserlerime geliyor, hatta beni 
havaalanında karşılıyorlar. Hepsini çok 
seviyorum. 

ESO: Şarkılarınızda başka dilleri de 
kullanıyor musunuz? 

INNA: Beni takip edenlere, onların 
dilinde ulaşmak benim için çok önemli. 
Bu oldukça zor bir yarış ancak onları 
şaşırtmayı seviyorum. 

ESO: Yeni bir şarkı ve/veya albüm 
geliyor mu? 

INNA: Evet! Şu anda stüdyoda 
çalışıyoruz. Albümde İngilizce, 
İspanyolca ve Romence şarkılar var. 
ESO: Son olarak hayranlarınıza ne 
söylemek istersiniz? 

INNA: Sizi seviyorum. Beni dinlediğiniz 
ve desteklediğiniz için çok teşekkür 
ederim. Yakında yeniden görüşeceğiz. 


Ününü Eledi, Herkes Gibi Olmayı Seçti 


Selena Gomez, ünlülerin dünyasında 
mutluluklarını ve mutsuzluklarını kendine 
Mam RNA 2, ba saklamayı tercih ediyor, Instagram'daki filtreli 
ww “ws mutluluklaradahil olmuyor. TheWeeknd ile 


vene) düzeyliveazfotoğraf paylaşımlı bir ilişkisi var. 

eee Uzunsüredirtedavi gördüğü lupus hastalığı 

AY — nedeniyle böbrek nakli olduğunu ve artık en 

payas year yakın arkadaşı Francia Raisa'nın böbreğini 

wwe meaws o taşıdığınıaçıkladı. Böylece uzun yaz boyunca 

A “ZED erir) .. Se 

Glnienizinin ij neden gözlerden uzak kaldığını merak 

o eee edenlerindegözünüdoyurdu. Geçenayen çok 
wars sw we Selenakonuşuldu, hırslıarkadaşı Taylor Swift 

; — N ne a kadar olmasa da. 
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16 Dil Bilen Müzisyen 


Eser Tözüm, 16 dil biliyor. Uluslararası alanda 
pekçok seminer, toplantıda ve TV programındasimultane çevirmenlik yapıyor. İnsan bu kadar dili öğrenmeye nasıl karar verdiğini merak 
ediyor: “Küçük yaştan beri dillere ve farklı kültürlere karşı büyük tutku duyuyorum. Yeni bir 
dili yeni bir dünyaya açılan kapı olarak görüyorum. Ayrıca insanlara kendi dillerinde hitap ettiğinizde iletişimde farklı bir sıcaklık ve güven 
oluşuyor. Yabancı dil, seyahat ve yeni kültürler beni ben yaptıkları için vazgeçilmezlerim.” 

Eser Tözüm, 16 dil öğrenmekle de yetinmedi; 
tercümanlık yaşamına güzel bir noktalı virgül 
atıp müzik dünyasına bir giriş yaptı. “Hollanda'da Rick Astley'in Never Gonna Give You Up” 
şarkısıyla başladı her şey. Hollanda'ya konsere 
geldiğinde annem beni onun konserine götürdü. Sonrasında Jason Donovan ve Kylie Minogue düeti geldi ve müziğe aşkım bu sanatçıların 
yarattığı büyüyle başladı. Enbüyükeğlencemiz 
kız kardeşimle playback şovlar yapmaktı. Yıllarsonra klip çekimi esnasında playback yaparken gülümsedim ve çaktırmadan içimdeki küçük kıza göz kırptım. Hayaller gerçek olmuştu.” 
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“Fuerte, DJ Ufuk Akyıldız ile işbirliklerinin 
ilkürünü. Elbette bu şarkının da bir öyküsü var. 
Şarkı umuttan söz ediyor ve sözleri İspanyolca. 
Eser Tözüm nedenini şöyle anlatıyor: “Fuerte 
ile karanlık günlerde içimizdeki ışığı hatırlamamız gerektiğini anlatmak istedim. Latin Amerika'ya duyduğum sevgiden dolayı parçayı İspanyolca yazdım. 20 yaşındayken sırt çantamı 
yükleniptek başıma Meksika'yı gezdim, İspanyolca öğrendim. Latin Amerikalılarda tanık olduğum sıcakkanlılığı ülkemizdeki kültüre yakın 
gördüm. O seyahat cesaret gerektiriyordu, ama 
sonunda kendimle bağımı güçlendirdi. Hayatımda bir dönüm noktası olan bu maceralı seyahatin anısınailk parçamı İspanyolca yaptım.” 

Şarkıda Eser Tözüm'ün yabancı dillere ne kadar hakim olduğunu fark ediyorsunuz. Peki sırada farklı dillerde şarkılar var mı? “Farklı dillerde single projeleri var. Bu arada “Fuerte hem 
single hem “Sortie 5 CD'sinin parçalarından biri. Ufukta yurtdışından sanatçılarla ortak çalışmalar var. Portekizce ve İngilizce şarkılarım hazır. Fransızca ve İtalyanca dahil diğer dillerde 
de'deep house tadındaki yeni parçalar yolda.” 


CheckiIN 


Her iki alandadevam edecek mi diye sordugumuzda şöyle yanıt veriyor Tözüm: “Konferanstercümanlığında insanlar arasında köprü 
kuruyorsunuz. Bu mesleğe karşı büyük sevgi ve 
saygı duyuyorum. Çevirmenlik sayesinde hayal 
edemeyeceğim deneyimler yaşadım. Aynı zamanda futbol tercümanı olduğum için ABD'de 
futbol şampiyonalarında görev aldım. Tercümanlığa ilk adımımı İtalyanca ve Felemenkçe futbol çevirmenliğiyle attığım için futbolun 
yeri özel bende. Tercümanlıkla müziği bir aradasürdürmek isterim. Hayat sürprizlerle dolu, 
“Fuerte'nin sözlerinde de geçtiği gibi “İlk adımını at, kader yolunun önünde şekillenecek.” 

Röportajı sonlandırırken gelecek planlarını da öğreniyoruz: “İçinde Latin ezgileri taşıyan, reggaetonla tatlandırılmış enerji dolu yeni 
bir parça var ufukta. Latin Amerikalı bir gruplaortak bir çalışma düşünüyoruz. Festivallerle 
başlayıp turneye dönüşmesi harika olacak. Şu 
anda yurtdışından bir DJile yeni bir parça yapma aşamasındayız. ABD'de ses getirmeye başlayan büyük bir isim kendisi. Bu ortak çalışma 
beni çok heyecanlandırıyor. Dinlemede kalın.” 
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YAĞMUR AYDAN 


OYUNCU,23 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF CANAN YETİŞTİ SATKIN 


1. Kendini kısacatanıtabilirmisin? o 

Aslen Adanalıyım. 18 yaşında Yeditepe Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünü kazanıp İstanbul'a geldim. Küçük yaşlarımdan bu yana müzik olsun, resim olsun, tiyatro olsun, şiir olsun güzel sanatların 
neredeyse her dalına ilgiliyim. 

2.'Best Model of Turkey'e nasıl katıldın? 

Best Model'a katıldığımda 21 yaşında, cesur ve kendimden emindim. 1.77cm boyundayım. Bu bir modellik ve zarafet yarışmasıydı. Üniversite arkadaşlarım ve hocalarım ısrar edip beni yüreklendirdiler. 
Şansımı denemek üzere başvuru formunu yolladım. 
Kısmetimde varmış ve jüri takdir etmiş olacak ki; 
birinci oldum. Ardından 90 ülkenin katıldığı dünya yarışmasında da “Best TV Face' ödülünü getirdim Türkiye'ye. 

3.Yarışma sonrası hızlı bir yükselişin oldu. Nasıl 
hissettirdi? 

“Normal” desem yalan söylemiş olurum. Beni şaşırttı, mutlu etti, garip hissettirdi. Her zaman kendime 
verdiğim bir söz vardı, “Ne olursan ol sakın değişme, Yağmur!” . Çok mutluyum ki şu ana kadar geçirdiğim üç set tecrübemde de hep 'Yağmur'dum. 
4.Eğitiminialdığınmodatasarımınagelecek planlarında yer verecek misin? 

Moda tasarımını 2012'de okumaya başladım. Fakat 
2014'te aldığım kararla kendim için daha uygun gördüğüm tiyatro bölümüne geçiş yaptım. 

5. Oyuncu olmaya nasıl karar verdin? 

Kararlarımı doğru vermeye başladığımda oyunculuğun benim için en doğru yol olduğuna emindim. 
Arkasından katıldığım Best Model'ın, herkesin düşündüğünün aksine oyunculuk hedefimle bir alakası yoktu. Oyunculuk, Best Model'den önce de 
hayatımdaydı. 

6. Yeni sezonda seni ekranlarda nasıl bir rolle 
göreceğiz? 

Önceden hep saf, temiz ev kızını oynadım. Şimdi daha kadın, dişli ve entrikalı bir kadını oynayacağım. 
Canlandırdığım Sinem karakterinin kendince haklı 
sebepleri var, onu anlamaya çalışıyorum. Umarım 
seyirci de Sinem'i anlamaya çalışır. 

7. Genellikle formunu korumak için neler 
yaparsın? 

Özel bir diyet uygulamıyorum, kalıplara hapsolmak 
bana göre değil. Sık sık ve az az yerim, ama çikola- 
ta bile yerim. 

8. Kendinle ilgili değiştirmek ya da geliştirmek 
özellikler neler? 

Çok konuşuyorum maalesef. Bunu kesinlikle değiştirmek isterdim. Elbette ki mesleğim konusunda kendimi gelişmek istiyorum. Bunu, diğer oyuncuların 
aksine yurt dışı eğitimleriyle değil, Türkiye'nin kendini ispatlamış usta oyuncularından dersler alarak 
yapmak istiyorum. 

9. Yakınlarda yaptığın en büyük çılgınlık nedir? 
Üç şişman kedime tasma takıp onları sokakta gezdirdim. Herkes tuhaf tuhaf bana baktı. Ne yapayım, 
gerçekten çok sıkılmışlardı evde. 

10. Beşyıl sonra kendini nerede görüyorsun? 
Başta ailem olmak üzere beni seven birçok insanın 
benimle gurur duyacağı bir noktada olmak istiyorum. Her şeyin bir vakti var dolayısıyla sabretmek 
şart. Hakkımda en hayırlısı olsun istiyorum. 
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Güçlü Karakter 
BMW 5301 


Yenilenen 5 Serisi'nin iki çeker olarak ülkemizde satışa sunulan en güçlü benzinli versiyonu, 530i modeli 
oldu. Tabii ki biz de boş durmadık, hemen aracın direksiyonu başına kurulduk. 


Yedinci nesil 5 Serisi'nde birçok yeniliğe yer 
veren BMW, savaşın kızıştığı bu segmentte 
rakiplerinin üzerine güçlü adımlarla gidiyor. Ülkemizde iki çeker, yani arkadan itişli olarak 520i ile 530i benzinli ve 520d dizel 
versiyonlarını satışa sunan marka; benzinli 
modeller arasındaki en güçlü versiyon olan 
540i ve dizellerin top modeli 530d'yi sadece 


xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle piyasaya sürüyor. Daha önce dizel 520d versiyonunu kullanma fırsatı bulduğumuz aracı 
sizlere anlatmıştık. Bu ay ise xDrive seçene- 


gi de bulunan benzinli 530i'yi deneyimleme 
şansına sahip olduk. 

Arkadan itişli olmasına rağmen 252 beygirlik 
gücü yere vermeyi başaran, 6,2 saniyede 0-100 
km/s hızlanmasınıtamamlayan aracın performansı gayet tatminkâr. Viraj içinde dahi gaza 
yüklendiğinizde aracın arkasını kopartmak oldukça zor. Kısacası BMW kullanırken arkadanitişin tadını almak ve aracın arka bölümürnün kaymasını isteyenler, yardımcı sistemleri 
kapatmak zorunda. Aksi takdirde aracın lastikleri yere tutunamadığı anda sistemler devreye giriyor ve aracı hizaya sokuyor. Bazen sistemin devreye girdiğini hissetmiyorsunuz bile; 
eğer gösterge ekranında yanıp sönen ESP ışığına gözünüz takılmazsa. 1.615 kg boş ağırlığa 
sahip aracın katalog verisi şehir içi yakıt tüketim ortalaması 6,2 litre. Biz İstanbul caddelerinde klima açık şekilde, tasarruf değil tüketim 
odaklı kullanımımızda 100 kilometrede ortalama 9,6 litre yakıt harcadık. 

BMW 530i test aracımız oldukça dikkat çekiyordu. Bunun bizce iki nedeni var! Birincisi; rengi, ikincisiyse “Executive M Sport” donanım paketi. Renkten başlayacak olursak biz 
hâlâ aracın nerenk olduğuna karar veremedik. 
Metalik karbon siyah olarak geçen renk, ışığa 


Arkadan itişli olmasına rağmen 
252 beygirlik gücü yere vermeyi 
başaran, 6,2 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayan aracın 
performansı gayet tatminkâr. 


göre renk değiştiriyor ya da ekip olarak hepimiz göz doktoruna gitmeliyiz. Çünkü güneşli 
bir havada, aynı mekânda farklı kişiler tarafından araca siyah, koyu lacivert ve patlıcan rengi tanımlamaları yapıldı. Gelelim, en önemli 
özelliğe; yani “Executive M Sport” donanım 
paketine. Her şeyden önce ön çamurlukların 
üzerinde parlayan 'M logosu aracın havasını 
tamamen değiştiriyor. M Sport fren diskleri ve 
19 inç çift kollu M jantlarla birlikte 530i makam aracı havasından çıkıyor, tam bir sportif 
sedana dönüşüyor. Otomobilin iç mekânında 
ise uzun BMW donanım listesinden seçilmiş 
birkaç örnek bulunuyor. Antrasit tavan döşemesi, çok işlevli sürüş moduna göre değişen 
gösterge ekranı, ısıtmalı ve elektrikli koltuklar, 
harekete duyarlı komut sistemi sadece birkaç 
örnek. Sürüş esnasında sürücüsünü ve misafirlerini çok rahat ettiren aracın sessizliği oldukça başarılı. Özellikle “Comfort” sürüş modun- 
da çok dengeli bir araca dönüşen 5300'nin yol 
verüzgâr sesini alıp almadığını kontrol etmek 
için yaklaşık 30 dakikalık bir sürüş gerçekleştirdik ve aracı başarılı bulduk. Niye 30 dakika 
derseniz, hemen söyleyelim; “Harman Kardon 
Ses Sistemi'ne sahip aracın içinde müziği kapatmak gerçekten çok zor! 


Teknik Özellikler 


BMW 530i 


252hp - 2.Olitre | 35ONm tork | Karma yakıt tüketimi: 6,2 litre | 0-100 km/s: 6,2 saniye | Maksimum hız: 250 km/s | Test Aracı Fiyatı: 110.500 avro 
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Teknik Özellikler 


FERRARI PORTOFINO 
600hp - 3.9 litre | 76ONm tork | Karma yakıt tüketimi: 10,5 litre | 0-100 km/s: 3,5 saniye | Maksimum hız: 320 km/s | 


Doğuştan Şanslı 


FERRARI PORTOFINO 


Kuruluşunun 70. yılını kutlayan Ferrari, Portofino adını verdiği yeni 


Frankfurt Otomobil Fuarı'nda birçok marka yeni modellerini tanıttı. Bu yeni otomobillerden 
biri, özellikleriyle olduğu kadar model ismiyle 
deoldukça dikkat çekti; Ferrari Portofino! Adını 
İtalya'nın en güzel kentlerinden biri olan Portofino'dan alan model, gerçekten doğuştan şanslı 
diyebiliriz. Düşünsenize, aracın adını telaffuz 
eden herkesin aklına ilk olarak Portofino'nun eşsiz güzellikteki panoramik fotoğrafları gelecek. İtalya'ya 
seyahat eden yüz binlerce turistin 
uğrak yeri, instagramer”ların vazgeçilmez mekânı Portofino gerçekten 
enfes bir yer. Ama bazıları diyebilir 
ki; “Benim aklıma şehrin fotoğraflarından önce dünyaca ünlü 'Ifound 
mylove in Portofino — Aşkımı Portofino'da buldum?” şarkısı geldi? 
Doğrudur, hatta şehrin ünündeki 
en büyük nedenlerinden biridebu 
şarkıdır. Ama bu şarkıyı birçok kişi Andrea Bocelli'den dinlemiştir. Fakat Kahire 
doğumlu İtalyan asıllı şarkıcı Dalida'nın yorumu da efsanedir. Konumuza dönecek olursak, 
doğası ve sanatıyla ünlü Portofino, Ferrari sayesinde daha da popüler olacağa benziyor. 

Ferrari Tasarım Merkezi imzasını taşıyan Portofino, açılabilir hardtop” tavana sahip bir coupe-cabrio olarak tanımlanıyor. Yerini aldığı 


modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. 


YAZI TOGAN NOYAN 


California T modeline oranla tamamen yeni 
şasisinin etkisiyle çok daha hafif olma özelligine sahip otomobilin şasi ve karoserinin gücü artırılmış. Aracın ön bölümünü boydan boya kaplayan geniş hava girişinin üst kısmında 
yeni, yatay formlu LED far grubu kendine yer 
bulmuş. Farın dış kenarındaki hava girişi, sür- 


“hardtop' tavanlı V8 GT 


tünme katsayısını düşürmek için önden gelen 
yol rüzgârını aracın yan cephesine doğru iletiyor. Ön bölüm gibi arka kısım da otomobilin 
sportifliğini ve dinamikliğini ön plana çıkartan 
detaylarla donatılmış. Köşelere konumlandırılan stop lambaları Ferrari Portofino'nun daha 
geniş ve güçlü durmasını sağlıyor. Kenarlara 
konumlandırılan stop lambalarıyla birlikte arka kısımdaki tasarım 
açılabilir “hardtop” tavanın yuvasını kamufle ediyor. 

Portofino'nun kokpitinde; 10,2 
inç'lik dokunmatik ekranlı bilgi ve 
eğlence sistemi, üstü kapalı oldugu gibi üstü açık kullanımlarda da 
optimum havalandırma imkanı sunan yeni bir havalandırma sistemi, 
18farklıayarimkanı sunan yeni koltuklarilearkakoltuk diz mesafesini 
arttırmaya yardımcı olan yeni koltuk sırtlıkları ve isteğe bağlı olarak 
sunulan yolcu bilgi ekranı gibi yeni özellikler 
de dahil, son derece zengin bir ekipman seviyesi dikkat çekiyor. 60Ohp gücündeki motoruyla O'dan 100 km/5 hıza 3,5 saniyede ulaşabilen Ferrari'nin yeni giriş seviyesi GT modeli 
olan Portofino, 2018yılınınilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacak. Ama ülkemizden şimdiden dört sipariş alınmış bile! 
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Teknik Özellikler 


BENTLEY CONTİNENTAL GT 


635hp - 6.0 litre W12 | 90ONm tork | Karma yakıt tüketimi: 12,2 litre | 0-100 km/s: 3,7 saniye | Maksimum hız: 333 km/s 


Show Time 


YENİ BENTLEY CONTİNENTAL GT 


Bentley Motors, üretimi İngiltere'de gerçekleştirilen yeni üçüncü nesil Continental GT'nin tüm özelliklerini açıkladı. 


Daha önce fotoğraflarını gördüğümüz, ama 
tüm detaylarına erişemediğimiz yeni Continental GT'nin detaylı tanıtımı sonunda yapıldı. Tamamen yenilenen gövde ve malzemeler 
sayesinde otomobilin ağırlığında bir önceki 
Continental W12 modeline kıyasla 80 kg'dan 
fazla hafifleme sağlanmış. 

Tasarımında EXP10 Speed 6 konsept otomobildenilham alınan aracın yüzeyinde alüminyumun 5009C'ye kadar ısıtıldığı hassas bir teknik 
olan “Süper Şekillendirme teknolojisi kullanılaraktasarımcıların daha komplike ve net gövde çizgileri, arka kısımda daha derin ve heykelsi bir görünümü yaratmasına olanak sağlamış. 
Hal böyle olunca Continental GT,tüm yan gövdenin “Süper Şekillendirme işlemiyle üretildiği 
ilkseriüretim otomobil unvanını kapmış. Kaputun uzatıldığı, burun kısmının alçaltıldığı yeni 
Continental GT, modelin zarif ve sportif karakterlerini yansıtan iki farklı tasarım seçeneği- 
ne sahip 2linç jantları standart olarak sunuyor. 

Otomobilin iç mekânında da önemli yenilikler göze çarpıyor. Kokpitte dikkat çeken önemli 
birnoktada “baklava içinde baklava” deseni. Bu 
yeniiç mekân deseni hem dikiş hem de işlemelerde kendini gösteriyor. İç baklavalar, yüksek 
hızla kaliteyi dengeleyen özel olarak tasarlanmış bir makine kullanılarak işleniyor. Bu işlemeyi, her bir elmas şeklini meydana getiren 712 
dikişintam hizasını tektek optimize edip programlayarak oluşturmak için 18 ay harcanmış! 
Lüksün sınırlarının olmadığı araçta, üç ses sistemi seçeneği sunuluyor. 650 vatlık standart 
sistem 10 hoparlör içeriyor. İsteyen müşteriler 
aydınlatmalı hoparlör ızgaralarına sahip 16 hoparlörlü 1.500 vat Bang & Olufsen Müzik Sistemi'ni de tercih edebiliyor. Gerçek odyofiller 
içinse ön koltuklara yerleştirilen aktif bas dönüştürücülere ve sekiz ses moduna sahip, 18 
hoparlörlü 2.200 vat “Naim sistemi sunuluyor. 
Amaişsistemlerle bitmiyor; optimum ses keyfi 
elde etmek için ön ve yan camlarda akustik la- 


mine cam kullanılarak, dışarıdan gürültü girişinde önceki modele kıyasla dokuz desibellik 
bir azalma sağlanıyor. 

Yeni Continental GT'nin kokpitinin yıldızı 
ise, sektörde bir ilk olan yenilikçi “Bentley Döner Ekranr”. İlk bakışta ön panelin ortasında 
bir ekran yokmuş gibi görünüyor. Ama dikkatli bakıldığında direksiyonun arkasındaki ince 
krom çerçevenin dijital gösterge panelinin sınırlarını çizdiği anlaşılıyor. Motor çalıştırma 
düğmesine basıldığında ön panelin ortasında- 
ki kaplama sessizce öne doğru kayıp dönerek, 
Bentley'in bugüne kadar ki en büyük dokunmatik ekranını ortaya çıkarıyor! 

Kişiselleştirilebilen 12,3inç retina dijital 
MMI ekran, aracın içine teknolojik bir hava 
katmış. Bentley Döner Ekran'ın diğer bir yüzeyi ise dışarının sıcaklığını, pusulayı ve kronometreyi gösteren üç şık analog kadran içeriyor. 
Geleneksel öğelerin böyle inovatif bir şekilde 
kullanılması, Bentley'in geçmişe ve geleceğe 
gösterdiği bağlılığı vurguluyor. Anlatamadığımız onlarca yeni özelliği dedüşündüğümüzde 
Yeni Bentley Continental GT'nin gözünü daha 
yükseklere diktiğini kesin. Henüz fiyatı resmi 
olarak açıklanmayan aracı kullanacağımız zamanı çok merak ediyoruz! 


Kusursuz Deneyim 


LAMBORGHINI AVENTADOR SROADSTER 


Her modeliyle çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı başaran Lamborghini, sürek avına devam 
ediyor! Karşınızda, Aventador S Roadster... 


Aracın özelliklerinden önce markanın otomobili nasıl tanımladığına bir bakalım; Aventador 
S Roadster, kardeşi Aventador S'in teknolojik 
özelliklerini ve sürüş dinamiklerini, heyecan 
verici bir açık hava deneyimiyle bir araya getiriyor. Bizce gayet net bir tanımlama. Çünkü 
otomobil, roadster karakterini yansıtan özelliklerin yanı sıra, Aventador S'in ayırt edici tasarımını da koruyor. İçerideki VI2 motorun sergilenmesi içinse şeffaf bir seçenek sunuluyor. 
VL2 güç ünitesinin sesini duymak isteyen sürücüler için, elektrikli arka pencere tek bir düğmeyle açılabiliyor. Ağırlığı 6 kg'dan az olan şık, 
çıkarılabilir açılır tavan panelleri, otomobilin 
yolcularına maksimum kabin alanı sağlamak 
için dışbükey olarak tasarlanmış. Mat siyah karbon fiberle işlenen tavan için, çok parlak siyah, 
parlak çıplak karbon fiber ve pek çok “Ad Personam” seçeneğinin yer aldığı opsiyonel spesifikasyonlar sunuluyor. 

Aventador Roadster'in *S eki, yeni modeldeki tasarım ve teknoloji ilerlemelerini ifade 
ediyor. Roadster; dört çeker sistemi, yeni aktif 
süspansiyon, yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve Aventador S Coupe'de getirilen 
yeni “EGO” sürüş modunu kullanıyor. Yeni deişken süspansiyon sistemi direksiyon ve gövde 
kontrolünü optimize ederken, denge ve zemin 
sertliği maksimize ediliyor. Aventador S Roadster'indörtfarklı sürüşmodu, çekiş, direksiyon 
ve süspansiyon yönetimi sayesinde otomobilin 
tüm karakterini değiştiren 'STRADA, “SPORT, 
CORSA ve yeni “EGO” modlarından birini seçme imkânı sunuyor. En dikkat çeken yeni EGO 
seçeneği sayesinde sürücü, her moddaki tercih 
ettiği kriterleri kendi sürüş stiline uygun olarak ayarlayabiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 
3 saniyede gerçekleştiren ve kardeşi gibi 350 
km/s maksimum hıza çıkan Aventador S Roadster, Coupö'den sadece 50 kg daha ağır. 6.5 
litrelik VIZ motoru, Coupe gibi 740 beygir güç 
üretiyor ve 5.500 d/d'de 690 Nm maksimum 
tork sağlıyor. 7 vitesli hafifşanzıman sistemi Ba- 
Sımsız Vites Kolu (ISR), 50 milisaniyeye varan 
sürelerde otomotikleştirilmiş vites değişimlerisağlıyor. Karbon seramik frenler aracın standart özelliği olarak sunuluyor. 


Teknik Özellikler 


LAMBORGHINI AVENTADOR S ROADSTER 
74Ohp - 6.5 litre V12 | 69ONm tork | Karma yakıt tüketimi: 16,9 litre | 0-100 km/s: 3 saniye | Maksimum hız: 350 km/s 
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ABONELİK 
avantajlarını keşfedin! 


Gl 
KESER 


YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK MU? 


3 AYLIK ABONELİK 
135 199 


HEMEN ARAYIN 


021235436 04 / 021235436 11 / 0212354 36 27 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 


* Derginiz kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. 


2017 EKİM YENİ SEZON / TRENDLER 


4 
DENEME 
” 
YANILMA'LI 
” 
20'LI YAŞLAR 
20'li yaşların -en azından başlarında- 
birçok soru döner akıllarda; “Okula 
ve gezmeye aynı anda bütçem nasıl 
yetecek?”, “Insanlar neden evlenmeye ve 
çocuk sahibi olmaya bu kadar istekli?” ya 
da “Dün gece eğlenmenin dozunu neden 
o kadar abarttım? Başım çatlıyor!”... 
| Sosyalleşmenin “ağır? sonuçlarının yanı 
triko ERMENEGİLDO ZEGNA 2.300 TL i | » sıra tabii bir de sürekli olarak günün 


yelek ERMENEGILDO ZEGNA 2.360 TL (e. modasına uygun ne giyileceğine karar 
eşofman altı ERMENEGILDO ZEGNA 2.760 TL N K verememe durumu 

ayakkabı Z ZEGNA 1.840 TL Yi 
çorap HAPPY SOCKS 19,90 TL 


STİL EDİTÖRÜ GÖKÇECAN YÜREKLİ FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


Stil/Trend 
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Öğrencilikten profesyonelliğe geçerken 20'li yaşlarınız, tarzınızın değişimine tanık olur. “İyi ki de 
olur!” dediğinizi duyar gibiyim. Deişimin zorluğu pek tabii kişiye ve 
hayatı nasıl yaşamak istediğine göre değişir ama günün sonun da “O 
mu, bu mu?” sorusu illa ki sorulur. 
Ama güzel haber; 20'li yaşlar deneme-yanılma yaşlarıdır, 30'lara doğru ilerlerken tarz konusunda birçok 
yöne aynı anda sapabilirsiniz. Kötü 
haber ise; 'deneme-yanılma'lar bazen hazinle sonuçlanabilir. 

20'li yaşların başındaki okuyucularımız, lafımız size; stil sahibi bir 
erkek olmanıza henüz gerek yok. 
Hedef, 20'lerin sonu! Şimdilik yapmanız gereken ise önerilerimize 
kulak vermek... Ünlü ya da ünsüz 
farketmez, tarzını beğenerek takip ettiğiniz herkesi örnek almaya 
gerek yok. Özenmek, özellikle iyiye özenmek her ne kadar çekici ve 
kulağa olması gerekenmiş gibi gelse de, önce vücut tipinizi tanımak 
en önemli kural. Boy, bacak boyu, 
vücut yapısı, kilo, ten ve saç rengi; 
bunlar giyinirken dikkat edilmesi 
gereken noktalar. Yani 'moda kurbanr' olmaya erken yaşta başlamamanızda yarar var. 

Gardıroplarımızı oluştururken 
genelde ikilemde kalırız; “Kaliteliolduğundan emin olduğumuz pahalı markalardan az sayıda kıyafet 
mi, yoksa uygun fiyatlı markalardan çok sayıda satın almak mı?” 
20'li yaşlar için inanın bunun cevabı, uygun fiyatlı olanlar. Kendi bütçenizi oluşturmaya başladığınızda 
serbestsiniz, ama öncesinde birkaç 
yıkamada yıpranması muhtemel 
pahalı basic ürünler satın almanıza 
hiç gerek yok. Hızlı tüketim markalarından uygun fiyatlı kombinler 
yaparken ayakkabılarınızın temiz, 
kıyafetlerinizin ütülü göründü- 


— 


Zayn Malik, One Direction grubunun 
üyesi olarak karşımıza çıktığında henüz 
17 yaşında bir çocuktu. Eğlenceli grupları 
ve şarkılarıyla yalnızca ergenlere hitap 
ediyorlardı. Tabii o nesil büyüdü, artok 
20'lerine geldi ve Zayn Malik, örnek 
alınan bir moda ikonu haline geldi. 

Gigi Hadid ile birlikteliği ise magazinin 
dilinden düşmüyor. 


— 


YAN SAYFA 

tişört ZARA 25,95 TL 

triko ZARA 89,95 TL 

ceket BOGLIOLI (BRANDROOM) 2.395 TL 
pantolon BOGLIOLI (BRANDROOM) 995 TL 
ayakkabı BORELLI (DELCHMANN) 139,90 TL 


BU SAYFA 

kazak COS 250 TL 

hırka MASSIMO DUTTI199 TL 

ceket COS 390 TL 

pantolon PEOPLE BY FABRIKA (morhipo.com) 
129TL 
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Stil/Trend 
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günden emin olun, yeterli. Her sezon hızla değişen modaya bir kurban daha vermeyeceğimizden artık 
emin olduğumuza göre moda tarihinin tekerrürden ibaret olduğunu da buraya not olarak bırakalım. 
Bunu göz önünde bulundurarak 
alışveriş yaptığınızda her yönden 
karlı çıkacağınıza emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz ilkbahar/yaz sezonunda “patlayan kısa kollu desenli 
gömlekleri hatırlarsınız. Sonbaharagirdiğimiz, yaz gardıropların- 
dan hâlâ yararlandığımız bugünlerde en sık kullanılan parçalardan 
kısa kollu, desenli gömlekleri 20'lik 


Elvis Presley'nin efsane olmuş fotoğraflarından biliyoruz örneğin; 
ya da birkaç sezonda bir pişip pişip önümüze sunulan çizgili tişörtleri 27'ler Kulübü üyesi James 
Dean'den... 


Günümüzde ise örnek alınabilecek, belki kendileri de tarihteki ikonik isimlerden örnek alan bir çok 
isim var. Küçük yaşlarda medyanın 
ilgisini çeken Zayn Malik, şu an birçok moda evinin gözdesi olmuş durumda örneğin. Dünyanın en popüler modelleri arasında yer alan Gigi 
Hadid ile birlikte olan Zayn Malik'in eski fotoğraflarına göz gezdirdiğinizde, onun da stilinin yeni 
oturmaya başladığını net bir şekilde görebilirsiniz. Buraya bir de not 
düşelim; Zayn'ın genelde giydigi dökümlü ceketleri ve siyaha olan 
bağlılığı örnek almaya değer. Son 
dönemlerin parlayan yıldızı, İsveçli Bill Skarsgard'a çevirelim bir de 
yönümüzü. Yakışıklılıklarıyla meşhur kardeşlerin en genci 27 yaşında. Yıllar geçtikçe “basit ama havalı 
bir giyim tarzını benimseyen genç 
oyuncunun seçtiği parçalar gardıroplarda bulunması gereken “yapı 
taşları'nın arasında bulunuyor desek çok da abartmış olmayız. 


İsveçli Bill Skarsgard, seçtiği klasik 
parçalar ve her zaman şık görünümüyle 
son zamanların tarzıyla en öne çıkan 
isimlari arasında. 


— 


YAN SAYFA 

tişört PEOPLE BY FABRIKA 59,90 TL 
ceket DERIMOD 1.799 TL 

pantolon PEOPLE BY FABRIKA 129 TL 


BU SAYFA 

kazak COS 250 TL 

ceket ZARA 359,95 TL 

gömlek KİĞILI 168 TL 

pantolon LANVIN (BRANDROOM) 2.025 TL 
çorap HAPPY SOCKS 19,90 TL 


Stil/Trend 


SANDRO 


20'lerle 


Gelen Gereklilikler 


20'li yaşlarda pahalı ürünlere yatırım yapmanıza gerek yok desek de bu, gardırobunuz- 
da anahtar parçaların mutlaka bulunması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Çocukluktan 
çıkıp genç profesyonellere dönüşmeye başlandığında 'must-have' parçalarınızın olması gerektiğini siz de zamanla anlayacaksınız. Haklısınız, takım elbise biraz sıkıcı; ama inanın, asıl 
durum böyle değil. Detaylaraönem verdiğiniz- 
de şık ama eğlenceli bir görünüm elde etmek 
çok kolay. Gömlek&kravat ikilisi itici mi geliyor? Takmayın, zorunda değilsiniz. Sıfır yaka 
“basic bir tişörtün üzerine giyeceğiniz şık bir 
ceket sizi her zaman sıkıcı tercihler yapmaktan kurtarabilir. Tişört seçimi yaparken yaşanabilecek tek zorluk ise bir yıkamayla yakası 
büzüşmeyecek, küçülmeyecek tişört bulmak 
oluyor genelde. Deneme-yanılma yöntemi buradada devreye giriyor. Yani size kolaylıklar... 

Jean her gardıropta illa ki bulunuyor. Bu konuda söyleyeceğimiz ilk şey; kesinlikle koyu 
renk bir jean pantolonunuz olsun. Birçokrenk 
ve desenle giyilebilecek bu modeller, her tarz 
ayakkabıyla da eşleşebiliyor. 

Gömlek&kravat ikilisini tercih etmeyenlere 
basic tişört önerisinde bulunmuş olsak da, beyaz gömlek her daim bahsettiğimiz listede yer 
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alıyor. Yine de çok uzak olmayan bir zaman diliminde beyaz gömleğe ihtiyaç duyacağınızdan 
emin olduğumuzu söylemeden geçmeyelim. 

Takım elbise defterini kapatmadan önce bir 
ürüne daha değinecek olursak; formal ayakkabıları atlamayalım. Üniversite devam ederken stajlarınız olacağını ve resmi giyineceğinizi kabul edelim. Budurumda bir çift Oxford 
ayakkabının hayat kurtaracağından emin olabilirsiniz. Ayrıca, 20'lerin başında şu kendinize 
sorduğunuz 'evlilik” sorusunun cevabını bulacağınız düğünlerde de Oxford ayakkabılarınızın çok işe yarayacağını söyleyebiliriz. Tecrübe burada devreye girdi. 

Gelelim daha “cool” parçalara... Tarihin tekerrürden ibaret olduğuna zaten değinmiştik, buna dayanarak bomber ceketlerin “gardıroplarda bulunması gerekenler listesinde 
en üstlerde yer almasının yararını, göreceksiniz. Yüzyıllar öncesinin Amerikan orduların- 
dan çıkan bir parça olan, sonrasında asiliğin 
ve aktivistliğin sembolüne dönüşen, şimdilerdeyse 20'lerinden 60'larına hemen her yaş grubunun gözde parçası haline gelen bomber ceketlerden en az bir adet edinmekte kesinlikle 
yarar var. Yeşil tonları, ceketin çıkış konusun- 
dan kaynaklı olarak daha sık tercih edilse de 


LANVIN 


ALEXANDER MCGUEEN 


TED BAKER 


renk konusunda kısıtlamak istemeyiz. Bomber ceket olsun da gardıropta yer alsın, yeterli. 

Beyazdan bıkmayın, olur mu? Hemen her 
yere uyum sağlayan, kat kat kombinlerin arasında kamufle olan parçaların genelde beyaz 
olduğunu hatırlatalım. Sonra da beyaz sneaker'ların ne kadar kullanışlı olduğundan bahsedelim. Paragrafın başında çoktan hak verdiğinizitahmin eder gibiyim. Marka önemli değil, 
model önemli değil, fiyat önemli değil. Beyaz 
bir sneaker'ınız olmak zorunda, kaçarı yok! 

Tüm bu parçaları gardıroplarınızda bulundurduğunuzda belki de aynı parçalarda bir çok 
kez farklı kombinler yapabildiğinizi göreceksiniz.20'leriçindeneme-yanılma yaşları dedik, 
evet, yatırım yapılacak parçaları dadeneyerek 
öğrenmekte büyük yarar var. 20'lerin sonlarında, 30'ların başlarında “lovemark'larınızın 
oluştuğunu, alışveriş yapacağınız zaman belli 
başlı markalara yönelmeye karar verdiğinizi ve 
stilinizin artık oturduğunu göreceksiniz. Genel hatlar oturduğu için detaylara önem vereceksiniz, çeşitliliğin arasında size uygun olanı 
çoktan seçmiş olduğunuz için kaliteye yöneleceksiniz. Tüm bunların sonunda söylemeden 
geçmeyelim; 20'li yaşları dilediğiniz gibi yaşayın gitsin! 
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TURKUVAZ 'nun katkılarıyla yayınlanmaktadır. 


Stil/Profil 


Batılı Erkeklere En Çok Yakışan Asyalı Kadın 


Woo Young Mi 


MODA ENDÜSTRİSİNİ ŞEKİLLENDİREN 500 İSİMDEN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN GÜNEY 
KORELİ TASARIMCI, 80'Lİ YILLARDAN BERİ GÖNÜL VERDİĞİ ERKEK GİYİMİNDE YARATTIĞI 
ÇİZGİYİ, ARTIK KIZIYLA BİRLİKTE SÜRDÜRÜYOR. 


YAZI SERHAT ŞENGÜL ©serhatsengul6 


Tasarımcı Woo Young Mi, Güney Kore'nin 
başkenti Seul'de 1959 yılında dünyaya geldi. Ailelerimizi seçemeyiz. Ancak düşünürseniz, ailelerimiz doğrudan bizim nasıl bireyler 
olacağımıza karar veren yegâne kişiler aslında. Bize yarattıkları ortamda büyüyor ve dünyaya onların bizlere verdiği gözlüklerden bakıyoruz. Woo Young Mi ve dört kardeşi için de 
durum pek farklı değildi. Anne ve babasının 
önceliği onun ve kardeşlerinin yaratıcı ve özgür bir ortamda büyümelerini sağlamaktı. Mimari bir firmanın yöneticisi olan babası, seyahatlerinden eve bolca dekorasyon dergisi 
getirirdi. Çocuklarına sanatı ve piyano çalmayı öğreten anneleri, kimi zaman eldeki malzemelerle bir şeyler üretmeyi severdi. Perdeden 
elbise dikmek gibi... 

Bu ortamdan ya sanatçı ya tasarımcı çıkabilirdi. Nitekim Woo Young Mi, Seul'deki Sung- 
Kyun-Kwan Üniversitesi'nde moda tasarımı 
eğitimi aldı. Mezun olurken, 1983'te, Japonya'daki Osaka Uluslararası Moda Yarışması'nda, ülkesini temsil etmek üzere seçildi. Ve 
kazandı. Jüride bulunan efsanevi tasarımcı Issey Miyake, ona ekibine katılmasını teklif 
etse de, genç tasarımcının kendi yolunu çizme 
hayali vardı. 

1988 yılında “Solid Homme” adıyla ilk erkek giyim markasını yarattı. Böylece Kore'nin 
ilk erkek hazır giyim tasarımcısı oldu. 1989'da, 
yeni mezun olan kız kardeşi Woo Jang Hee, 
bu yolculukta tasarımcıya katıldı. Birlikte, So- 
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Wooyoungmi 2017-18 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu'nda tasarımcı, 
ünlülerin fotoğraflarını çeken Napol&on 
Sarony'nin 1882 yılında çektiği Oscar Wilde 
portrelerinden esinleniyor. Döneme ait neoklasik detayların, daha süslü bir erkeğin 
tasvir edildiği koleksiyonda yine güçlü bir 
terzicilik hâkim. Koleksiyonda sezonun 
teatral temasına selam veren fırfır yakaların 
yeni versiyonları, İspanyol kol ve paçalar, 
ekose ve kareler, özellikle dış giyimde yine 
iddialı birkaç palto dikkati çekerken genel 
anlamda spor giyimden emanet dökümlü 
ve rahat siluetler ön planda tutulmuş. 


lid Homme'u önemli markalar arasına sokmayı başardılar. Dış giyimin ön planda oldugu, minimal çizgilerde, detaylarda farklılaşan, 
üst kalitede malzemelerden hazırlanan sade ve şık parçalardan oluşan koleksiyonlarıylamarkanın bugün dünya çapında 21 mağazası bulunuyor. 

1993 yılında ise birkaç Koreli genç tasarımcı arkadaşıyla beraber tasarımcı, “New Wave” 
(Yeni Dalga) adıyla genç tasarımcıların koleksiyonlarının sunulduğu bir platform yarattı. 
Bu platform, bugünkü Seul Moda Haftası'nın 
ilk adımlarıydı. 

2002 yılında tasarımcı, kız kardeşinin de 
desteğiyle, kendi ismiyle bir marka daha kurdu: WOOYOUNGMI. Paris'te lanse edilen 
ve 2003 yılından itibaren Paris Moda Hafta- 
s'nda defile düzenleyen marka, bugün departmanlı mağazalar aracılığıyladünyanın 
birçok noktasında erkeklere ulaşıyor. 

Bir yandan Solid Homme devam ederken, 
2014 yılında, tasarımcının kızı Katie Chung'da 
WOOYOUNGMLPye katıldı ve annesiyle birlikte Kreatif Direktörlük koltuğunu paylaşmaya başladı. 2014 Haziran'ında görücüye çıkan 2015 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nda ilk 
kez görev almış oldu. O günden itibaren annekız ikili, markanın koleksiyonlarına yön vermeye devam ediyor. Aile geleneği olan sanat 
ve mimariden esinlenen ve terziciliğiyle öne 
çıkan WOOYOUNGMI, 15 yıldır erkek gardıroblarını süslüyor. 4 


ile derginiz elinizde 
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417 7'YE SMS 
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DERGİNİZ HER AY 
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* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya #bakiyenizden düşebilir. 
* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 


HEMEN ARAYIN 


0212 354 36 04 / 0212 354 3611 / 0212 354 36 27 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 


Bu servisten tüm operatörler faydalanabilir. Esguire'e abone olmak için ES yazarak 4177'ye SMS yollamanız yeterlidir. 4177'ye gönderilen her 
SMS *-0,50 olarak ücretlendirilir. Aylık dergi abonelik ücreti faturalı hatlarda * 7 olup faturaya yansıtılır, ön ödemeli hatlarda *-7'lik tutar 
bakiyesinden tahsil edilir. Belirtilen fiyatlara KDV ve kargo ücretleri dahildir. 12 sayının sonunda abonelik otomatik olarak sona erer. Esguire 
aboneliğini iptal etmek için IPTAL ES yazarak 4177'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. 


Türk Telekom -Turkcell - Vodafone TupKuvaz y 


Stil/Trend 


GEÇMİŞ Mİ, 
GELECEK Mİ? 


2017-2018 SONBAHAR-KIŞ 
SEZONUNDA İSTER GEÇMİŞE 
DAİR DESEN VE KESİMLERE 
BÜRÜNÜN İSTER GELECEĞE 
DAİR HAYALLERE... SİZ SADECE 
SEÇİMİNİZİ YAPIN, YETERLİ. 


YAZI SERHAT ŞENGÜL 


Moda, zaten eskiye ait referansların 
güncellenerek kullanılması değil mi? Evet. 
Ancak bu sezon temalar olarak da geleceğe 
dair fütüristik detaylarla geçmişe dair 
neoklasik veya barok detaylar sıkça yer 
buluyor. Kendinizi hangisine daha yakın 
hissederseniz, seçim yapmanız mümkün. 
Geçmişe takılıp kalmak ya da geleceği 
düşlemek size kalmış. 
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RE, 


Öte yandan teknolojik kumaşlardan 

spor giyim ve dökümlü parçalar ve 

abartılı üst üste giyme trendi ile nostaljik 
resimlerin uzay çağına adaptasyonu olarak 
yorumlanabilecek, geleceği andıran grafik 
çalışmalar daha modern birer etki yaratıyor. 
Gardırobunuza hangi tarzı ekleyeceğiniz 
beğeninize ve tarzınıza yakın bulmanızla 
yakından ilişkili. Belki de her ikisinden de bir 
şeyleri ekleyerek tarzınıza uydurursunuz. 
Farkında ve temkinli olmanız, biraz hayal 
gücüyle geçmişi ya da geleceği bugüne 
taşımanız sizi daha da fark edilir kılacak. 


Abartılı kilise fresklerinden esinlenen 
desenler, lüksü ve krallara layık bir hissiyat 
verirken, neoklasik tarz ise karpuz kollar, 


ii. belden oturan dış giyim parçalar ve fırfırlarla 


Oscar Wilde ve Beau Brummel tarzına selam 
veriyor. 


Neil Barrett 


EŞOFMANLAR 
Gardırobunuza bir eşofman 
takımı ekleyin ve altıyla 
üstünü ayırarak başka 
şeylerle giymeye hazır 
olun. Yani bu sezon yeni 
nesil eşofmanlar öyle 

bir seviye atlıyor ki, üstü 
kumaş pantolonlarla; 
altıysa ceketlerle kombine 
edilebiliyor. Hatırlatayım: 
Ayakkabı seçimine dikkat! 


BALIKÇI YAKA KAZAK 
Bildiğiniz balıkçı yaka 
trikolar mı? Tam olarak 
değil. Bu sezon biyelerle, 
daha dökümlü kalıplarıyla, 
yama ve yırtmaçlarla balıkçı 
yaka trikolar bambaşka! 


BANT DETAYLI PARKA 
Klasik parkayı düşünün... 
Ama fermuar kısımlarına, 
iç dikişlerine ya da dış 
kısmında biye şeklinde 
bant geçtiğini farz edin. 
İşte, detaylarda farklılaşan 
klasik bir parça. Biraz oyun 
zamanı! 


OVERSİZE PALTO 


Elbette rahatlığı ön 

planda tutan bir parça. 
Boyunuz uzunsa ayak 
bileklerinize kadar olanları 
tercih edebilirsiniz. Yoksa 
kalçanızın altında ya da 
dizlerde bitirin. Koza 
görünümlü kollara hazırlıklı 
olun. Renklerde deve tüyü, 
şarap ya da lacivertlere 
gidin. Biye detayları ya da 
ekoselere de açık olun. 


EMRE ERDEMOĞLU DEFİLESİNDE 
PODYUMDA AYSEL GÜREL... 


Eskiyle yeninin bir arada harmanlanmasını İstanbul'daki 
podyumlarda görmeye devam ettik. Kalıplarıyla modern ve 
şehirli, temasıyla geçmişten beslenen koleksiyonuyla Emre 
Erdemoğlu defilesini keyifle izledim. 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen 
defilede sergilenen koleksiyon, Aysel Gürel'in şarkı 
sözlerinin desen olarak yansımalarından oluşuyordu. 
Kocaman göz desenleriyle “Sen Ağlama ceketi, “Hasret” şal 
yaka gömleği, “Ünzile” bomber ceket-şort takımı, İstanbul 
Hatırası kimono gömleği... Desenli her parçada Aysel Gürel 
şarkıları yankılanıyor. Duygu yüklü sözlerden esinlenerek 
oluşturulan desenlerin yanında, koleksiyon siluetleri de 
klasiği modernize eden türden. Belde büzülerek bağlanan, 
yüksek belli, pilili pantolonlar ve klapa yakalı gömleklerle, 
rahat bir terziliği benimsemiş Emre. Alışık olduğumuz fit ve 
hatta slim fit, biraz prep ve süslü Emre Erdemoğlu Erkeği, 
2018 İlkbahar-Yaz'ında daha rahat, daha olgun, çabasız ve 
cool bir havada tasvir edilmiş. Defile sonrasında Emre'ye 
neden ilham kaynağının Aysel Gürel olduğunu soruyorum... 

E.E: “Koleksiyonda Aysel Gürebin 15 şarkısı resmedilerek 
işlendi. Tüm detaylarda şarkı içerisinde geçen ve benim 
en önemsediğim sözler nakış, baskı, işleme ve dokuma 
teknikleriyle koleksiyonun bütününde kullanıldı. Aysel 
Gürel hayranı olduğum için onun şarkılarını ayrıca baskı 
tekniğiyle koleksiyonun iç detaylarında kullandım. 

El işlemesi dantel kabanlar, print desenli kimonolar, 
robdöşambr parçalar, oversize nakışlı kabanlar, boncuk 
işlemeler, 70'ler stili kare kemik gözlükler, kıpkırmızı uzun el 
örmesi saçaklı kemerler ve parlak rugan ayakkabılar defilede 
en sık gördüğünüz parçalardı.” 
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Röportaj Fotoğraflar Moda Editörü 


Sanjiv BhattacharyA.......Carin Backo' 


Derleme 


war in Çam 


- Karanlık 'Yör 
-Robert Pe 
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Devetüyü.kaşmir palto 
3.580 pound, tişör 


360pound, siyah 
yün pantolon 550 
pdind BERLUTİ 


Esguire'la son görüşmesinden bu yana geçen üç yılda Robert Pattinson, 
kariyerinin başlangıcındaki “ergen kahramanr histerisinin ötesine 
geçerek kendisini dışavurumcu bir aktör olarak yeniden tanımlamaya 
adadı. Zorlu bir soygun gerilimi olan “Good Time adlı yeni filminde 
soğukkanlı bir suçlu olarak eski rollerinin kefaretini ödüyor ve neredeyse 
doğaüstü bir şeyi başarıyor: New York'ta tanınmadan dolaşıyor! 


Geçtiğimiz yıl çektiği son filmi olan “Good Time sırasında Robert Pattinson, güne koşuyla başlıyordu ve her koşuya çıktığında tanınıyordu. Önceleri “Twilight” filmindeki mutsuz 
vampir Edward Cullen rolüyletanınan 31 yaşındaki aktör için hayat böyle bir şeydi. Beş yıl 
ve beşfilm sonrasında kendi neslindeki hiçbir 
aktöre nasip olmayan düzeyde büyük ve tutkulu biçimde takip edilir oldu ve kendi şöhretinin esiri haline geldi. Kapısında bekleyen 
paparazziler nedeniyle Los Angeles Griffith 
Park'taki evini satmak zorunda kaldı. Her yerde takip ediliyor ve budurumdan kurtulmak 
için çeşitli Jason Bourne numaraları yapıyordu: arkadaşları ve asistanları ile restoran tuvaletlerinde kıyafet değiştiriyor, bazen önden 
beştane boş otomobil göndermek zorunda kalıyordu. Başarısız olduğunda ise; mesela bir 
tweetile yeri belli edildiğinde, paparazzi orduları ve hayran kitleleri çılgınlar gibi ve ba- 
Şıra çağıra, aynı Dothraki atlıları gibi ufukta 
belirip ona doğru koşuyordu. 

Ama bu koşular sonrasında olağandışı bir 
şey oldu. “Good Time filmindeki karakteri Yunan asıllı Amerikalı Çueens gangsteri Connie 
Nikas”ın kostümlerine büründü ve bakışlar 
sona erdi. Sokaklarda tacize uğramadan yürüyebiliyordu. Yeni filminde açık ara en iyi 
performansını sergiledi ve bu eklektik, adrenalin dolu filmle günümüzün en esaslı aktörlerinden biri oluverdi. Ama filmin sağladığı bu 
anonimlik hediyesi de aynı derecede değerli. Good Time bir yandan Pattinson'un adını 
ışıklarla yıldızların adları arasına yazarken 
bir yandan da arka planda kaybolabilmesine 
olanak sağladı. Bu filmi çekmek, ona hayatını geri verdi. Mahküma hücrenin anahtarlarıverildi, çünkü Pattinson artık Nikas olarak 
ortalıkta gezebiliyor. Özgür oldu. 

“İnanılmazdı. Görünmezlik pelerini,” diyor. “Nasıl yapılabilir diye hep merak ediyordum, yüzünde ufak bir değişiklik yapmak... 
Böyle bir şey varmış. Artık biliyorum. Sakalının rengini koyultuyorsun, sivilce-yara izi 
yapıştırıyorsun ve insanlar artık yüzüne bakıyor ve onlarda en ufak bir pırıltı görmüyorsun. Bu muhteşem. Ayrıca küpeler de var, sahte elmas küpeler de çok işe yarıyor.” 

Bugün de biraz Connie Nikas'a benziyor aslında. Batı Hollywood'da, üyelere özel bir kulüpteyiz; kapüşonlu bir montun üzerine spor 
bir ceket giymiş, yazın en sıcak günlerinde olmamızı umursamıyor. Bir nevi hipster olmuş. 

“Bugün artık hipster olmayan kaldı mı? 
Bence artık normal kültür bu,” diyor. “Neyse, 
bunu eBay'de buldum, biliyor musun... Okul 
döneminden kalmış olsa ne havalı olurdu, keşke “Yüzyıllardır bendeydi bu. Şimdi de aynen 
12 yaşımda giyindiğim gibi giyiniyorum. diyebilseydim.” 

Mutlu görünüyor, enerjik, geveze. Elleri sürekli hareket ediyor, ceketi hışırdayıp duruyor, 
bir kürdanı çiğniyor ve başını arkaya yaslayıp 
kahkahalar atıyor. Bahiste parayı kendisine 
yatırmış ve kazanmış biri gibi görünüyor, aslındadurum tam da bu. Buraya da bunu söylemekiçin geldi: Hayatta neyi istiyorsanız onun 
peşinden koşun, risk alın, neticede insanların 
ne düşündüğü kimin umurunda ki? Bu sizin 
hayatınız, onların değil. 

Pattinson ile Esguire için son görüştüğüm- 
de, üç yıl önce, bahis oynamıştı ama sonucu 
henüz bilmiyordu. Öğlen yemeği için evime 
gelmişti, barbekü yapmıştık, biralar vardı — 
ünlülerin asla yapmadığı şeyler — ve “The Rover'dan bahsetmiştik; yani yönetmen David 
Michöd (Animal Kingdom) ile çektiği film- 
den. “Twilight'tan uzaklaşan ve “Good Time'a, 
yani istediği hayata doğru giden rotadaki ilk 
ciddi adımıydı. Kendisiyle bir anlaşma yapmıştı, artık sadece daha önce yaptığı işlere 
benzemeyen rolleri kabul edecekti, böylece 
hem bir aktör hem de bir insan olarak ufkunu genişletecek ve hiçbir ödün vermeden sadece sevdiği filmcilerle çalışacaktı. Böylece 
“Twilight” sonrasında özgeçmişinde sadece 
bir dizi auteur (kendi bakış açısını ve tarzını 
yansıtabilen) yönetmen ve çok para kazandırmasa da her zaman ilgi uyandıran bir dizi 
film var. “The Rover'dan sonra ikinci filmi Da- 


vid Cronenberg'in 2014 tarihli “Maps to the 
Stars” oldu; sonra da arkadaşı Brady Corbet'in 
“The Childhood of A Leader'i ile filmcilerin 
filmcisi James Gray ile “The Lost City of Z'yi 
çekti. Elbette Safdie Kardeşler Josh ve Benny'nin “Good Time'ını da unutmamak gerek. 

O sıralarda, 2014'te, rap menajeri Suge 
Knightile komşuydu ve Mulholland Drive'da 
kapalı bir sitede oturuyordu ve hâlâ “Twilight” 
hayranlarından saklanıyordu. “Ah, asistanımı 
özlüyorum.” diyor. “Şimdi Phoenix'te emlakçılık yapıyor. Artık bana dayanamıyordu. “Bütün gün video oyunu oynuyorsun” diyordu.” 
Pattinson, o sıralarda zamanının çoğunu tek 
bir oda içinde, film izleyip kitap okuyarak geçiriyordu. Bugün de pek farklı değil. 

“O eveaiten tatlı hatıram, sanırım “Game of 
Thrones'un ilk üç sezonunu dört günde seyretmekti.” Gülüyor. “En tatlı hatıramın bu olması ne kadar sıkıcı!” 

Kaçmayı hayal ediyordu. Instagram'da 
kamp vanları içinde özgür ruhlu bir yaşam 
süren, bir hamaktan, şiir kitaplarından ve plaza ofislerinde çalışan insanları sinir etmek için 
selfie çekmelerini sağlayan cep telefonların- 
dan başka malı mülkü olmayan, genç ve çekici sörfçü tiplerin yeni hippi dünyasını öven 
#Vanlife hareketinin paylaşımlarını takıntılı 
biçimde takip ediyordu. 

“Neredeyse ben de yapacaktım,” diyor Pattinson. “Kesinlikle bir van içinde yaşayacaktım, hem de herhangi bir van değil - görünmez 
bir van! Bu özel bir niş alan, karavanda yaşamak gibi değil. Görünmez vanlar normal transit vanlara benziyor, caddenin kenarına park 
edebiliyorsun, sıhhi tesisatçı tabelası asıyorsun dışına, seni kimse fark etmiyor.” 

Van hayatı anonimlik, özgürlük ve hareketlilik vadediyordu; yani özlediği ve istedigi şeyleri. 

“Gecenin bir yarısı olduğunuz yeri bırakıp 
mesela Nebraska'ya doğru yol almaya başlayabilirsiniz,” diyor. “Ayrıca güneş enerjisi sayesinde elektrik şebekesine bağımlı olmaktan da kurtuluyorsunuz. Bunu çok sevmiştim. 


Koyu hardal rengi yün 250 pound, 
gri yün pantolon 245 pound AMI: 
Siyah deri'bot 375 pound FRYE. 
Siyah pamüklu çorap 12 pound 
LONDON SOCK COMPANY 


Siyah yün ceket 1.350 
pound, beyaz pamuklu 
tişört 230 pound, siyah 

yün pantolon 490 
pound DIOR HOMME 


Hâlâ gencim, bu karşıma çıkan bir şans diyordum...” 

O da araştırmaya başladı. Mercedes- 
Benz'in Sprinter”ı derli topluydu; arka taraf- 
ta bir duşu ve tuvaleti de vardı. Ama hayır. 

“Sprinter fazla havalı. İlgi çekiyor. Ben de 
transit vanları modifiye etmek için farklı şirketlerle konuştum ama karmaşık bir iş bu,” diyor. “İçeriye tuvalet ve duş yaptırdın mı aracı 
sigortalamıyorlar falan filan.” 

Yine de bu fikritamamen silip atmış değil. 
Belki bir gün. Şimdilik Nebraska yerine yolun beş dakika aşağısına taşınmış, tepelerde 
münzevi bir köşkte oturuyor. Ama bu sefer 
Spartalılar gibi tek başına gitmemiş: “Twigs” 
ile birlikte; FKA Twigs olarak da bilinen Britanyalı şarkıcı ve küçük köpekleri Solo ile birlikte yaşıyorlar. Üç yıl birlikte yaşadıktan sonranişanlanmalarına rağmen onun hakkında 
konuşmuyor. Bunun için onu suçlayamıyorum; Twi'nin sadık hayranları Twigs'i zaten 
ırkçı bir taciz fırtınasına maruz bırakmışlar. 
Kısmen de bu yüzden yılın yarısını Londra'da, 
doğuda, Hackney Downs yakınlarında geçiriyorlar (Hipsterlik Düzeyi: Yüksek). 

Pattinson, memleketinde artık pek az tacize uğruyor. “Bisikletimle etrafta geziyorum,” 
diyor, “Neredeyse bir hayalet gibiyim.” 

2014'te Safdie Kardeşler'in filmi “Heaven 
Knows What'tan bir resmi gördüğünde aklı fikri #vanlife'taymış. Resim, pembe /mavi 
ışıkta oyuncu Arielle Holmes'a yapılmış bir 
yakın çekimmiş, sanki uyuşturucunun etkisindeymiş gibi gözleri çukur ve kaymış gibiymiş; Josh Safdie Manhattan metrosunda ona 
yaklaşıp onunla ilgili bir film çekmeyi önerdigi güne kadar evsiz bir keş olan Holmes, filmde kendini canlandırmış. Resmin gerçekçiliği 
bariz biçimde ortadaymış. Pattinson, o anda 
oltaya takılmış: “Bu insanlarla çalışmam lazım.” demiş. 

“Resim o kadar güzeldi, o kadar inanılmaz 
bir his veriyordu ki, üstelik adamlar ABD'liydi. 
Normalde böylesi bir görüntü söz konusuysa 
yönetmen Çek falan çıkar,” diyor. “Temsilcilerim bile onları duymamıştı, o zaman anladım 
ki bir şeyleri herkesten önce fark etmiştim.” 
Bu, Pattinson'un en sevdiği şey - bir şeyler 
keşfetmek. 

Daha filmi bile izlemeden Safdie'lere iltifatlarla dolu bir e-posta göndermiş, daha 
önce denenmiş bir taktik. “Temelde şunu diyordum, “Bakın, numara yapmıyorum. Ben 
nadiren bir şeyleri beğenirim ama yaptığınız 
şeyi beğendim, sizin iyi olduğunuzu düşünüyorum ve... biliyorum” Sonra da onları sürekli telefonla aradım.” 

Bunumarayı daha önce James Gray'a ve (şu 
anda sonraki filmi “High Life'ı çeken) Fransız 
yönetmen Claire Denis'e de yapmış. Bu strateji işe yarıyor. “Yaklaşık dört yıl önce fark 


ettim ki, birlikte çalışmaya başlamanın en iyi 
yolu bu. Temsilcilerime bile söylemiyorum.” 

Josh Safdie, başlarda tereddüt etmiş. O sıralarda New York'ta elmas satışı yapılan bir 
mahalle ile ilgili bir film üzerinde çalışıyormuş ve Pattinson o film için uygun değilmiş. 
Ama iyi anlaşmışlar ve yüz yüze geldiklerin- 
de Josh bir şey fark etmiş: “Sanki yaralı bir savaş gazisi hissi veriyordu bana, sanki hayatında ciddi bir travma yaşamış gibiydi ve sürekli 
dolanmak istiyordu, görülmek istemiyordu. 
Bunun kaçan bir adam için mükemmel oldugunu düşündüm.” Böylece Safdie'ler Pattinson için bir proje yaratıp filmi onun üzerine 
inşa ettiler. 

“Josh ve Benny'nin özelliği,” diyor Pattinson, “Enerjileri ve güçleri. Büyüleyiciler. 
Filmleri de aynı öyle, sanki otomobilde çok 
fazlabenzin var gibi! O enerjiyi, o süper gücü 
bendeistedim. Daha önceleri yaptığım birçok 
şey tepkiseldi, yani bir durumun içine zorla 
sokulmak istiyordum. Onların stili de bu: Ray- 
dan çıkmış tren gibi. Onların tarzı panik. Ben 
de kısmen öyle biriyim. O zaman şöyle dedim 
kendi kendime, “Sürekli zorla onları, olabildigince atılgan ol.” 

Hikâyenin merkezinde, zihinsel engelli 
erkek kardeşi Nick'in — Benny Safdie bu rolü mükemmel biçimde oynamış - bir hastaneye yatırılması düşüncesine dayanamayan, 
sosyopat bir sokak suçlusu olan Connie var. 
Bu yüzden Connie kardeşinin bir banka soygununa götürüyor (bir dizi berbat kararın ilki bu) ve kaos gitgide büyüyor. Sizi yakalarınızdan tutup sarsan ve 100 dakika boyunca 
bırakmayan bir film. 

Pattinson şimdiye kadar hiç yapmadığı bir 
şeyi yapıp yazım sürecine dahil olmuş. O sırada “The Lost City of 2 filminin çekimleri için 
Kolombiya ormanlarındaymış ve başlı başına mükemmel bir deneyim yaşıyormuş; sakallarının içinde bulduğu larvalara ve sinek 
tarafından ısırılan ekip çalışanlarına dair harika hikâyeleri var. Ama günün sonunda Safdie'lerden Connie Nikas, suçlular, filmlerinin 
geçtiği evren gibi konular hakkında bir sürü 
e-posta yolluyormuş, gelen kutusuna (belli ki 
Amazonlarda da Wi-Fi var.). 

Büyük özen göstererek Connie'ye bir geçmiş yaratmışlar ve Robert bu süreçte yönetmen biraderlere ilham veren kitapları okumuş; Norman Mailer'dan The Executioner's 
Song ve Jack Henry Abbott'tan In the Belly 
of the Beast. Gönderdikleri belgeselleri izlemiş; özellikle aklında kalanlar John Alpert'ten “One Year in a Life of Crime (1989) 
ve 1990'larda çok popüler olan ve polislerin 
her türden sokak suçlusunu kovalayıp tutukladığı TV belgesel dizisi “Cops'ın bölümleri. 
Josh'a göre “ABD'nin en iyi TV programı”. O 
bölümlerde Connie Nikas karakterini oluş- 


Yukarıdan aşağıya Robert 
Pattinson ve oynadığı birkaç film: 
Kristen Stewart'la birlikte rol 

aldığı “Twilight Saga: Breaking 
Dawn - Part 1'de (2011) gönül 

çelen Edward Cullen rolü; David 
Michod'un distopik dram filmi “The 
Rover' (2014); 'Maps of the Stars'ta 
(2014) gelecek vadeden aktör/ 
yazar Jerome Fontana rolü; James 
Gray'in 'The Lost City of Z” te (2016) 
Amazon kâşifi Henry Costin; Safdie 
Kardeşler'in “Good Time' filminde 
Connie Nikas olarak Pattinson. 
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turmakta faydalı olabilecek bir sürü diyalog 
ve davranış bulmuşlar. Pattinson, Çueens'e 
taşınmaya karar verdiğinde zaten işin yarısını halletmişler. 

Pattinson, metot oyunculuğu yapmıyor; 15 
yaşında Barnes Tiyatro Kumpanyası'nda aldığı kısa eğitim pek de önemli değil zaten. Safdie'ler onu yeni bir emprovizasyon ve araştırma düzeyine getirmiş. Robert'e Connie olarak 
Nick'e hapishaneden mektuplar yazdırmışlar. 
Beraber Manhattan Hapishane Kompleksi turuna bile katılmışlar. 

“Rob geldiğinde Connie olmuştu ama henüz aksanı uygun değildi, o da etrafta dolaştı 
ve sessiz kaldı,” diyor Josh Safdie. Connie'nin 
arkadaş olabileceği insanlarla tanışmışlar. 
“Aslında Yonkers'daki Lucky'nin otomobil tamirhanesindeki arkadaşlarımdı onlar. Benny'yi Nick olarak yanımızda götürüyorduk.” 
Bundan sonra Rob ve Benny karakterlerini 
gerçek dünya ile tanıştırmışlar, Dunkin? Donuts'a gitmişler, hatta bir hafta boyunca beraber bir otomobil yıkamacıda çalışmışlar. 

“İşleri bittiğinde otomobilleri Nick çıkartıyordu,” diyor Benny. “Ama Nick'in sorunları var. Connie'nin yapmasını istediklerini 
yapamıyor, bu yüzden aralarında bir gerilim 
oluşuyor, neredeyse şiddete varacak düzeyde. Bizdetam bunu istiyorduk. Rob'un belirli anlarda hissedeceği bir duygu geçmişi olmasını istiyorduk.” 

İşin kritik yanı, kimse bu süreçte Pattinson'u rahatsız etmemiş. Otomobil yıkama şirketinin müdürü dışında kimse onun kim oldugunu bilmiyormuş, kimse de sormamış. Tam 
bir aydınlanma yaşamış orada. Connie olarak 
- giysiler, saç ve makyajla — Pattinson o kadar 
tanınmaz hale gelmiş ki filmin sonlarına doğrubir sahneyi çekerlerken yerel halk onun aktör olarak bile görmemiş. Mahallede bir ünlü 
olduğunu biliyorlarmış ama o ünlünün Bradley Cooper olduğunu sanıyorlarmış. 

“Dolu bir asansörün içindeydim bir defasında, insanlar bana “Hey, sen Bradley Cooper'ın koruması mısın” diye sordular, çok şaşırtıcıydı,” diyor Pattinson. 

“Good Time'ın en eğlenceli yönlerinden biride Robertile karakteri Connie'nin gerçekte 
ne kadar farklı olduğunu hatırlamak. Pattinson, Güneybatı Londralı, Barnes'taki güzel bir 
devlet okulu olan Harrodian'a gitmiş. Klasik 
otomobil satıcısı bir babanın ve model menajeribirannenin oğlu olarak, orta sınıf ve konforlu bir ortamda büyüyen, aktörlüğe geçmeden önce bir müzik kariyeri olan (Grubunun 
adı: Kötü Kızlar) sanatçı bir kişilik. Gerçek 
hayatta hiç Connie Nikas gibi karakterlerle 
karşılaşmamış, bu yüzden karakterleri hayal 
etmek durumunda kalmış; onun deyimiyle 
“fantezi figürleri” yaratmış. Bu yüzden de onlardan pek etkilenmemiş. 
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“Büyürken Al Pacino'yu seyrediyorsun ve 
onun gibi olmak istiyorsun,” diyor ve gülüyor. 
“Şimdiden salak gibi konuşuyorum, kendimi 
Pacino ile karşılaştırıyorum!” 

Ama haklı olduğu bir yan var; Pattinson'un 
Connie'si Pacino'nun “Dog Day Afternoon'daki Sonny'si ya da Robert De Niro'nun “Mean 
Streets'teki Johnny Boy'u gibi — bu karakterler 
Pattinson gibilerin aktör olmaya heves etmesinintemel sebepleri. Tüm orta sınıfergenlerigibi oda Connie'nin özgünlüğünü istiyordu zamanında. 

“Herkes “Ben de zor zamanlar geçirdim falan demek ister. Hatta okuldaki bazı çocuklar 
sert herifler gibi görünmeye o kadar takmışlardı ki kafayı, sonuçta sert oldular. İnsanlarısoyuyorlardı. “İnsanları niye soyuyorsunuz 
yahu? Wimbledon'da yaşıyorsunuz zaten” demek geliyordu insanın içinde. Ama ilerlemeyi görebiliyordunuz,” diyor. “İhtiyaçtan degil istekten doğan bir değişim. Büyüleyici.” 

Pattinson ise sadece yalan söylüyordu. 

“Bana göre gerçek olmanın en iyi yolu taklit etmekti! Küçükken sürekli yalan söylerdim. Londra aksanıyla konuşmama rağmen 
insanlara Yorkshire'da bir çiftlikte büyüdügümü söylerdim. Ancak bu kadar cesur olabiliyordum.” 

Kendi suç hayatı ise ünlü ABD'li sunucu 
Howard Stern'e söylediğine göre 11 yaşında 
porno dergiler çalmakla sınırlı kalmış. Elbette 
yakalanmış ve ne kadar rezil olduğu hafızasına kazınmış: Emekli maaşını çekmeye gelmiş 
bir sürü yaşlı kadının önünde dükkân sahibi 
çantasını açmış ve bir sürü porno dergi çıkarmış arka arkaya. 

“Ne kadar ağladığımı falan hatırlıyorum. 
Ümitsiz durumdaydım!” diyor. “Annem duyduğunda da arkadaşlarımdan birine yıktım suçu: “Dan yaptı?” dedim. Köşeye kıstırılınca ve 
kaçacak yeriniz kalmadığında çok korkuyorsunuz. İnsanlar bazen acil bir durumda nasıl 
davranacağınızı sorar ya, ben biliyorum cevabımı. Ben bir korkağım! Çok belli bu!” 

Her ne kadar korkak dese de, kendisini geri planda tutan, arkadaş canlısı yüzünün arkasında ciddi bir güç var. Herkes kolay kolay 
ürkek bir çocuk olduğunu kabullenemez, ya 
da sürekli yalan söylediğini —- çünkü özgüveni 
olmayan insanlar kusurlarını bu kadar rahatçasöyleyemez. Örneğin Connie rolünü bu kadar çekici bulmasının sebeplerinden biri, bu 
karakterin bu kadar utanmaz ve korkusuz olması. “Ben bunun tam tersiyim. Utanç insanı 
felce uğratan bir his. Ne olduğunu tam olarak 
bilmiyorum, başka hiçbir hisse benzemiyor. 
Bendebu yüzden doğrudan kendi kişiliğimin 
öğeleriyle savaşmaya çalışıyorum.” 

Josh Safdie, Pattinson'un tutkulu yanını en 
baştan fark etmiş. “Onda heyecanlı bir yan 
var,” diyor. “Manik bir dünyayı fethetme ar- 
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Robert Pattinson 
aslında çoğunlukla 
sakin bir hayat 
sürüyor. O, Twigs ve 
Solo evde takılıyorlar. 
Iş yapmadığı zaman 
da iş aradığını 
söylüyor. 


zusu. Bunu görmek beni mutlu etmişti.” 

Kendini her ne kadar hakir görse de, “Twilight” sonrasında başardıklarından gurur 
duymalı. Elbette sonraki film seçimlerin- 
den hiçbiri ticari seçimler değil, bu da onun 
tam aradığı şey: Düşük bütçeli, bağımsız yapımların daha rahat kâra geçtiğini söylüyor 
ve onun uluslararası bir yıldız olması nedeniyle, kibunda “Twilight'ın payı göz ardı edilemez, dinlenmeye vakit ayırabiliyor. Hatta 
bazen bu projeler sırf onun dâhil olması sayesinde gerçekleştirilebiliyor. 

Ama sanatsal yönden - ki bu açıdan kesinlikle korkak denemez ona - her proje bir 
risk, bir test, bir sıçrama, ama bir yandan da 
bir başarısı olma ve herkesin önünde kıç üstü oturma fırsatı. Ama o da böylesini seviyor. 
Gerginlik, başarısızlık riski onun ilgisini sıcak tutuyor. 

“Büyük dağlara tırmanmayı seviyorum,” 
diyor. “Bazıişleri yapacağımı kimse düşünemezdi ve bunun için de onları suçlamıyorum.” 

Peki neden kendi tipine bu kadar ters olan 
rolleri kabul ediyor? Omuz silkiyor. “Sanırım 
sadece başarabileceğimi göstermek için.” 

Hesap geldiğinde, Pattinson neşeyle bir 
başka kürdan alıp kemirmeye başlıyor. Bu 
sefer çok dikkatli. Bir bira bile içmedi. “İçersem saçmalarım,” diyor. “Hattamuhtemelen 
şuanda bile saçmalıyorum!” Aslında bu gece 
“Good Time'ın yapımcılarıyla bir konyak tadımına gidecekler, hakkını ona saklıyor. Basın 
turunun bile çok yorucu olmaması onu eğlendiriyor. Birazcık haylazlık yapmaya izin var. 

Jimmy Kimmel Live! programında Josh 
Safdie ile azıcık dalga geçmek istemiş ama işler sarpa sarmış. Kimmel ile konuşurken Safdie'nin ondan bir köpeğe mastürbasyon yapmasını istediğini söylemiş. “(Hayvan hakları 
derneği) PETA'yı kızdırdı... Hatta herkesi kızdırdı. Neredeyse bir buçuk gün boyuncatam 
bir Amerikan şamatasına neden oldu,” diyor 
Josh. “Tam bir piç kurusu. Ama öyle olmasını seviyorum.” 

Pattinson aslında çoğunlukla sakin bir hayat sürüyor. O, Twigs ve Solo evde takılıyorlar. 
İş yapmadığı zaman da iş aradığını söylüyor. 

“Neredeyse her gün Loot'un sayfalarında 


geziniyorum. İşsiz bir insanın hayatını yaşıyorum.” Ona göre bu sanat filmleri seyretmek, 
film meraklılarının web sitelerinde gezmek 
ve - “Game of Thrones yayında olmadığında 
— ortada bir proje veya teklif yokken yönetmenleri aramak demek. 

Birkaç hafta içinde Claire Denis ile birlikte çekeceği film için kozmonot eğitimi almak 
üzere Almanya'ya gidecek. Yine bir eski hükümlüyü oynayacak, ama bu sefer oynadığı karakter insan üremesi üzerine uzayda yapılan 
deneylere katılacak. “Good Time'ın Los Angeles'taki gösteriminden sonra yapılan bir soru&cevap oturumunda bundan bahsetti ama 
izleyicilerden hiçbiri Denis'in kim olduğunu 
bilmiyor. Pattinson böyle seviyor. 

“Bence Claire son 20 yıldır bir tane bile kötü film yapmadı, ama filmlerinden biri bile 
ticari olarak başarılı oldu mu bilmiyorum!” 
diyerek gülüyor. “Fransa'da işler böyle yürüyor. Geleneksel açıdan ticari olmayan filmlerin de bir piyasası var ve ben de o dünyanın 
bir parçası olmak istiyorum. İnsanların sadece kendileri için yaptıkları işlerin bir parçasıolmak istiyorum, çünkü sanat tanımı gereği kişisel bir şey.” 

Onu heyecanlandıran bu proje yıl sonunda gösterime girecek: Antonio Campos'un yenifilmi “The Devil All the Time - Florida'da, 
70lerdeki depresif bir haber sunucusu hakkında parlak bir dram (bilginiz olsun diye söylüyorum, Pattinson Campos'u da daha ortada 
bir proje yokken arayıp bulmuş). 

“İçinde bir replik var —- bazen sadece bir 
replik yetiyor. “Bunu söylemeye korkar insan, 
diyorsun. Bu laf gelecek nesillere bile kalacak ve o repliği ben söyleyeceğim. Daha karanlık olamazdı. Çok karanlık. Bu karakter 
güney bölgesinde çalışan evanjelik bir vaiz, 
ama neşeli bir yanı var; kötü, komik ve karizmatik. Biliyorum, dayanılmaz bir fırsat bu.” 

Cinsel açıdan itici, zorlu biri mi yani? 

“Hmmm... evet, onlar da var. Ama bir aktör “Kötü bir şey yapan birini canlandırmak 
istemiyorum, dediğinde ben “Neden?” diye 
soruyorum; bu çok saçma yahu! Gerçek hayatta kötü bir şey yapamıyorsun zaten. Bence eğer biri sürekli kahraman rollerini oynamakistiyorsa, gerçek hayatında berbat şeyler 
yapıyor demektir.” 

Yani kötü olmak için tek şansın bu, söylemek istediğin şey bu mu? 

Gülüyor ve ayağa kalkıyor, Ceketini giyiyor, kamuflajına bürünüyor ve ceketin altın- 
daki kapüşonu kafasına geçiriyor. Artık bir 
olaya neden olmadan bu buluşmayı güvenli 
biçimde sonlandırabilir. Ama Çueensli sosyopat banka soyguncusu Connie'nin izlerini 
görmemek mümkün değil. 

“Evet,” diye sırıtıyor. “Geri kalan zamanda 
tam bir meleğim!” # 
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YEŞİLİN GÜĞÜ ADINA! 
GL TEKNİĞİ VE HOLLYWOOD'DAKİ TÜRKLER 


Ekranda gördükleri karşısında büyülenmişti genç adam. Her gün önünden geçtiği yıkık dökük bina, 
üzerinde ejderhaların uçtuğu görkemli bir saray olarak karşısındaydı. 0 an şu sorudan başka bir şey 
düşünemedi: Nasıl oluyor da gerçeklik bu denli değiştirilebiliyor? 


YAZI KAAN SANCAR 


Hepimiz bu etkinliği ayda yılda bir de olsa yaparız. Önce içeri girebilmek için gişe önündeki bilet sırasına gireriz. Ardından, önümüzdeki ekrandan oturacağımız koltuğu seçeriz. Salonun orta sıralarını seçmeye özen gösteririz ki perdeden yansıtılanları daha 
iyi görebilelim. Bordo koltuklara oturup ışıklar kapandığında ise 
beklenilen serüven başlar. Yaklaşık 120 dakika sürecek, bizi farklı 
dünyalara götürecek bir serüven... 

Sinema ortamının genel etkisinden midir yoksa izlenilen filmlerin büyüsünden midir bilinmez ama film bitip ışıklar açıldığında 
bileizlediklerimizin etkisinden kısa bir süre de olsa kurtulamayız. 
Kimimiz filmde yer alan karakterlerin gerçek hayatta yer aldığınıdüşler kimimiz ekranda izlediği garip canlıların aramızda yaşadığını. Çoğu zaman da izlediğimiz dünyanın gerçek olduğu bir durumda yapacaklarımızın kurgusunu kurarız kafamızda. Tam da 
yapımcılarının istediği gibi. 

Genellikle sinema binasından çıkarken de bir merak kaplar içimizi. Kafamızda birçok soru işareti belirir: Kendimize “Buz dağına çarpan gemi sahnesi nerede ve nasıl çekildi? Patlama sahneleriiçin ne kadar bütçe harcandı? Uçma sahneleri nasıl bir teknoloji 
kullanılarak üretildi? Vücudu ateşle kaplanan o adam nasıl hayatta kaldı? Gerçek halini bildiğimiz o eski yapı nasıl görkemli bir saray haline geldi?” gibi birçok soru sorarız. O anda bunu fark edemeyiz belki amatüm bu soruların aslında tek bir çıkış noktası 
vardır: CGI yada daha çok bilinen adıyla yeşil ekran tekniği. 

Gerek gerçek dünyada bulunmayan kişi ve olayların perdeye yansıtılmasına imkân tanıması gerekse çekilmesi oldukça zahmetli ve masraflı sahnelerin daha hızlı, daha kolay ve daha az maliyetle üretimine olanak vermesi ile CGI (Bilgisayar Üretimli 
Görüntü) geçmişten günümüze kullanımı gitgide artan bir teknik. 
Sadece saniyeler sürecek bir sahne için bin figürana ücret ödemek 
yada otomobillerin patladığı bir sahne için araçları hurdaya çevirmek yerine başvurulan yöntem, sinemanın vazgeçilmezlerinden 
biridersek de yanlış olmaz sanırım. Peki, Game of Thrones” gibi 
dizilerin sahne arkası görüntüleri ile şu sıralar oldukça gündemde 
olan CGI tekniği hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? 

CGTyı kısaca, çekimlerde tek renk arka planlar kullanarak ger- 


çekte var olmayan bir görüntüyü elde etmek için birden fazla görüntünün üst üste getirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Karışık bir 
tanım, değil mi? O zaman, gelin üç boyutlu sinema gözlüklerimizi 
takalım ve bir film setine konuk olduğumuzu düşünelim. 

Etrafımız ışıklar, dekorlar, oyuncular ve kameralar ile sarılı. Az 
ilerimizde bir sahne çekiliyor. Senaryo da önümüzde, eğilip okuyoruz. Kâğıtta aktörün bu sahnede Mars'taki uzaylılardan kaçtığıyazılı. Fakat başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz sadece kum 
içerisinde koşan, arka planı yeşil plakalar ile kaplanmış bir adam. 
Tabii, bu bizim gördüğümüz. Yapımcıların gördüğü ise oldukça 
farklı. Elde edilen görüntüler son halini aldığında bırakın bizi, rolü oynayan aktör bile o anda Kızıl Gezegen'de uzaylıların saldırısına uğradığını düşünecek. Tamam, güzel de bu nasıl olacak? İşte bu 
noktada görsel efekt sanatçıları devreye girecek. 

Adım adım anlatırsak; çekim öncesi hazırlıklar ve bizzat çekimlerde görev alan görsel efekt sanatçıları, kayıtlar önlerine geldiğinde ilk olarak dijital karakterler ile set içi modelleme işlemine 
başlar. Ardından, fonda ağırlıklı olarak bulunan tek rengi ortadan 
kaldırarak o bölgenin ana videodan ayrışmasını ve şeffaf bir hal almasını sağlayan işlem sonrasında yapılan montaj işlemi ile de boşalan alanlara istenilen görüntüler ya da özel efektleri yerleştirirler. Bu noktada da ışık ve diğer efektler uygulanıp ses efektleri 
eklenir. 

Bu kadar basit anlattığımıza bakmayın, tüm bu işlemler oldukça zahmetli ve uzmanlık gerektiren bir süreç sonrası gerçekleşiyor. Mesela, açılan boşluğa yerleştirilmesi gereken görüntüler kimi zaman milimetrelik ölçülerde çalışılmasını gerektiriyor ve bu 
da kimi zaman aylar kimi zaman ise yıllar sürebiliyor. Tüm bu detaylı düzenlemeler sonrasında da ortaya kusursuz ve gerçekçi görüntüler çıkıyor. Tabii bu, öncelikle çekimlerin de kusursuz olmasını gerektiriyor. 

Görsel efekt uzmanlarının çekimlerde dikkat ettiği birkaç 
önemli nokta var. Bunlardan ilki arka fonun boyutu. Arka planın, 
oyuncuların boyuna ve hareket alanına göre ayarlanması ve oldukça geniş bir alanı kaplaması bu tekniğin olmazsa olmazların- 
dan. Dikkat edilen ikinci faktör ise arka planın kalitesi. Tekniğin 
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bir gereği olarak kullanılan arka fonların, mükemmel derecede pürüzsüz olması gerekiyor. Bunun nedeni zemindeki herhangi bir pürüzün 
gölge oluşturma ihtimali. Oluşan herhangi bir gölge de son görüntünün kusurlu görünmesine neden olur ve çekilen görüntüler kullanılamaz hale gelir. 

Dikkat edilen diğer bir önemli nokta da seçilen arka fonun rengi. Bu 
noktada ön planda olan renklerin parlak yeşil ve mavi olduğunu belirtmek gerek. Şimdi “Niçin bu iki renk kullanılıyor?” sorusunu sorabilirsiniz. Şöyle açıklayalım; bunun nedeni bu iki rengin ten rengine en 
uzakrenkler olması. Bu da yazılımların insan kullanılan sahnelerde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Parlak yeşilin maviden daha 
fazlatercih edilmesinin sebebi ise rengin sahip olduğu kontrast (zıtlık) 
oranı ve insanların pek de bu renkte kıyafetler giymeyi tercih etmemesi. Lakin bu iki rengin bir arada kullanıldığı, görüntü içinde görüntü 
kullanımı gerektiren durumlar da mevcut. Örneğin, stüdyoda çekilen, 
arka planında dev ağaçların bulunduğu bir kumsalda küçük bir dinozorun başını okşayan bir kız çocuğunu yansıtan sahnede olduğu gibi. 
Burada kızın arka planındaki fon parlak yeşil iken sevdiği dinozor genellikle mavi bir obje olarak kullanılıyor. 

Çekimlerde önemsenen bir diğer faktör ise ışıklandırma ve oyuncunun sahnedeki konumu. Bu noktada CGI teknolojisinin baş düşmanlarından olan gölge oluşumunu tetikleyebilecek şekildeki ışık kurulumlarından kaçınılması gerekiyor. Çekim ekibi bu nedenle öncelikle 
her noktayı aynı derecede aydınlatacak spot ışıkları kullanıyor. Birbirinden uzakta, farklı açılarda konumlandırılan spotlar ile de gölgelerin 
oluşumu kamera kadrajının dışında sağlanıyor. Böylece çekilen görüntü, bilgisayar yazılımında hatasız bir şekilde işlenebiliyor. Bu noktada oyuncunun sahnedeki konumu da en az ışık kadar önem arz ediyor. 
Oyuncunun fona ne çok yakın ne de çok uzak bir konumda hareket etmesi gerekiyor. 

Tüm bunların yanında kameranın sabit bir konumda tutularak herhangi bir titreşimin önlenmesi ve herhangi bir yakınlaştırmadan kaçınarak odağın kaybolmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 
görüntülerde kaymalar meydana geliyor. 


Belirttiğimiz detaylara dikkat edilerek yapılan çekimler tamamlandıktan sonra, görüntüler düzenlenmek üzere görsel efekt sanatçıları- 
nın önüne geliyor ve sanatçılar az önce belirttiğimiz işlemleri uyguluyorlar. Peki, CGI kullanılan Hollywood'un en başarılı yapımları neler? 

Yeşil ekran kullanımı dendiğinde akla gelen ilk yapım, kuşkusuz Steven Spielberg'ün yönettiği Jurassic Park”. 1993 yapımı, görsel efektleriILM stüdyosu tarafından üretilen film, çekimlerinde kullanılan çağının ötesindeki çekim teknikleri ile yayımladığı dönemde oldukça 
konuşulmuştu. CGT'ın en başarılı kullanıldığı diğer bir yapım ise “Avatar”. Uzay gemileri, patlamalar, karakterler, savaş sahneleri, kısacası 
büyük bir kısmı CGI teknolojisi kullanılarak üretilen film hâlâ tarihteki en karmaşık görsel efektlerin kullanıldığı film olarak adlandırılıyor. 

Her ne kadar az önce belirttirdiğimiz filmlerde sadece yönetmenler 
ve görsel efekt stüdyolarının isimlerini vermiş olsak da şu su götürmez 
bir gerçek: Bu filmler başarılarını büyük oranda görsel efekt sanatçılarına borçlu. Bu noktada “Hollywood yapımlarının görünmez kahramanlarr olarak da adlandırabileceğimiz bu sanatçılardan dünyada öne 
çıkan birkaç isimden bahsetmek gerek. 

“Matrix Reloaded”, “1, Robot” ve Tron Mar gibi filmlerin görsel efekt 
direktörü John Nelson görsel efekt dendiğinde akla gelen ilk efekt sanatçılarından biri. Gladyatör” ile “En İyi Görsel Efekt? dalında Oscar 
kazanan sanatçı, ayrıca farklı yıllarda iki kez daha aynı ödüle aday gösterilen bir isim. Bu alanda öne çıkan diğer bir isim Chris Lawrance. 
“Yerçekimi? ve 2015 yapımı “Marslr filmleri ile “En İyi Görsel Efekt” dalında farklı yıllarda kazandığı iki Oscar'a sahip. 

Görsel efekt sanatçıları dendiğinde akla gelen isimler arasında elbette Türkler de var. Hollywood yapımlarında görev almış Türk görsel efekt sanatçıları olarak Coşku Özdemir, Muzaffer Korkut, Muhittin 
Bilginer, Çağnur Öztürk, Coşku Turhan gibi isimleri sayabiliriz. 

Kimi zaman aynı projelerde de görev alan bu isimlerin uzmanlık 
alanları birbirinden farklı olsa da birleştikleri ortak bir nokta var: Görsel efekt sektöründe Türkiye'yi dünyada temsil etmek. Bu bağlamda 
daha yakından tanınması gereken sinemanın başarılı Türkleri ise Çoşku Özdemir, Muzaffer Kurt ve Muhittin Bilginer. 
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AVATAR'DAKİ TÜRK İMZASI 


COŞKU ÖZDEMİR 


Dünya çapında izlenme rekorları kıran, çoğumuzun hâlâ 
dilinden düşüremediği dev yapım 'Avatar'ın sahne arkasındaki 
kahramanlarından Coşku Özdemir'in referans listesi oldukça 
kalabalık. 


James Cameron, Jon Favreau, Michael Bay gibi tanınmış yönetmenler 
ile birlikte çalışan Coşku Özdemir, 36 yaşında olmasına rağmen ulaştığı başarı ile kendisinden oldukça söz ettiren bir isim. 2003 yılından 


beri görsel efekt ve animasyon sektöründe olan görsel efekt sanatçı- Yaşadığımız dünyadan tamamen bağımsız bir 
sı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği gezegeni konu eden "Avatar filminde insanlar 
mezunu. Lisans eğitiminin ardından ABD'nin San Francisco kentinde- ve yerlilerin savaşı, patlamalar, uzay araçları 


i EN Gi . i ii gibi birçok olay ve obje yeşil ekran teknolojisi 
ki Academy of Art Üniversitesi'nde Görsel Efekt ve Animasyon bölü- kullanılarak üretilmiş. 


münü bitiren Özdemir, şimdiki hayatının temellerini buradaki öğrencilik yıllarının ardından atmaya başlamış. 


İlkiş deneyimini “küçük ama oldukça başarılı bir şirket” olarak ni- Yapımında ünlü yönetmen James Cameron ile birlikte çalışan Özdetelendirdiği “Giant Killer Robots” şirketinde yaşayan sanatçı, burada mir, ILM çatısı altında filmin “insanların yerlilere saldırdığı” savaş sah- 
“Fantastik Dörtlü” filminin görsel efekt teknik direktörlüğünü üstlen- nelerinin üretimini sağlayan ekipte yer almış. Ekrana yansıyan her tür 
miş. Filmin başarısının ardından farklı şirketlerden teklifler alan Öz- silah için otomatik sistemler kuran sanatçı, böylece ekibin ilgili sahdemir, Blue Sky Studios çatısı altında “Buz Devri 2: Buzlar Eriyor” ve nelerde sadece bir düğmeye basarak roketler, roket dumanları, nam- 
“Horton filmlerinin üretiminde yer almış. lu ucu parlamaları, taramalı tüfek mermileri gibi efektleri 


Çizimleri gerçekliğe dönüştürdüğü bu yapımlardaki 
başarısının ardından “Karayip Korsanları: Dünyanın Sonuw filmi için Industrial Light & Magic (ILM) çatısı altında yönetmen Gore Verbinski ile çalışan sanatçı, filmde yer 
alan okyanusta ortaya çıkan girdap gibi oldukça kapsamlı 
bir sahnenin üretimini başarılı bir şekilde sağlamış. alan sanatçı ayrıca mezun olduğu Academy of Art Üniver- 

Uzmanlık alanı “efekt animasyonu” olan ve her tür- sitesi Görsel Efekt ve Animasyon bölümünde 2007 ile 2010 
lü ateş, patlama, sis ve fırtına gibi efektlerin üretiminde COŞKU ÖZDEMİR yılları arasında görsel efekt dersleri de vermiş. 
çalışan sanatçı, PDI/Dreamworks çatısı altında “Mada- 2010 yılında kurduğu İstanbul merkezli Robotika Films 
gaskar 2 ve “Canavarlar Yaratıklara Karşr gibi animasyonlarda yer al- ile 2017 yılına kadar Türkiye'de “Sizinkiler 3D”, “Excalibur” gibi anidıktan sonra referans listesinde parlayan yapımlardan biri olan “Trans- Oo masyon filmleri ve Türk Havayolları “Wingo”, Dr. Oetker “Furby” gibi 
formers: Yenilenlerin İntikamı'nda yönetmen Michael Bay ile çalışmış. (o reklam filmleri üreten Özdemir, bunların ardından “Transformers: Son 


kolayca uygulayabilmelerini sağlamış. Filmde aynı zamanda helikopterin düşerken çıkardıkları duman ve ateş efektlerinin üretimini de gerçekleştiren Özdemir filmin üretim 
aşamasının dört yıl sürdüğünü belirtiyor. ILM çatısı altında Iron Man 2 ve “Son Hava Bükücü” filmlerinde de yer 


Oldukça kapsamlı CGI sahneleri yer alan yapımda uçak gemilerinin Şövalye filminin yapım çalışmaları için ABD'ye geri dönmüş. Halen, 
batışı sahnesini üreten sanatçının bir sonraki yapımı ise hâla 'CGPın Framestore şirketinde CG Lead Artist olarak çalışan sanatçı, şu anda 
nirvanasr olarak kabul edilen “Avatar” olmuş. Los Angeles'ta yaşamına devam ediyor. 


81 


GÖRSELEFEKTİN BAŞARILI GÖÇEBESİ 


MUZAFFER KORKUT 


Jules Verne'in bilim kurgu klasiği 'Dünyanın Merkezine Yolculuk'tan "Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'na, Türkiye'den birçok farklı 
ülkeye; grafikerlikten görsel efekt sanatçılığına uzanan kariyeri ile Muzaffer Korkut, azmin önemini ortaya koyan bir sanatçı. 


MPC, Lucasfilm ve Framestore gibi tanınmış film yapım şirketlerinde 
çalışan Muzaffer Korkut'un macerası İstanbul'da grafikerlik ile başlıyor. Güzel sanatlar fakültesi sınavlarına hazırlandığı dönemde beklediği sonucu alamayan sanatçı, kendi çabalarıyla öğrendiği grafikerlik 
mesleği doğrultusunda yaptığı işlerle görsel tasarım alanındaki ilk gerçek adımlarını atmış. 

3D tasarım konusunda imkânların oldukça kısıtlı oldugu 90'lar ve 2000'li yılların başında kendini yararlandıgı yabancı kaynaklar ile geliştiren Korkut, çoğumuzun bildiği “Mezar kazan sigaralar” kamu spotunu gönüllü olarak 
hazırlamış. Yıllarca her reklam kuşağında ekranlara gelen 
bu projeile 3D tasarım projelerine hızlı bir giriş yapan sanatçı, yer aldığı bunun gibi birkaç projenin ardından mesleğine yurt dışında devam ettirme kararı almış. 

2000 yılında hem dilini geliştirmek hem de görsel 
efekt sektöründeki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek üzere 
ABD'ye giden sanatçı, Santa Monica Üniversitesi'nde sinema üzerine 
eğitim görmüş. Uzmanlık alanı üç boyutlu animasyon, patlama, yıkım 
ile ateş, elektrik ve su gibi akışkan madde efektleri olan sanatçı aldığı 
eğitim ve kazandığı deneyimin ardından 2003 yılında Türkiye'ye geri 
dönmüş. Lakin Korkut'un Türkiye'deki yaşantısı pek de uzun sürmemiş. Sadece birkaç ay sonra Kanada'daki Vancouver Film Akademisi'ne kabul edildiğini öğrenen Korkut, tekrar yurtdışına dönmeye karar vermiş. 

Kanada'daki eğitimi sırasında oldukça başarılı işler ortaya koyan sanatçı, mezuniyetinin üzerinden çok geçmeden AnthemFX firmasın- 
dan işteklifi almış ve firmada geçirdiği 1,5 yılda “Merlin'in Çırağı, “Korkunun Ustalarr gibi diziler ve ünlü yapım “Kelebek Etkisi 2'nin görsel 
efektlerinin üretiminde rol almış. 

Meteor Studios çatısı altında görsel efekt sanatçısı olarak çalıştığı sırada Dünyanın Merkezine Yolculuk isimli yapımla Hollywood'un kapılarından ilk adımını atan sanatçı, projede mağara içerisindeki küçük 
vagonlarla yapılan seyahat sahneleri tasarlamış. 

Sanatçı, “Dünyanın her köşesinden başarılı insanların çalıştığı bir ortam olarak tanımladığı Lucasfilm ile yaptığı anlaşma sonrası 2009 yılında Singapur'a gitmiş ve burada “Star Wars: Klon Savaşlar” isimli animasyon dizisinin üretiminde rol almış. Aynı yıl sağlık sorunları nedeni 
ile Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Korkut, 2010 yılında İngiltere'ye 
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MUZAFFER KORKUT 


giderek MPC stüdyosu çatısı altında “Sucker Punch filminde çalışmış 
ve buradaki kar efektleri ile binaların yıkım sahnelerinin üretiminde 
önemli rol oynamış. Bundan sonra daha çok proje bazlı çalışmaya başlayan sanatçı Avustralya'ya giderek Dr. D Studios firması için “Neşeli 
Ayaklar 2 isimli animasyon filminin üretim sürecinde yer almış. 

Bir süre sonra Londra'ya yerleşen Korkut burada MPC, 
Cinesite, Method Studios, Frame Store ve Milk Visual Effects gibi şirketlerle “Yedinci Oğul, “Kurtuluş Günü 2: Yeni 
Tehdit”, Geostorm' ve “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikam? filmlerinde çalışmış. “Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit” 
filmde hava üssüne saldıran uzay gemilerinin patladığı 
sahnenin üretiminde yer alan sanatçı, “Karayip Korsanları: 
Salazar'ın İntikamı'nda ise denizin ikiye ayrılması ile başlayan süreçteki birçok görsel efektin üretimini üstlenmiş. 

Halen Londra'da yaşayan görsel efekt sanatçısının son 
durağı ise 'Mikrosimage firması. Animasyon filmi üreten firmada görsel efekt teknik direktörü olarak çalışan Korkut'un katkıda bulundugu son proje “Sherlock Gnomes?. 2018'de gösterime girecek animasyon 
ile Muzaffer Korkut'un düşünceleri gerçekliğe dönüştürmeye devam 
edecek. 
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Oldukça etkileyici savaş ve patlama sahnelerinin 
yer aldığı “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı” 
filminde kullanılan korsan gemileri, stüdyoya kurulan 
gemi iskeletlerinin bilgisayar ortamında yeniden 
tasarlanması ile oluşturulmuş. 


HARRY POTTER'I UÇURAN EKİPTEKİ TÜRK 


MUHİTTİN BİLGİNER 


"Başlangıç", 'Harry Potter: Ölüm Yadigârları", Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak”, 'Çelik Adam" '2012' gibi yapımlarda yer alan Muhittin Bilginer, 
birçok Hollywood yapımının da ortak noktası niteliğinde. 


Leonardo Di Caprio, Michael Fassbender, Daniel Radcliffe ve Arnold 
Schwarzenegger gibi isimlerin oynadığı filmlerin insanlar üzerinde- 
ki büyüsünü arttırmasına destek olan isimlerden Muhittin Bilginer, kısa süre içerisinde kariyerini oldukça farklı bir noktaya getiren görsel 
efekt sanatçılarından. Mezun olduğu Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde okutman olarak meslek hayatına 
başlayan Bilginer, üç yıl boyunca sürdürdüğü görevin ardından 2006 yılında Bournemouth Üniversitesi'nde Dijital Efektler eğitimi almak üzere Londra'ya gitmiş. Eğitiminin ardından Realise Studio'da çalışmaya başlayan sanatçı, 
burada Nescafe ve Mercedes gibi markaların reklam filmlerinin görsel efektlerinin üretiminde görev almış. 

Bilginer'in hayatını kökünden değiştiren, hatta hayatının şimdiki halini almasını sağlayan gelişmeler ise 2008 
yılında Double Negative film yapım şirketinde çalışmaya başlaması sonrası olmuş. Şirkette oldukça başarılı işlere imza atan 
sanatçı, buradaki kariyerine patlamalar, kazalar ve aksiyon sahneleri 
iledikkat çeken “Hızlı ve Öfkeli # filmi ile başlamış. Duman, ateş, sıvı, 
parçacık gibi efektlerin üretimi konusunda uzman olan Bilginer, bu yapımın ardından aynı yıl sel, kasırga, şiddetli depremler, patlamalar ve 


Kapsamlı büyü ve savaş sahneleri ile süslü 
“Harry Potter: Ölüm Yadigârları” filmlerinde 
Potter'ın süpürgesi 'Firebolt” ile uçtuğu sahneler 
tamamen stüdyo ortamında ve yeşil ekran 
kullanılarak üretilmiş. 


MUHİTTİN BİLGİNER 


lavlar ile süslü “2012” filminin görsel efekt üretim ekibinde de yer almış. 
Görsel efektlerinin üretiminde çeşitli stüdyolardan 645 kişinin yer aldığı yapım sonrası sanatçı, Leonardo Di Caprio'nun başrolünü üstlendiği, kapsamlı patlamalar ve ev bloklarının çöküşü gibi sahnelerin oldukça gerçekçi yansıtıldığı “Başlangıç filmi için çalışmaya başlamış. 

“Başlangıç”ın ardından “Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1-> filmlerinin yapımına katılan 1978 doğumlu sanatçı, büyüler, uçma ve patlama gibi sahnelerin yer 
aldığı filmde çeşitli stüdyolardan birçok isimle birlikte çalışmış. Filmin başkahramanı “Harry Potter'ın “Voldemort” 
karakteri ile olan fantastik savaşını anlatan filmlerin ardından Bilginer, John Carter: İki Dünya Arasında”, “Pamuk Prenses ve Avcr ile Bourne'un Mirasr filmlerinde de 
görev almış. Daha sonra başladığı nokta olan “Hızlı ve Öfkeli? serisi setlerine “Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ile dönüş yapan sanatçının bir sonraki durağı “Açlık Oyunları serisi olmuş. Suzan- 
ne Collins'in “Açlık Oyunlar? serisinden uyarlanan serinin ikinci filmi 
“Ateşi Yakalamak”ta Bilginer, oldukça kapsamlı dövüş ve patlama sahnelerini üreten görsel efekt ekibinde yer almış. 

2014 yapımı “Evrim filminin ardından Bilginer, olağanüstü savaş 
sahneleri, doğa olayları, yıkım ve patlamalar barındıran, “Exodus: Tanrılar ve Krallar? filminde çalışmış ve takvimler 2015'ü gösterdiğinde 
de farklı bir gezegeni yansıtan, uzay, patlama ve diğer aksiyon sahneleri ile dikkat çeken Channing Tatum'un başrolünde yer aldığı Jüpiter 
Yükseliyor” ile yıla başlamış. Ardından roketler, patlamalar, doğa olayları, robotlar ve savaş sahneleri ile dolup taşan, görsel efekt uzmanlığı 
gerektiren “Terminatör: Genisys' için çalışan görsel efekt sanatçısı, James Bond'un maceralarını anlatan ve çarpıcı yıkım sahneleri ile oldukça konuşulan Oscarlı yapım “Spectre ve “Denizin Kalbinde isimli filmlerin üretiminde de rol alarak referans listesine yeni başarılar eklemiş. 

Sanatçı son olarak dövüş ve patlama sahneleri ile dikkatleri üzerinde toplayan “Grimsby Kardeşler”, oldukça kapsamlı patlama, savaş sahneleri barındıran “Star Trek serisinin son filmi “Star Trek Sonsuzluk” 
ve Michael Fassbenderin başrolde yer aldığı oldukça farklı bir dünyayıyansıtan “Assassin's Creed gibi filmlerde üstlendiği görevler ile Türk 
görsel efekt sanatçılarını dünyada temsil etmiş. Halen başladığı yerde, 
Londra'da yaşayan Muhittin Bilginer şu anda Double Negative şirketinde Görsel Efekt Teknik Direktörü olarak görevine devam ediyor. 
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Balıksırtı bir palto, tüvit bir yelek ya da sağlam bir çanta... Çoğu zaman ne giyersek giyelim, ayağımızda 
birçirt kaliteli ayakkabı olmadığında her şey eksik kalabiliyor. Mevsimi fırsat bilip sezonun demirbaşı 

e olan ayakkabıya dair pek çok detayı bir araya getirdik. 
me , : 
HAZIRLAYAN TÜRKAN DOĞAN 
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USTALIK SANATI 


ELYAPIMI ERKEK AYAKKABI MARKASI JAG CLUB, PRENSLERDEN DEVLET BAŞKANLARINA, PATRONLARDAN 
KALİTEYE ÖNEM VEREN AYAKKABI TUTKUNLARINA KADAR PEK ÇOK KİŞİNİN AYAĞINDA. MARKANIN ÜRETİM 
ATÖLYESİNİ ZİYARET EDİP BİR ÇİFT ELYAPIMI AYAKKABININ SERÜVENİNE TANIKLIK ETTİK, 


Çok değil, geçen kış, özel dikimin ustalarını konu alan bir haber için İstanbul'un ünlü dikimevlerinin kapısını çalmış; bobinlerin ve mezuraların arasında asırlık hikâyelere tanık olmuştuk. Şimdi sıra ayakkabının serüveninde... Hikâyesi 1931 yılına dayanan, üretiminin tamamı el 
yapımı olan Jag Club'ın Merter'deki showroom'undayız. Dört bir yanı 
ayakkabılarla çevrili olan bu ofis katının duvarları, adeta tarihi bir geçit 
alanı. Prens Charles'tan Donald Trump'a, Süleyman Demirel'den diğer 
ünlü isimlere... Koridorları süsleyen fotoğraflara baktıkça bu isimlerin 
bir çiftel yapımı Jag Club marka ayakkabı giydiğini anlıyorum. 

Jag Club'ın kurucusu Ahmet Polat, ailesindeki 86 yıllık ayakkabıcılık geleneğinin üçüncü kuşak temsilcisi. Aynı zamanda dördüncü kuşağa, kızına da el vermiş. Polat'tan sonra işlerin idaresini kızı yürütecege benziyor. 

Jag Club'ın hikâyesi, 1931 yılında, Konya'nın Ermenek ilçesinde, Toroslar'ın tepesindeki bir dağ köyünde başlıyor. Ahmet Polat'ın büyük 
dedesi helvacıdır. Ancak Ahmet Polat'ın dedesi Hüseyin Polat, ne helva kokusunu sever ne de helvacılık yapmak ister. Köy yerinde, kimsenin yapmadığı bir şeyi yaparak para kazanmanın yollarını arar. Dede Hüseyin Polat, bir ustanın yardımıyla ayakkabı üretmeyi öğrenir. 
Ayakkabı dediğime bakmayın, devir iki savaş arası ve kıtlık yıllarıdır. 
Anadolu'da kara lastik henüz giyilmeye başlanmamıştır. Ayakkabıdan 
kasıt çarıktır. Üretimi ise bir hayli meşakkatlidir. Dede Hüseyin Polat, 
Merter'deki bu showroom'da gördüğüm, bir asra merdiven dayayan bu 
kırmızı gelin çarığını üretebilmek için günler süren bir yolculukla katır sırtında Toroslar”ı aşıp önce Karaman'a gidiyormuş. Karaman'dan 
bindiği trenle ulaştığı İstanbul'dan ise üreteceği çarıkların malzemesi - 
ni satın alıyormuş. Bir ay süren bu yolculuğu sürekli tekrarlamak işinin 
bir parçasıymış. 1960 yılında, ölümüne dek günde 10 çift çarık üretmiş. 

İşleri Ahmet Polat'ın babası Hüsnü Polat devraldığında ise dünya 
değişmiş, sanayi başka bir çağa adım atmıştır. İsviçre'nin Gislaved şehrinde yaşayan ve otomobil lastiği fabrikası olan Wilhelm ve Carl Gislow Kardeşler, hurda lastiklerini değerlendirmek için onları kalıplayıp 
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presleyerek kara lastikten bir ayakkabı yapar. Dedelerimizin hatırlayacağı, ünlü kara lastik ayakkabı markası “Gislaved” böyle doğar. Gislaved, 1930 yılından itibaren Türkiye'de de satılmaya başlanır. Telaffuzu 
zor olunca Anadolulu Gislaved'e “Cizlavit” ya da “Cıslavat” der. Ermenekli Hüseyin Polat ise Gislaved marka kara lastik ayakkabıyı ilk olarak 1964 yılında İstanbul'da görür. Artık çarık eskimiş, kara lastik onun 
yerini almıştır. Hüsnü Polat işleri büyütmek için kara lastik ayakkabı üretmek gerektiğini düşünür. Markasının ismi de hazırdır: Memleketi Ermenek. Bu Ermenek isminin tüm Anadolu'ya yayılacak ününün 
ilk adımıdır. Hüsnü Polat, deri aldığı tüccarın fabrikasını ziyaret eder 
ve nasıl bir yol izlemek gerektiğini kafasında tartmaya başlar. İhtiyaç 
duyduğu makine ve kalıpları Ankara'da yaptırır ve basit bir sistem kurar. Günde 300 çifte kadar kara lastik üretmeyi başarır. O günden sonra 
fabrikanın kapısında kuyruklar oluşur. Hüsnü Polat, bir sonraki adım- 
da fabrikasını Konya merkeze taşıyacak, zamana yenik düşene kadar o 
yıllarda neredeyse bütün civar Anadolu illerine Ermenek marka kara 
lastik ayakkabı ve çizme giydirecektir. Öyle ki Ahmet Polat, Cumhuriyet döneminin ilk sanayicilerinden olan Asım Kocabıyık ile tanıştığında Kocabıyık kendisine “Ben de Afyon'dayken Ermenek kara lastik giydim.” diyecektir. 

Günün birinde yaratacağı Jag Club'ı prenslere, devlet başkanlarına giydirecek olan Ahmet Polat, 1970'li yılların sonunda Konya Maarif Koleji'nde öğrencidir. Babası Hüsnü Polat ise artık bölgenin tanınmış eşrafındandır. 15 yıl boyunca Konya Sanayi Odası'nın başkanlığını 
yapmıştır. Ahmet Polat ise okul dışında, dedesinin el emeğini seri üretimine dönüştüren aile fabrikasında çalışıyordur. Aynı zamanda okulun basketbol takımının da kaptandır. O zaman için büyük de bir hayalide vardır: Converse marka bir çift spor ayakkabıya sahip olabilmek. 
Ahmet Polat, o yıllarda spor ayakkabıların İran'dan Türkiye'ye kaçak 
olarak sokulduğunu ve sırf bir çift Converse alabilmek için Ankara'ya 
gittiklerini ancak elleri boş döndüklerini gülerek anlatıyor. Kara lastik 
dışında güzel bir çift ayakkabıyı dedesi gibi el yapımı olarak üretme fikri,ilk kez bu yıllarda aklına düşer. Polat, 
1980'li yılında üniversite için ABD'nin 
yolunu tutar. Ancak 1986 yılında ağabeyinin fabrikada çıkan bir yangında ölmesiyle Konya'daki işin başına geçer. O 
günleri şöyle anlatıyor Polat: “Ağabeyimin fabrikada vefat etmesi, geleceğimiz için canını ortaya koyması, bu işin 
bir bayrak yarışı olduğunu düşünmemi 
sağladı. İşi büyütmemiz ve ağabeyime 
yakışan neyse onu yapmalıydık. Öyle de 
yaptık.” Ahmet Polat, 1980'li yılların sonundan 1990'lı yılların ortasına kadar 
Polat Kauçuk isimli aile işinde çalışmayısürdürür. İşe bütün makinelerin kapasite raporlarını çıkartarak başlar. 10 
sene içinde çalışanların sayısı 50'den 
650'ye çıkar. 1.000m”lik fabrikanın büyüklüğü ise 30 bin m”ye ulaşmıştır. Ahmet Polat'a “Fabrikanın başına geçtikten sonra hayalinizdeki spor ayakkabıyı 
ürettiniz mi?” diye soruyorum. “Evet,” 
diyor. Ve Tycoon marka spor ayakkabıyı ürettiklerini anlatıyor. “Ama,” diyor 
Ahmet Polat, “O yıllarda da tek istedigim, dedemin işini yapabilmek ve el yapımı ayakkabı üretebilmekti.” Ahmet Polat, 1997 yılında 
verdiği İstanbula gelme kararının arka planını şöyle anlatıyor. “Anadolu'da aile şirketlerinde işler farklı 
ilerliyor. Herkesin farklı bir görüşü olabiliyor. Birinci 
sınıf bir iş yapıp yurt dışına açılmak istiyordum. Ama 
bu hayalimi İstanbul dışında, başka bir yerde yapmamın imkânı yoktu. O zamanki alt yapı buna izin vermiyordu. Mesela bir havalimanı bile yoktu.” 

1997 yılında Ahmet Polat, aile işini babasına ve erkek kardeşine bırakarak eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a taşınır. Hayalinde birinci sınıfel yapımı 
ayakkabı üretmek vardır. Ahmet Polat'a “Bir aile fabrikasını geride bırakıp ailenizle birlikte bilmediğiniz 
bir kente taşınmak büyük bir risk değil miydi? Korkmadınız mı?” diye soruyorum. “Hayır, korkmadım.” diyor Polat. İstanbul bir bilinmez, Polat'ın yapacağı ise bambaşka bir şeydir. Polat ve ailesi, ilk olarak Beşiktaş'a taşınır. Yeni evleri aynı zamanda ofisleri olur. 
“Kime ayakkabı ürettirebileceğimi araştırırken Beyoğlu'nda Ermeni ustaların yanında yetişmiş biriyle yolum kesişti. İsmi Cafer'di. Ben 
sana modelleri getirsem bana bunları üretir misin?” diye sordum. Kabuletti ve başladık.” Ahmet Polat, Cafer Usta'ya yaptıracağı üretim için 
İtalya'ya gider, tasarım yaptırtır ve ihtiyacı olan kalıpları alır. Bu şekilde kurduğu Jag Club isimli markası için üretime başlar. Günde 10 çiftlik üretimle birkaç yıl boyunca küçük adımlarla ilerler. Yaptığı yurt dışı 
seyahatlerde bir şey dikkatini çekmiştir Ahmet Polat'ın; iyi ve kaliteliayakkabıların ayakkabı mağazalarında değil de giyim mağazalarında satılması. Aynı satış tekniğini Türkiye'de de uygulamak ister. İlk olarak Türkiye'nin o dönemdeki en köklü tekstil markalarından biri olan 
Atalar'ın kapısını çalar. Atalar yönetimi ayakkabı satmaya yanaşmaz. 
Ancak Polat'ın “Problem olursa ürünü geri alacağım.” demesi markayıikna eder. Polat'ın konsinye” yani ürün satıldıktan sonra parasının 
ödenmesi koşulu kabul görür. Ataları, Kip ve Ramsey markaları takip 
eder. Jag Club artık tanınmış mağazaların kaliteli ürünleri arasındadır. 

2000'ler, Ahmet Polat'ın yurt dışı piyasasını iyice tanımaya başladıgu fuarlara katıldığı, eğitimler aldığı yıllardır. Eşi Serap Polat ile birlikte fuarlara katılmanın önemini keşfeder. 2002 yılında İtalya'da bir eğitim sırasında tanıştığı tasarım eğitmeni Massimo Ricconi'nin bakış 
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açısını markasına çok uygun bulur. Bu tarihten itibaren Massimo Ricconi'ye markasının bütün tasarım sürecini emanet eder. Yine 2003 yılında bir başka hayalini gerçekleştirir ve Konya'dan İstanbul'a taşınırken kendine verdiği sözü tutar. Jag Club ürünleri Vakko'da satılmaya 
başlanır. “Vakko'nun kurucusu rahmetli Vitali Bey ile tanıştığımda bana “Duydum, güzel ayakkabılar yapıyormuşsun. Bir gel, konuşalım. dedi. Vitali Bey'i shoowroom'a davet edip ürünleri görebileceğini söyledim. Eksik olmasın, geldi, gördü. En “zor” ayakkabıyı eline aldı ve 
fiyatını sordu. Fiyatı söyledikten sonra yanındakilere dönüp “Albert ile 
gelip siparişleri geçin. dedi. Vitali Bey'in 2008 yılındaki ölümüne dek 
Vakko için üretim yapmaya devam ettim.” 

İşler iyi gidince Ahmet Polat, Beyoğlu'nda yetişen o son meşhur zanaatkâr ustaları da Jag Club çatısı altında toplamış. 20 ustanın en genci 50 yaşındaymış. Ve hemen hepsiyle ortalama 15 yıldır beraber çalışıyormuş Polat. Hem ustalarla tanışmak hem de ayakkabının üretim 
serüvenini yerinde görmek için Ahmet Polat'a “Atölyeye gidebilir miyiz?” diye soruyorum. “Tabii,” diyor Polat. Ve 15 dakika uzaklıktaki 
atölyeye gidiyoruz. Türkiye'de üretilen en pahalı el yapımı ayakkabıların üretildiği atölyedeki hayatın bir hayli zor olduğunu görüyorum. 
İşin ruhu gereği deriler içerisinde, geleneksel ve loş bir ortamda buluyoruz kendimizi. Ustaların hikâyesini dinlemeden önce ortamı inceliyorum. Bu atölyede üretim olmazsa hayat denen koca çarkın bir dişlisinin eksik kalacağını hissedebiliyorsunuz. Güngören'deki bu atölyede 


ustalar elden ele, günde yaklaşık 80 çift el yapımı ayakkabı üretiyormuş. Yani yılda yaklaşık 18 bin çift el yapımı ayakkabı... Üretimin 9680'i 
Danimarka, Hollanda, İsviçre, İngiltere, İtalya, Rusya, Çin, Japonya gibi ülkelere ihraç edilirken 9620'si ise iç pazarda satılıyormuş. İç pazarda artık herhangi bir mağazada ürünlerinin satılmadığını, yalnızca kişiye özel hizmetle çalıştıklarını anlatıyor, Polat. 

Ahmet Polat'a buradaki üretim sürecini sormak niyetindeyim. Ancak uzun sohbetimizden sonra vakti daraldı. Ahmet Polat, telefonun 
ucundaki kişiye “Adnan Ağabey,” diye hitap ediyor ve bu kişiyle yetişmesi gereken randevusunun detaylarını konuşuyor. Telefonu kapattıktan sonra konuştuğu kişinin Gürbaşlar Otomotiv'in yönetim kurulu başkanı Adnan Gürbaş olduğunu söylüyor. Adnan Gürbaş, Torunlar 
GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'a Jag Club giydiğini anlatınca Torun da Jag Club'dan ayakkabı yaptırtmaya karar vermiş. Birkaç saat içerisinde Ahmet Polat, Aziz Torun'un ayak ölçüsünü alacak 
ve Jag Club giyen patronlar hanesine bir kişi daha eklenecek. Polat'ın 
anlattıklarına bakılırsa “İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesindeki şirketlerin yönetim kurullarındaki üst 
düzeyisimlerin en az yarısı Jag Club marka ayakkabı giyiyormuş. Peki, Polat, yaklaşık 250 en büyük şirketin yönetim kurulu üyelerine nasıl ulaşıyor? Polat, bunun için altı kişilik bir 'call center? ağı kurmuş. 
Yani üst düzey patronların sekreterlerine ulaşıp onlara el yapımı ayakkabı yaptırtmak isteyip istemeyecekleri soruluyormuş. Bu sayede örneğin, 100 TL'ye değil de 300 TL'ye ayakkabı satabildiklerini anlatıyor 
Polat. (Jag Club'da ayakkabıların fiyatı, 750 ila 1.200 TL arasında değişiyor.) Yöntem, meşakkatli ve usul eski olsa da anlatılanlara bakılırsa 
işe yarıyormuş. 

Ahmet Polat'a şirketini büyütme hayali olup olmadığını soruyorum. 
“Kapasitemizi hiçbir zaman arttırmak istemiyoruz.” diyor Polat. Ve 
bu şaşırtıcı cevabını şöyle açıklıyor: “Düzeni bozmak istemiyorum. İşi 
böyle götürmek ve kişiye özel satışlarla katma değerimizi arttırmak istiyoruz. İtalyan tasarımcımız Massimo Ricconi”ın markamız için hazırladığı koleksiyonu birebir bu atölyede hayata geçiriyoruz. Yeni bir 
teknoloji üretmiyoruz. “Sadece biz biliyoruz, kimse bilmiyor. diye bir 
şey de söyleyemem. İyi bir usta modellerimizi görse aynısını yapabilir. 
Bütün mesele İtalya'dan aldığımız iç kalıplarımız. ” 

Ahmet Polat, atölyede gördüğümüz tüm derilerin İtalya'dan geldiğini anlatıyor. Bu kalitede, “yarı mamul olarak bilinen kromlu deriyi Türkiye pazarında bulmanın mümkün olmadığını söylüyor. “Çünkü bu 
kalitede bir derinin İtalya'da bir işlemden geçmesi şart. Kaliteli bir deriiçinileri düzey bir teknoloji gerekiyor. Türkiye'de daha çok orta kalitede ayakkabı üretimi olduğu için benzer bir teknolojiyi Türkiye'de 
bulmak zor.” Peki, Jag Club, ayakkabılarının sırrı ne? Polat, diğer markalar iç astarda keçi derisi kullanırken kendilerinin dana derisi kullan- 


dığını; diğer şirketlerinse dana derisini ancak dış yüzeyde kullandığını anlatıyor. Dana derisinden oluşan dış ile iç yüzeyin arasına konulan 
antibakteriyel koton telanın teri emmesi ise ayakkabıya sağlamlık kazandırıyormuş. İki sene boyunca kozalaklı havuzda bekletilip suyu 
emmesi sağlanan Fransız köselenin ise ayakkabıların kalitesini arttırdığını anlatıyor Polat. Ve devam ediyor. “Köselenin en büyük düşmanı 
su iken, bu özel üretim tekniğiyle ayakkabılarımız bir ömür su geçirmiyor ve dağılmıyor. Köseleye yaptığımız poliüretan enjeksiyon ise ayakkabının yazın sıcağı, kışın da soğuğu geçirmesini engelliyor.” Polat, tabanlar da dâhil kullandıkları bütün malzemenin doğal olduğunu, bu 
nedenle ayakkabılarının ömür boyu garantiye sahip olduğunu anlatıyor. “Ayakkabının tabanıyla ökçesinin arasına kauçuk ağacının sütün- 
den yapılan lateks malzeme kullanıyoruz. Bu malzeme, yere her basış- 
ta ayakaltındaki sinir ucunu hareketlendiriyor ve kişinin diz ya da bel 
ağrısı yaşamasının önüne geçiliyor. Bu yalnızca bizim kullandığımız 
bir üretim tekniği.” 

Ahmet Polat ile vedalaşıp 30 yıllık ayakkabı ustası olan atölye sorumlusu Savaş Yetiş ile üretim tezgâhlarını gezmeye devam ediyorum. 
Savaş Yetiş, üretilecek ayakkabı modellerinin belirlenmesiyle güne 
başladıklarını anlatıyor. Modeline uygun bir şekilde dikilip işlenen sayalar, monte bölümünde kalıplara konuluyor ve kirişleme işlemine hazır hale getiriliyormuş. Daha sonra ayakkabının arka kısmı olan “ford” 
ile ön kısmındaki bombe'nin de ayakkabıya yerleştirilmesinden sonra 
ayakkabının kalıbı hazırlanıyor ve monte süreci de tıpkı diğer süreçler 
gibi elde yapılıyormuş. 

Üretilecek bir çift ayakkabının tezgâhlar arasında üç, dört günlük 
bir yolculuğunun olduğunu anlatıyor Savaş Yetiş. Benim dikkatimi ağzına sürekli çivileri atan ustalar çekiyor. Ben hayretle yanlarına yaklaşırken Savaş Yetiş, bir çift ayakkabıya 150 adet çivi çakıldığını, bu şekilde 48 saat bekledikten sonra ayakkabının kalıbını aldığını anlatıyor. 
Ustalardan Mehmet Mavi, ayakkabının tabanında kullanacakları çivileri ağızlarında tuttuklarını çünkü bu şekilde hızlı hareket ettiklerini söylüyor. Peki ya çiviyi yutarlarsa? Mavi, artık ustalaştıkları için çivi 
yutmadıklarını ancak çıraklık döneminde çivi yutmaları durumunda 
bir sorunla karşılaşmadıklarını, önlem olarak ekmek yediklerini ve ekmeğin midede çiviyle bütünleştiğini anlatıyor. Mavi'ye hikâyesini soruyorum. 12 yaşında çırak olarak başladığı bu iş, onun hayatı olmuş. 39 
yıldır el yapımı ayakkabı üretiyormuş. Ancak artık çırak yetiştiremediklerine üzüldüğünü anlatıyor Mavi. Ustalık çağında mesleğini öğretebileceği genç neslin olmaması tüm ustaları endişelendiriyormuş. 
“Çünkü...” diyor Mehmet Mavi ve devam ediyor: “Eskiden sayacılık iyi 
kazanılan kıymetli bir işti. Şimdilerde ise gençler için güvenlik görevlisi yada motosikletli kurye olmak daha cazip. Ne zanaatın ne de zanaatkârın kıymetinin bilinmediği bir dönemdeyiz.” # 


Prens Charles, 
Donald Trump 
ve Süleyman 
Demirel 


Prens Charles, Donald Trump ve Süleyman 
Demirel... Hepsi de bir çift Jag Club ayakkabı 
giymiş. Ahmet Polat, Prens Charles'ın 2005 
yılında, ikinci kez evleneceği haberinin 
basında yer almasından sonra “Prens'in 
ayakkabısını mutlaka biz yapmalıyız.” 
dediklerini ve İngiltere'de Jag Club ürünlerini 
satan mağazayla iletişim kurmalarıyla bu 


meşhur hikâyenin başladığını anlatıyor. 
“İngiltere'de 100 tane yüz yıllık marka 

var ama biz ayakkabıları milli bir hediye 
olarak sunmak istediğimizi iletince “Hayır, 
denilmedi.” diye anlatıyor Polat, bu ünlü 
anıyı. Bunun üzerine Prens'in seçmesi için üç 
farklı model gönderilmiş ve İngiliz Kraliyeti'ni 
simgelemesi için ayakkabının iç astarının 
kırmızı yapılması; Prens'in düğün günü 
giyeceği kahverengi yelekle uyumlu olması 
için de ayakkabıda bir parça kahverengi 
süet kullanılması istenmiş. Ve 43 numara 
ayakkabının altına 'Made in Turkey” yazılmış. 
Ahmet Polat, düğünden sonra Prens Charles 
imzalı bir mektubun (Fotoğraftaki mektup.) 
kendilerine ulaştığını ve Prens Charles için 
hâlâ dönem dönem ayakkabı ürettiklerini 
anlatıyor. Ahmet Polat'a soruyorum: “Peki 

ya Donald Trump?” Polat, gülümsüyor ve 


Donald Trump'ın bir dergide Prens Charles'ın 
düğün haberini okumasından sonra 
kendileriyle iletişim kurulduğu anlatılıyor. 

O zamandan itibaren Trump için senede 

12 adet ayakkabı ürettiklerini söylüyor. Eski 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile de 
benzer bir hikâyesi var Ahmet Polat'ın. 
“Süleyman Demirel cumhurbaşkanıyken 
“Ona ayakkabı yapmalıyım, dedim. Özel 
kaleminden imzasını göndermelerini istedim. 
Özel kalem ayağa kalktı. “Nasıl olur da 
cumhurbaşkanının imzasını istersin?” dediler. 
Zor bela 1998 yılında, imzayı aldıktan sonra 
ayakkabının içine ve altına da imzasını işledik. 
Demirel, ayakkabıyı görünce şaşırdı ve “Her 
tarafına imza atmışsın, nasıl olur!” dedi. Ve 
kimselere vermediği, herkesin zorla kapmaya 
çalıştığı şapkasını çıkarıp bana hediye etti. Bu 
şapkanın içinde Demirel'in kendi imzası var.” 
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BU SEZON NE GİYMELİ? 


0017-18 SONBAHAR/KIŞ SEZONUNDA HANGİ MODEL AYAKKABILAR AYAĞIMIZDA PARALANACAK, MODELLER 
ARASINDA HANGİLERİ REVAÇTA OLACAK? 


4 


SANTONI 
BARRETT 


CHRISTIAN LOUBOUTIN 


Esguire: Bu yıl, erkek modasında sezon trendleri neler? 

Hotiç Tasarım Direktörü Berat Hotiç Mutuşoğlu: Sonbahar-kış 
sezonunda geçmişi günümüz teknolojisiyle yorumlayarak bir koleksiyon oluşturduk. Retro referansların gücü, baskı desenlerde, 
deri yüzey dokularda ve renk tonlarında ön plana çıkıyor. Sezonun 
en dikkat çekici ve tarz olan bölümü kesinlikle kalıp ve kesim olarak klasik dokunuşlara sahip fakat deri finisajı olarak oldukça cesaretisteyen renklere ve görünüşe sahip olan yıkama efektli ayakkabı 
ve botlar. Bu tarzın kemerleri de ayakkabıları kadar iddialı. Sezon 
trendlerinde en dikkat çeken ise askeri etki. 


88 ESO 10:17 


CHURCH'S 


Esguire: Modeller geçen sezondan farklı olarak nasıl bir değişim geçirdi? 

İnci Deri Kreatif Direktörü Gamze Saraçoğlu: Bu sezon için hazırladığımız koleksiyonun geçmiş sezonlara göre daha genç bir koleksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Klasik modeller ve ikonik modeller daha genç bir tarza göre yorumlandı. Parlak materyaller, bu 
sezonun en önemli trendlerinden biri... Bu sezon metal aksesuarlarıçok sık göreceğiz. Renkli alt yapılar, taba ve sneaker'lar sezonun hitleri. 


İLLÜSTRASYON JAMIEAZIMOVA 


1520 


Ördek ayağına benzer 
yapısıyla dikkat çeken 
“Renaissance Escaffignon' 
ortaya çıktı. Hem terlik hem 
de ayakkabı kategorilerinde 
konumlandırılabilecek 
modeller, yaklaşık 23cm 
uzunluğa erişebiliyordu. 


<. 


1580 


Tarihteki ilk topuklu ayakk 
abı olan 'Elizabethan- 
Jaobean Pantofles” tanıtıldı. 
Rozetler ve işlemeler ile 
süslenen modeller mantarın 
ayakkabı malzemesi olarak 
yaygınlaşmasını sağladı. 


1620 


Barok Dönemi'nde 30 Yıl 
Savaşları nedeniyle diz 
boyu topuklu ve mahmuzlu 
çizmeler ön plana çıktı. 
Modellerde daha çok 

mat renkler kullanıldı. 


1730 


“Rokoko katırı" olarak 
adlandırılan topuklu ve 
canlı renklerle süslenen 
ayakkabılar ortaya çıktı. 
Ayakkabının odak noktası 
çoğu zaman süslü ve 
pahalı olan tokaya kaydı. 


Diz boyu 
çizmeler 


Escaffignons 


AYAKKABISININ TARİHÇESİ 


1815 


Wellington çizmeleri 

önce avcılar arasında 
yaygınlaştı. Her hava 
koşuluna uygun tasarlanan 
bu çizmeler, Napolyon'un 
da favorileri arasındaydı. 


1870 


Victorian erkekleri arasında 
bağcıklı yada düğmeli 2,5cm 


topuğa sahip ayakkabılar 
oldukça yaygın olarak 
kullanıldı. Ayakkabılardaki 
tozluklar hem şık hem 
de çamurun çoraplara 
ulaşmasını önlüyordu. 


1930 


Büyük Buhran döneminde 
ayakkabılar da daha 
karanlık ve ağırbaşlı 

bir görünüm kazandı. 
Kahverengi spectator 

gibi iki renkli modeller bu 
dönemde ortaya çıktı. 


Mules 


> 


1940 


1930'ların modelleri 
gelişerek varlığını sürdürdü. 
Üretilen modelleri 

geçmiş yıllardan ayıran 
kullanılan malzemelerdi. 
Yastıklı ayakkabılar 
üniversite öğrencileri 
arasında popüler oldu. 


1950 


Çöl botu genç nesil için ortaya 
çıkan ilk kült ayakkabılardan 
biri oldu. Chukka botlarının 

bir çeşidi olarak ortaya 

çıkan ayakkabılar, 

önceleri polo sporcuları 
tarafından giyiliyordu. 


1960 


Chelsea botları elastik 
gövdesi ve yuvarlatılmış 
topuğu iledöneme 
damgasını vurdu. İlk 
dönemlerde genç kesim 
tarafından tercih edilen 
model, Beatles'ın giyiminde 
bu botları tercih etmesi ile 
popülaritesini arttırdı. 


Tozluklu 
Oxford botları 


Wellington 
botları 


1970 


Platform topuklu ayakkabılar 
1960'lar kadın modasının önemli 
bir parçasıydı ve 1970'lerde 
erkek modasında da yükselişe 
geçti. Oldukça kısa bir süre trend 
olsa da o zamanlar oldukça fazla 
kişi tarafından tercih edildi. 


1980 


Bir önceki nesilde 'punk' 
olarak görülen DR. Martens, 
1980'lerde oldukça 

tercih edilir hale geldi. 
Sokak modasını yansıtan 
modeller daha fazla modayı 
takip eden genç kesim 
tarafından kullanıldı. 


> 475 
MA 


1990 


Oxford ve brogue gibi 
geleneksel tasarımların 
yanında daha canlı 
renklere sahip olan Adidas, 
Reebok ve Nike marka 

gibi spor ayakkabıları da 
popülerliğe kavuştu. 


— — 

20. yüzyılda kendine yer 
edinen pek çok model 
halen giyiliyor. Spor 
ayakkabılar günlük giyimde 
de en çok tercih edilen 
ayakkabılar arasında. 


Yastıklı 
ayakkabılar 


Chelsea 
botları 
Spectator * Çöl botları * yi 
dj Doc Marfens 
çi yem 


Adidas 


Spor ayakkabı 
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İYİ BİR AYAKKABI NASIL OLMALI? 


» İyi bir ayakkabı için dikkat edilmesi gerekilen ilk nokta, kalıbının 
da iyi olması. Ayağı iyi sarması; ne çok sıkması ne de çok bol olması, 
ayak sağlığı açısından oldukça önemli. Bol ayakkabılar çok kolay 
deforme olacağından ayakkabının ayağı çorap gibi sarması en 
makbulü. 

» Ayakkabının dış ve iç yüzeyi dana derisinden olmalı. Ancak iyi 
bir finisajla kalitesiz bir deriye de iyi bir görüntü kazandırmak 
mümkün. Bu noktada ayakkabının rahatlığı deriyi ele verebilir. 

» Ayakkabının derisine basınç uyguladığınızda derinin pütür pütür 
olmaması yani buruşmaması gerekiyor. Buruşması kötü deriden 
yapılan bir ayakkabıyı incelediğinizi gösterir. 

* Ayakkabının tabanının kösele olması ise dikkat edilecek bir diğer 
nokta. 

»* Hafifbir ayakkabı, ayakkabı kalitesinin önemli göstergelerinden 
biri. 10 bin adım atan bir kişinin 100gr daha ağır bir ayakkabı 
giymesi günde bir ton yüke neden olurken ağır ve rahatsız 
ayakkabılar bel ve diz ağrısı yaptığı için sağlık açısından olumsuz 
sonuçlar doğurabiliyor. 


CROCKETS&JONES/ BEYMEN 


90 ESO 10:17 


Spor ayakkabı klasiği 
tahtından mı etti? 


Hemen hepimiz, rahatlığına alıştıkça ve her şeyle 
bütünleyebildikçe spor ayakkabıları daha çok tercih etmeye 
başladık. Yoğun şehir insanı yetişme telaşıyla rahatlığa daha çok 
önem verdikçe de spor ayakkabı kaçınılmaz oldu. Spor ayakkabı 
markalarının her tarza uyan, yenilikçi modelleri ise spor 
ayakkabının bir trend unsuru olarak gelip geçici olmadığının 
kanıtı. Peki, ama spor ayakkabı, klasiği tahtından mı etti? 
1990'lar trendi geçince her şey eskiye dönecek mi? Esguire 
Türkiye Moda Editörü Serhat Şengül içimize su serpiyor. 


“Aslında her şey çok net bir çizgiyle ayrılmıştı. Özellikle de 

erkek giyiminde. Resmi giyime dair kurallar, spor giyim, hafta 
sonu giyimi, av kıyafetleri, hatta robdöşambr önderliğinde ev 
giyimi... Erkek giyimi tarih boyu olabildiğince kurallar üzerinde 
yükseliyordu. Ama hepimiz biliriz ki, kurallar yıkılmak içindir. 
Elbette kuralları en iyi bozanlar da daima kurallara en vakıf 
olanlardır. Yani bir şeyi bilmeden, ahenk içinde bozamazsınız. 
Dolayısıyla kuralları bilerek bozmak, bilinçsizce bozmaktan her 
zaman yeğdir ve ancak bu şekilde daha başarılı bir bozulma? 
sağlanabilir. Bir gün New York sokaklarında takım elbisesinin 
altına klasik ayakkabı yerine beyaz tenis ayakkabısı giyerek o 
meşhur kuralı bozan adam da belki bu kuralları iyi bildiğinden 
özgüvenle yürüyordu, kim bilir? Peki, oldu mu? Oldu. Artık takım 
elbisenin altına klasik ayakkabı yanında spor ayakkabıyı çok 
doğal bir alternatif olarak sunuyoruz. Aslında o adam, bize bugün 
düğünlere bile spor ayakkabıyla gidebilme özgürlüğünü sağladı. 
Elbette kendisine müteşekkiriz. 

Bu sezon hiç olmadığı kadar kuralların bozulduğu bir sezon 
yaşıyoruz. Spor ayakkabı neredeyse her look'un tamamlayıcısı. 
Peki ya klasik ayakkabılar? Onları unuttuk mu? Asla. Resmi giyim 
(smokin, vb.) gerektiren bir etkinliğe gittiğimde hâlâ klâsik rugan 
ayakkabılardan vazgeçemiyorum. Ya da “fitted” bir takımın altına 
kösele ayakkabıları, daha şık görünmek istediğim noktada jean 
altına kösele loafer'ları ve hatta son birkaç sezonun hit parçası 
kösele, önü kapalı terlik /loaferları tercih ediyorum. Evet, biraz 
sünnet terliğimize benziyor. Ancak hem şık hem rahat hem de 
doğru kombine ettiğinizde, bu işi anladığınızın göstergesi... Spor 
ayakkabıdan daha rahatı yok, tamam, ama özellikle daha ciddiye 
alınmak gereken toplantı ve sunum günlerinde spor ayakkabı ne 
kadar “cool olursa olsun, klasikleri tercih ediyorum. Çünkü her 
şeyden önce klasik daima biraz daha “klas”. Klasik erkek giyimi 
ve kuralları bence erkekler için harika bir şey. Bir kere kurallara 
uyarak giyinince kötü bir görünüm yakalama ihtimaliniz yok. 
Kuralları bilince de bozmak ve insanları şaşırtmak kolay. Ama 
dijital dünyayla dergiler ortadan kalktı mı? Hayır. Hâlâ sayfa 
çevirmeyi seven, kâğıt kokusunu hissetmek isteyen binlerce 
okuyucu var. Spor ayakkabıyla kural bozarken de klasikleri tercih 
etmenin gerektiği durumlar var ve olmaya devam edecek. Tıpkı 
elinizde tuttuğunuz dergi gibi, klâsik her daim bir klasik ve klas.” 


Serdar Uzuntaş 
Moda Tasarımcısı 


Yağız İzgül 
Şef 
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ÜNLÜ İSİMLERE UNUTULMAZ AYAKKABILARINI SORDUK... 


AYAKKABI BAZEN SADECE BİR AYAKKABI DEĞİL! BAZEN EN İYİ YOL ARKADAŞLARIMIZ DA. ALANINDA BAŞARILI 
OLAN DÖRT İSME EN SEVDİKLERİ YOL ARKADAŞLARINI SORDUK. 


Sevdiğim ayakkabılar, özel anlarda bana 


İlki Londra'dan aldığım, önü nakışlı 
siyah nubuk vintage 'sliopers'larım. 
İngilizlerin eski yıllarda evlerinde 
giydikleri daha sonra sokaklarda da 
kullanılarak popüler hale gelen bir 
model. Bir diğeri ise Common Project" 
marka beyaz spor ayakkabılarım. Aynı 
ayakkabının en az iki, üç çiftine sahibim. 
Günlük ve özel anlarda beni kurtaran, 
spor ve elegant parçalar... Özellikle 
beyaz rengini çok seviyorum. Ayakkabı 
alırken İtalyanların 'punto' dedikleri, 
ayakkabının uç kısmının formuna 
dikkat ederim. Derisinin yumuşak 
olması ve çamaşır makinesinde 
yıkanabilir olması da önemli. Sevdiğim 
ayakkabıların formları biraz kaba 
olabiliyor. Eğer yıkanabiliyorsa 
çamaşır makinesinde yıkayıp ıslakken 
içine ahşap kalıp koyup ayakkabının 
istediğim forma gelmesini sağlarım. 


Bir sene önce Wepublic'te dolaşırken 
gözüme çarpan Garment Project 
marka ayakkabı, ilk olarak görüntüsüyle 
hoşuma gitti. Alışveriş yapma niyetim 
olmamasına rağmen o kadar güzel 
görünüyorlardı ki satın aldım. Üstelik 
numarası da tek kalmıştı. Hem şık hem 
de spor olması tarzıma çok uygundu. 
Günlük kullanabildiğim gibi davetlerde 
de giyebildiğim sade, şık ve hoş bir 
model. Şükür ki eşyalarıma iyi bakarım 
ve her ne kadar eskidiğini düşünsem 
de ayakkabılar, hâlâ ilk günkü gibi 
temiz ve parlaklar... Bu ayakkabılar 

ile her yere giderim. Ayakkabılar, 
kıyafetimin en önemli parçası olmuştur 
hep. Hem rahat hem de şık olmasını 
isterim. Bir de giydiğim herhangi bir 
şeyi herhangi bir yerden alabilirim ama 
konu ayakkabıysa durum değişir. 


eşlik ettiği için güzel anlarımı hatırlatıyor. 


v4 


Bertrando Di Renzo 
Les Ottomans 
Markası Kurucusu 


Ferid Odman 
Caz Davulcusu 


En az 60 çift, farklı tarzda ayakkabım 
var. Klasikler, makosenler ve spor 
ayakkabılar... Rahat ve kaliteli olmasını 
istediğim için genellikle ucuz değil; iyi 
markaların ayakkabılarını satın alırım. 
Fetiş kategorisinde sayabileceğim 
birkaç ayakkabım var; Tom Ford 
tasarımı Gucci deri spor ayakkabım 
bunlardan biri. Converse stilindeki 
ayakkabıyı yıllardır severek giyiyorum. 
Bir diğeri ise Fratelli Rossetti marka 
loafer'lerim. Son dönemde Les- 
Ottomans çatısı altında da renkli 
espadriller yapıyorum. Özellikle yaz 
aylarında stil sahibi ve günlük giyinmek 
istediğimde markamın espadrillerini 
tercih ediyorum. Ayakkabılarımın hepsi 
hayatımın belli bir dönemini hatırlatıyor. 
Gucci ayakkabıları Barselono'da 
yaşarken, Fratelli Rossetti'leri ise Roma 
tatilim sırasında satın almıştım. 


Evlendiğiniz gün giydiğiniz ayakkabının 
hayatta en çok giyeceğiniz ayakkabı 
olmasını beklemezsiniz ama benim 
için resmen öyle oldu. Eşimle gelinlik 
ve damatlığımızı bir New York 
seyahatimizde satın aldık. O yıllar (2013), 
Prada'nın klasik ayakkabılarının spor 
tabanlarla birleştirdiği bir dönemdi. 
Klasik *Wingtip” modelinin inci beyazı 
olarak çalışılması ve tabanın rahatlığı 
çok hoşuma gitmişti. Takım elbisemle 
de uydu. Eşim, düğün günü giymek 
üzere bana bu ayakkabıyı hediye 

etti. Düğünümde o kadar rahat ettim 

ki ertesi gün itibariyle her gün bu 
ayakkabıyı giymeye başladım. Zaten 
beyaz renkli ayakkabıları oldum olası 
çok sevmişimdir. Giydiğim her kıyafete 
uyan bu mükemmel ayakkabıyla sayısız 
kere sahneye çıkmışlığım var. Ayakkabıyı 
resmen parçalanana kadar giydim ve 
maalesef aynısını bir daha bulamadım. 
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BOTLAR 

Zorlu geçen sonbaharın 
kurtarıcısı genelde botlar 
oluyor. Spor ya da klasik 
kıyafetlerle rahatlıkla 
kombinlenebilen botları 
giyerken dikkat edilmesi 
gereken en önemli detay ise 
pantolonların paça boyları. 
Kombinlerinizin “*bootcut'ına dikkat! 


1.İNCİ 359,99 TL 
2.CAMPER 849TL 
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SPOR 

Tarzı ne olursa olsun 
herkesin gardırobunda 
bulunan parçalardan biri, 
spor ayakkabılar. Jean'lerle, 
spor-şık kıyafetlerle, hatta 
takım elbiselerle bile 
kombinlenebilecek sınırsız 
çeşitte spor ayakkabıyı 

en klasik markalarda bile 
bulabiliyoruz artık. Renk 
tercihini ise size bırakıyoruz. 
Yine de tavsiyemizi buraya 
bırakalım, farklı renklerden 
kaçmayın. 

1.CHRISTIAN 

LOUBOUTIN 4.225 TL 

2. VANS 359 TL 


3. ERMENEGİLDO 
ZEGNA 1.840 TL 


KLASİK 

Takım elbiselerin altına spor 
ayakkabı giyilebildiğimiz 
gibi, spor kombinlerin altına 
daha klasik ayakkabılar 
seçme özgürlüğüne sahibiz. 
Kısacası artık spor ve klasik 
kavramları, özellikle erkek 
giyiminde iç içe geçmiş 
durumda ve bu durumdan 
şikayetçi bir kesim varmış 
gibi görünmüyor. Yine 

de sadece klasikten 
yanaysanız, yeni sezonda 
birbirinden şık ve farklı 
modelleri bulmanız zor 
olmayacak. 

1.İNCİ 419,99 TL 


2. ALBERTO GUARDIANI 
(Fiyat istek üzerine.) 


SPOR TABANLI 
KLASİKLER 

Klasik olmaktan 
kaçınanların tercih 
edebileceği spor tabanlı 
ama özünde spor 
olmayan ayakkabıları yeni 
sezonda birçok markada 
bulabiliyoruz. Takım 
elbiselerin altına bile 
spor ayakkabı giyilen bir 
dönemde 'klasik spor'u 
seçmek, en doğru ve 'cool' 
karar gibi görünüyor. 


1. COLE HAAN 820 TL 
2.COLE HAAN 820TL 


Stil Editörü GÖKÇECAN YÜREKLİ 
Fotoğraflar ARDA GÜLDOĞAN 
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elbise ROBERTO CAVALLI, bileklik CATBIRD 


m, 


ETKİLEMEKTEN 
ÇEKİNMEYEN BİR 


KADIN 


“WAR DOGS” filmiyle yaptığı ani çıkıştan bu ay 
gösterime girecek olan 'BLADE RUNNER'ın devam filmi 
“Blade Runner 2049'daki Ryan Gosling ile paylaştığı 
dövüş sahnelerine kadar ANA DE ARMAS, 
HOLLYWOOD'da hafife alınmaması gereken bir 
aktris olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 


RÖPORTAJ hi DERLEME 
EMİLY KAAN 


POENISGRİ GROSSMAN SANCAR 


, 


Ridley Scott'ın kıvrak zekâsından nasibini almış, “replicant” olarak adlandırılan androidlerin başıboş dolaştığı 
duman altı distopik bir Los Angeles'ta 
geçen “Blade Runner”, bilim kurgu filmi dendiğinde akla gelen ilk kült yapımlardan biri olarak hafızalara kazınmıştı. Ürkütücü sahneleri ve Harrison 
Ford'u karanlık bir rolle ekranlara taşımasıyla “*kültlüğünü” tamamlayan filmde Darly Hannah ve Sean Young'ın muazzam performansı izleyicileri 1982 
senesinden bu yana her daim büyülemeye devam etti. Bu nedenle olacak ki, 
sadece birkaç yıl önce İngilizce'nin “İsini bilmeden Los Angeles'a gelen Ana 
de Armas, serinin devam filminde rol 
alacağını öğrendiğinde hayatında beklenmeyen bir değişimin olacağının hemen farkına vardı. “Neredeyse telefonum patlayacaktı!” diye haykırıyor de 
Armas, “Hiç ara vermeksizin, İspanya'daki arkadaşlarımı, Küba'daki ailemi 
herkesi arıyordum! Telefon görüşmelerimtamıtamına beş saat sürdü!” 

“Arrival ve “Sicaro' gibi filmlerin yönetmeni Denis Villeneuve tarafından 
yönetilen, Ryan Gosling, Robin Wright, 
Jared Leto ve Decard rolünün iplerini yeniden eline alan Harrison Ford'un 
rol aldığı “Blade Runner 2049”, 2017'nin 
merakla beklenen yapımlarından biri. 
Filmin senaryosu oldukça iyi ve katı bir 
şekilde korunuyor olacak ki; neredeyse 
de Armas'ın ağzından cımbızla laf alıyoruz. Oynadığı karakter ile Ryan Gosling 
tarafından canlandırılan Komiser K'nın 
ilişkisini “Oynadığım karakter, Joi, K 
için oldukça önemli biri: Onun en iyi arkadaşı, aşkı ve ponpon kızı.” şeklinde 
açıklıyor de Armas ve ekliyor “Keşke sizetüm detayları anlatabilsem ama bunu 
yaparsam büyük ihtimalle film ekibi beni öldürür!” 

De Armas senaryo hakkında pek bilgi 
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bl“ 
| elbise THE PERFEXT 


denim ceket DEATH 'by DOLLS, üst THEP 


ERFEXT, 


veremese de Ryan Goslingile çalışma- 
nın nasıl bir duygu olduğunu anlatmaktan çekinmiyor: “O, belki de hayatımda gördüğüm en alçakgönüllü kişi. Çok 
utangaç ama aynı zamanda da son derece eğlenceli.” Bunun yanında de Armas, 
Budapeşte'de beş ay süren çekimler sırasında Gosling ve Ford arasında geçen 
“Kimin tanıtımı daha ihtişamlı? Filmde 
kim daha fazla yer alıyor? Kimin kapısı- 
nın önüne kırmızı halı serilecek?” gibi 
sorularda gizli rekabet dolu şamatayı da 
açığa vurmaktan çekinmiyor. 

Aktrisin İspanya'da kaydadeğer bir 
başarısı olsa da o şimdilerde gözünü 
Hollywood'a diktiğini söylüyor. “Oldukça hevesliyim.” diyor de Armas, “Önüm- 
de daha fazlası olduğunu düşündüğüm 
sürece asladurmak gibi bir planım yok.” 
Azmi, hareketliliği, büyüleyici oyunculuk performansı ve rol arkadaşlarıyla 
olan uyumu ile 29 yaşındaki oyuncu şu 
ana kadar Keanu Reeves, Edgar Ramirez ve Miles Teller gibi isimlerle birlikte 
çalışmış ve şimdi de sırada Ryan Gosling 
var. Oyuncu filmlerinde eş ya da sevgilirolleri ile karşımıza çıksa da nadiren 
filmi süslemek için dâhil edilen rollerde 
yer almış. “Kadınların sadece yaşanan 
olaylara tepki verip hayatında bir şeyler olmasını beklediği, edilgen rollerden 
kaçınmaya çalıştım.” diyor aktris bu konuda. De Armas'ın bir sonraki projesi 
ise Joel Kinnaman, Clive Oven ve Rosamund Pike ile birlikte yer alacağı macerafilmi “Three Seconds” olacak. 

Güzel oyuncu, oyunculuk kariyerinde şimdilik adım adım ve temkinli bir 
şekilde ilerlemeyi tercih ettiğini belirtiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: 
“Babam hep şöyle derdi: “Hedefin büyük olsun fakat ulaşmak için yavaş yavaşilerle.” Bu dabenim her gün kendime hatırlattığım ve yapmaya çalıştığım 
şey.” 
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| HAYATTAN NE ÖĞRENDİM? 


İlker Ayrık 


Oyuncu, 38 


Röportaj Özge Dinç / Fotoğraf Arda Güldoğan 


>Çocukkenendüstri mühendisi olmak istiyordum. Ama halen endüstri 
mühendisi ne iş yapar bilmiyorum. 


>Lisedeki oyunda oyuncu olmaya karar verdim. 1997'de İstanbul'a Haydarpaşa'dan sırtında yatakla inenler gibi geldim. Balıkesir'den sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bana kraliyet akademisi gibi görünmüştü. 


Her öğrencigibiben de parasıkıntısı çektim. Parakazanmak için Galatasaray Lisesi'nin karşısındaki Burger King'de işe girdim. Dikilitaş'ta 
bir büfede çalıştım, palyaçoluk, animatörlük yaptım, kapıda bilet sattım. 
İstanbul büyüktü, ama 18 yaş için hiçbir şey büyük değil. İnsan o yaşta her şeyi yapabileceğini düşünüyor; halbuki İstanbul bir biçerdöver. 

>Tutkuylasevmiyorsanız oyunculuk zor iş. Başkalarına tâbisiniz. Olaganüstü bir tarafı da var, hata yaptığınızda alkış aldığınız tek meslek. Ama 
ikinci bir hayatım olsa yalnız çalışmak için müzisyen olmak isterdim. 


>İlkprofesyonel oyunum, Vişne Bahçesi'ydi, bir hamalı oynuyordum. 
İlk orada para kazandım, para dediğim de “P' yani. İlk yevmiyemle sadece Ursula LeGuin'in Mülksüzler'ini alabilmiştim. 


—>Rolyapmak, saklambaç oynamak gibi. Yoksa koca koca insanların tuhaf kıyafetler giyip sözler etmesini başka türlü açıklayamazsınız. Tiyatrobir fikri anlatma yolu olmasa nasıl Danimarka prensi olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki, olmadığınızı herkes biliyor. 


> Hocalarım şu öğüdü verdi: “Tiyatro o kadar ciddi bir iş değil. Hayat 
kurtarmıyorsun. Dünyanın eniyi işi gibi yap, ama öyle olmadığını hatırla.” 


> Hayatımın dönüm noktası, doğduğum gün. Her şey o gün başladı. 


> Hareketli bir çocuktum. Cam kırmaktan kavgaya kadar her şeyi yaptım. Ayrıntıları anlatmayı çok isterdim, ama anlatamam. 


> Balıkesir'deki mahallemizi çok özlüyorum. Filmlere konu olacak bir 
mahalleydi. Çeşmeden su içme, maç yapma, komşunun tüpünü doldurma, 
kömür taşıma, pazar günü banyo yapma, salça ve turşu kurma derken bir 
mahallede yaşanabilecek her şeyi yaşadım. Tam bir mahalle çocuğuyum. 


> Şehir büyüdükçe insan küçülüyor, ne yaparsan yap gökdelenlerin 
arasında küçük ve ezik kalıyorsun. Eski mahallelerde dördüncü kattan 
sonrası olmayınca kimse yukarıdan bakamıyordu. Şimdi Moda'da oturuyorum; yazları Ayvalık ve Kaş'a gidiyorum. Benzer bir düzeni buldum; kasabım, bakkalım, selam verdiğim esnafım var. Böyle yaşamayı seviyorum. 
>Benşöhretdeğilim, tanıdığım. Bir gün bir adamla göz göze geldik, bana “Seni görünce “vay” demem gerekiyor, ama içimden gelmedi. Bir ünlü 
görmüş gibi heyecan duymadım, ama mutlu oldum.” dedi. 
Yaşadığım enilginç olay daşu: İstiklâl Caddesi'nde biri yaklaştı yanıma, “Merhaba ağabey, benim bestelerim var. Bunları Mahsun Ağabey'e 
ulaştırabilir misin?” dedi. Ne kadar tanımıyorum desem de inanmadı. 


> Akordeongibiyim. Hani akordeon hem çok neşeli hem çok hüzünlüdür ya, ben de Makedon göçmeni olarak öyleyim. Neşe dedin mi onlar- 


dan iyisi yoktur, ama Balkanlar'da iki tane de savaş çıkmış. 


> Benim için “Geoffrey Rush ve diğerleri'dir. Dönüp dönüp izlediğim 
filmler ise Underground” ve “Moulin Rouge. 


> Sunuculuğun zor yanı, şahsiyetinizi paylaşmak zorunda kalmanız. 
Oyunculukta ise rolün arkasındasınız. Ekranda olduğumu hiç unutmuyorum, çünkü unutmamam gerekiyor. 


>Benien çoktembellik sinirlendirir, tembelliğe asladayanamam. 


> Çocuklarımsürekli beni izliyormuşhissine kapılıyorum. Eskiden daha sorumsuzca takılıyordum. 20 yıl sonra bana dönüp “Anlatıp kafamızı şişirdiğin iş bu muydu?” diye soracaklar diye ödüm kopuyor. Ne yapsam beğenmeyecekler o ayrı, ama bunu minimize etmeye çalışıyorum. 

> Babaolmayı öğreniyorum. Babamı çocukken kaybettiğim için “Babamızdan böyle gördük.” diyemiyorum. Yaşadığım hatıraların azlığıylasıfır- 
dan keşfediyorum. Bir baba nasıl yapar, diye düşünüp öyle davranıyorum. 


> Eşime ortaokuldayken âşık oldum. 15 yıl sonra ortak arkadaşımızla 
karşılaştığımızda ilk onu sordum. Bizi görüştürmesini rica ettim. Sanem 
kapıdan girerken dönüp baktım ve “Evleniyorum,” dedim. “Hiç şansı yok.” 


> Hayatta “-meli, -malı'lıcümleler kurmayısevmiyorum. Benim tecrübelerimden öğrendiğim ve keyifaldığım şeyler bunlar. Kimseyi yadırgamıyorum, herkesin mutlu olmasını isterim. Mutsuzluğun bulaşıcılığı daha 
kolay, Öteki türlü mutlu olamayız, çünkü aynı kişilerle yan yana geçiyoruz. 
Çocuklar doğmadan evvel eşimededimki, “Hayatın boyunca ailenin 
“Yapma” dediği ve senin yapmadığın bir şey var mı? Çocuğumuz da bizi 
dinlemeyecek. Maymun olmayalım çocuğa, onu öyle kabul etmemiz kâfi.” 
—Herkesbirbirineakıl veriyor. TV alacaksın; almadan öncesi bir dert, aldıktan sonrası bir dert. Fikir almaya değil, destek almaya ihtiyacımız var. 


> Motorla yolculuk yapmayı çok seviyorum. Dünyanın etrafında birtur 
atmakistiyorum. Bana Evan McGregor ilham oldu. Rüzgâr, sakin kafa; tek 
odaklanman gereken şey, yol ve kendinle baş başa kalmak. 


> Geyik muhabbeti denen ipsiz sapsız muhabbetleri çok severim. 


> Birlikte ürettiğim insanlarla arkadaş olabiliyorum. Üretmediğimiz 
insanlarla fazla mesaimiz olmuyor. Çok sevdiğim adamlar var, ama bir 
şey üretmediğimiz için iki yıl görüşmediğimiz oluyor mesela. 

> Yemek yapmayı, çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Ya evde, ya 
şirketteyim. Dışarıdan bakıldığında sıkıcı bir hayatım var. Sular İdaresinde çalışan adam neyden hoşlanıyorsa ben de ondan hoşlanıyorum. 
> Her şey önemsiz, biz dahil olmak üzere o kadar önemli değiliz. Bu 
sebeple çok değerli bir eşyam yok. İki motosikletim var, çok seviyorum; 
ama beş dakikada harcarım. Benden, sevdiklerimden daha kıymetli değil. 
-Bugünden bakarak geçmişi yargılamak âdil değil. Geçmişte o esnada 
öyledüşündüm, duygularım, koşullarım öyleydi. Yanlışlarım var, ama mükemmel değilim ki geçmişimdeki her şeyi de muhteşem yapmış olayım?f4 
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£sguürz. 


NE MENEM BİR NESİL 


men 
ig 


LİLER 


Doğdukları gün, anneleri babaları 
internete giriyordu. İlkokul 
arkadaşlarını Facebook'tan bulmak 
zorunda değillerdi; çünkü onlar ilkokula 
giderken zaten Facebook vardı. İlk 
telefonları, akıllıydı. 21. yüzyılın ilk 
çocukları, önümüzdeki sene reşit 
oluyor. Peki, sosyal medyayla büyüyen 
2000'lilerin, önceki nesilden farkı 

ne? Geleceğin pilotları, bizi ameliyat 
edecek doktorları, okuduğumuz 
kitapları yazacak yazarları ve 
dinleyeceğimiz şarkıları söyleyecek 
“çocukları' yakından tanımaya var 
mısınız? 


31 Aralık 1999 gecesi 14 yaşında bir çocuk olarak en 
büyük korkum, bilgisayarımın gece saat 23:59'dan 
sonra bozulmasıydı. Ana haber bültenleri haftalardır 
felaket tellallığı yapıyordu. Öngörüye göre; 1999 yılı 
bitip 2000 başlayınca, dijital olarak son iki hanesi “99” 
olan eski yazılımlar, “00'a geçince sapıtacak, birçok 
farklı alanda arızalar yaşanacaktı. Daha sonra isminin “Y2K Problemi olduğunu öğrendiğim fenomen, 
odönemde hayatın her alanına sirayet etmiş bilgisayarların çökmesine ve ekonomik olarak büyük zararların ortaya çıkmasına yol açacaktı. Oysa ekonomik 
zararlar falan büyükleri ilgilendiren durumlardı; benim zerre umrumda değildi. 

Çevirmeli bağlantıyla zar zor ulaştığım internet 
için elim ayağım olan bilgisayarım giderse ne yapacağını bilmez bir ergendim sadece. Üstelik, internetle sadece bir sene önce tanışmıştım ama o bir senecik 
bile, sanal dünyanın benim için vazgeçilmez olmasına yetmişti. Yılbaşı gecesi, ilk işim bilgisayarı açmak 
ve sorunsuzca açıldığını görünce de mutluluktan havalara uçmak olmuştu. Ana haber bültenleri yanılmıştı. Zaten hemen ertesi gün, yani 1 Ocak 2000 günü, bozulan bilgisayarların değil; “Milenyum'un ilk 
bebeklerinin haberlerini yapıyorlardı. O günlerde, tarihsel bir tesadüfün sürpriziyle doğan çocuklar, bugün yetişkinliğe adım atarken bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. 


ZNESLİ 

2000 sonrasında doğan nesil için *Z Jenerasyonu” 
veya 'Z Nesli tabiri kullanılıyor. Tabii, sosyologlar, 
araştırmacılar ve bilim insanları da bu Z Nesli'ni tanımlarken, hangi yıldan itibaren doğanların bu nesle katılacağı konusunda farklı görüşlere sahip. Kimileri sadece 2000 sonrasının değil; 1995-1996 yılından 
itibaren doğan bireylerin de *Z Nesli” sayılabileceğini öne sürüyor. Zira onlar da, kendilerini bildiler bileli2000'lilerinkine benzer bir ortamla karşı karşıya. 
Neticede internetin içine doğmuş bir nesilden bahsediyoruz. İnternetin olmadığı dünyayı hiç görmemiş, tahayyül dahi edemeyen, sanal alemi bir vazgeçilmez olarak gören çocuklar... Hal böyle olunca, bu 
yeni neslin alışkanlıkları da yaşadığımız dünyayı şekillendiriyor. 


ÇEVRİMİÇİ HAYAT 

MTV, dünyanın en büyük eğlence ağlarından ve kanallarından biri. Hedef kitlesini 13 yaş ve üzeri olarak belirleyen kurum 2015 yılında bir önceki seneye göre 29luk bir reyting kaybı yaşayınca, “2000 
Nesli” ile ilgili bir araştırma yapmaya karar veriyor. Z Nesli'nin geleneksel medyadan hızla koptuğunu görüp sebeplerini irdelemek isteyen şirket, Aralık 2000'den sonra doğan 1.000'den fazla çocukla bir 
anket gerçekleştiriyor. Ortaya çıkan sonuçlar çarpıcı. MTW'nin araştırmasına göre bu nesil, “dünyanın bozulmuş olduğunu? düşünüyor. 
Bozulmaktan kasıt, çürümek veya kötüye gitmek olarak algılanmayabilir. Daha çok anlatmak istedikleri, her şeyin altüst olduğu. Haksız da sayılmazlar. Facebook ve Google, haber alma alışkanlıklarımızı 
tepetaklak etti. YouTube, televizyona rakip ve her geçen gün daha da 
güçlenen bir ekran. Airbnb, Booking gibi internet siteleri, turizm devi 
şirketleri her geçen gün daha da zorluyor. Z Nesli; çocukluklarını, ergenliklerini ve yetişkinliğe adım attıkları yılları yeni bir dünyanın inşa 
edildiği bir zamanda yaşıyor. Bu yüzden MTV, bu yeni nesle “Kurucular (The Founders) ismini uygun görmüş, zira yeni bir dünyanın kurulmasında baş aktör onlar. 

Öte yandan, Z Nesli'yle ilgili çalışmalar yapan ve bu hedef kitleye 
sahip markalara danışmanlık hizmeti veren araştırmacı George Beall edindiği veriler sayesinde bir 2000'linin portresini çiziyor. Beall'e 
göre; 2000'liler bir önceki nesle göre daha zor odaklanıyor. Snapchat, Vine gibi uygulamalarla hızlı yaşayan ve bilgiyi işleme sürecini 


ZRAPORU 

2000'den sonra doğan Z Nesli'nin 
daha şimdiden çok başarılı üyeleri 
var. 


1- Aleyna Tilki (2000) 

Aleyna'nın son şarkısı “Sen Olsan 
Bari', YouTube'da 170 milyon 

kez izlendi. İlk şarkısı Cevapsız 
Çınlama'da 300 milyon'dan fazla 
kez izlenmişti. 


2- Adora Svitak (1997) 

Adora, henüz 13 yaşındayken 
2010'da “Yetişkinler Çocuklardan 
Ne Öğrenebilirler?” başlıklı bir TED 
konuşması yaptı ve konuşma 4 
milyon'dan fazla kez izlendi. 


3- Noa Mintz (2000) 

Noa, 2012'de henüz 12 yaşındayken 
bir Bebek bakıcısı bulma sitesi” 
urdu. 2015 yılında yılda 500 bin 
dolara erişen gelirler elde eden 
Mintz, artık ünlü bir patron. 


4- George Matus (1998) 

George, kendi drone şirketi Teal'i 
urdu ve geçtiğimiz yıllarda 
toplamda 2,8 milyon dolara ulaşan 
bir yatırım aldı. 


5- Moziah 'Mo' Bridges (2002) 
Mo, 'Mo's Bows' isimli bir şirket 
kurarak erkekler için papyon gibi 
aksesuarlar satmaya başladı. 
Renkli tasarımları ABD çapında 
birçok mağazada yer alıyor. 2. 


çok daha hızlı şekilde yapan bir nesil var önümüzde. 
Ancak 2000lilerin bizden iyi olduğu yönler de var. 
Bunlardan biri “multi-tasking denilen, çoklu görevi gerçekleştirebilme kabiliyeti. Bilgisayarda bir ödev 
hazırlarken, tabletinden bir videoya göz gezdirip bir 
yandan televizyona göz atıp, aynı zamanda cep telefonuyla mesajlaşabiliyorlar. Beall, burada odaklanma 
sorununa bir kez daha vurgu yapıyor. BealVin altını 
çizdiği üçüncü özellik, “pazarlık yapma” özelliği. 
Çevrimiçi dünyanın getirdiği belki de en büyük yeniliklerden biri, bir ürünün farklı satış noktalarında- 
ki fiyatlarına ulaşabiliyor olmak. Bir önceki nesilde, 
reklamdan etkilenip ürün satın alma oranı 967Vken, 
2000'lilerde bu oran 59'a inmiş durumda. Fiyatlar, 2000'liler için çok kolay kıyaslanabilir ve çok 
önemsenen unsurlar. George Beall, eğitim konusundada 2000'lilerin bizden farklı düşündüğünü söylüyor. BealVin araştırmalarına göre; geleneksel kariyer 
yolculuğu olan “Okulunu bitir — İşini bul sıralaması 
2000'lilerle değişebilir. Onlar, küçük yaşta iş hayatında aktif olmanın ve tecrübe edinmenin peşinde koşuyor. Bilgiyi ise on-line olarak alabileceklerini, belki 
de çalışma hayatı sırasında çevrimiçi olarak üniversite okuyabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de, 
girişimci bir nesilden bahsedebiliriz. YouTube gibi 
herhangi bir sermaye gerektirmeden, sadece elinde- 
ki telefonla içerik üretebildiğin ve para kazanabildigin mecraların artması, bu çocuklardaki girişimciliği 
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tetikliyor. 2000'lilerin 907Vinde bir gün kendi işini kurma hayali var. 
Kendilerini ifade etme noktasında da eski nesillere göre daha hevesliler. ABD'de yaşayan Z Nesli'ne mensup çocukların 9692sinin sosyal 
medya hesabı var. Beş çocuktan ikisi ise, kendisini dijital dünyanın bagımlısı olarak ifade ediyor. 


ÇEVRİMİÇİ YÜZLEŞME 

Dünyanın bozulmuş ve tepetaklak olmuş” olduğu fikrini daha iyi anlamak için 2000/lilerle konuşmaya karar veriyorum. Aslında onlarlazaten yakın iletişim halindeyim. 2014 yılında, çok da tasarlamadan 
girdiğim YouTube macerası, Z Nesli'yle “tanışmamı' sağladı. YouTube'un Türkiye piyasasına yeni yeni girdiği dönemde bir YouTube kanalı açtık ve geçen üç yıllık sürede izleyicilerimizin beşte birinin 13- 
17 yaş aralığında olduğunu gördük. Çocukları hedefleyen bir içerik de 
üretmiyorduk üstelik. YouTube trend videolarında ve sosyal medya 
geri dönüşlerinde çocukların çok aktif olduğunu gözlemledik. Bu süreçte, Facebookta 2.300'den fazla “arkadaşım! oldu. Bu arkadaşlarım 
içinde 2000 Nesli'nin üyeleri de vardı elbette. YouTube izleyicileri ve 
kanalımızın takipçileri olan bu çocuklarla ilgili ilk gözlemim, hemen 
hemen hepsinin kendi YouTube kanalını açmayı hedeflediği oldu. 

Bu gözlem, BealPin 2000 Nesli'ni tanımlarken kullandığı “girişimci, 
kendi işini kurmak isteyen, okulunu bitirmeden iş yapma arzusu içinde ifadelerini doğruluyordu. Asıl mesleğim yazarlık olmasına karşın, 
bu çocukların bana sorduğu soruların başında “Kanalımı nasıl daha 
popüler hale getirebilirim?” vardı. Hatta bir tanesi, (ki kendisi 2004 
doğumluydu) kendi kanalının reklamını yaptırmak istediğini, bu konuda beraber çalışırsak ne kadarlık bir bütçe gerektiğini sormuştu. 

12 yaşında biri, herhangi bir yetişkinin stratejisi olmaksızın (mena- 


jer, yapımcı vs.) kendi reklamını yaptırmak için size para teklifedince 
dünyayı anlamlandırmakta güçlük çekebiliyorsunuz. 

Bu dosyayı hazırlarken, Facebook'ta iki ayrı gönderi paylaştım. Biri, arkadaş listemdeki kişiler içinde 2000'den sonra doğanları, diğeri2000'den önce doğanları hedefliyordu. Sorulara ve cevaplara geçmeden önce; iki gönderiye gelen cevap sayısının bile çok önemli bir 
gösterge olduğunu ifade etmeli. 2000'liler kendilerine yönelttiğim 
sorulara uzun uzun cevaplar yazdı ve 30'a yakın genç arkadaşımdan 
toplamda 100'e yakın yorum geldi. 2000 sonrasında doğanların yolladığı cevap sayısı ise sadece “bir'di. Evet, sadece bir yetişkin sosyal 
medyada yazdığım gönderiyle etkileşim içine girdi. Oysa 2000'lileri 
ilgilendiren gönderinin altında adeta bir cümbüş yaşanıyordu. Sorularımı cevaplayanlar, cevaplara tepkiler gösterenler, şaka yapmaya çalışanlar... O gönderinin yorum kısmında, çok canlı bir sosyalleşmenin 
yaşandığını görebiliyordunuz. 

2000'den sonra doğan arkadaşlarıma sorduğum ilk soru “İnternet 
sizin için ne ifade ediyor?” oldu. Gençlerin büyük çoğunluğu internetibilgi kaynağı olarak gördüğünü ifade etti. Ancak detaylarda ilginç 
ifadelere rastlamak mümkündü. Örneğin Harun, “Düzgün sitelerden 
bilgi.” diyerek kaynağa dikkat çekerken, Sıla “Bilgi edinmek için kullanıyorum ama bazı durumlarda zaman kaybı oluyor.” cevabını uygun görmüş. İlginç yanıtlardan biri Burak'a aitti. Burak, interneti gelir kaynağı olarak görüyordu. Muhtemelen kendi YouTube kanalında 
macerasını sürdüren bir genç. Hüseyin de “Bugün sosyal medya ama 
gelecekte iş.” diyerek, internet üzerinden bir kariyer yapmayı hedeflediğini belirtti. 

Gençler, sosyal medyayı iletişim için kullandıklarından da söz 
ederken, Onur'un interneti “Ünlüler ve kendimden büyüklerle kolayca iletişim kurma aracı.” olarak tanımlaması dikkat çekiciydi. Buradaki “kendimden büyükler” ifadesine dikkat çekmek gerekiyor. Zira, ikinci sorum kendilerinden büyüklerle aralarında ne gibi farklar 
olduğuydu. Çocuklar bu konuda da bilgiye kolay ulaşmanın avantajlarından bahsetti. Onlara göre, bir önceki nesil teknolojiyi yeterince 
iyi kullanamıyor ve bilgiye ulaşmakta güçlük çekiyor. Ancak ilgi çekicibir nokta da, tüm bunlara karşın neredeyse hepsinin deneyimden 
dem vurmasıydı. Soruları yanıtlayan gençlerin hemen hepsi, bilgiye 
kolayca ulaşabildikleri için kendilerini şanslı görürken, hayat tecrübesi eksikliği ve sanal alem dışında akıp giden yaşamı ıskaladıklarına 
dair işaretler verdi. Katılımcılardan Sıla'nın bir önceki nesil için 'da- 


ha canayakınlar” ifadesini kullanması, Elşad'ın “daha samimiler? demesi, Sercan'ın “çocukken daha aktiflermiş' cümlesini kurması bunun göstergesi. Keza 
kimliklerini belirleyen en önemli unsurlardan biriolaninternet için Eda, “asosyallik getiriyor itirafında bulunurken, Enes işi daha da öteye götürüp 

bu mecraları bir bela olarak nitelendiriyor. Artısıylaeksisiyle vazgeçilmezleri olan internette bu kadar vakit geçirdikten sonra çocukların gelecekte ne 
yapmayı planladıklarını da sordum. Bilişim, yazılım, 
sosyal medya gibi alanlarla ilgili hayaller beklerken, 
hepsinin belki de 20 sene önceki çocuklar gibi cevaplar vermesi şaşırtıcıydı. 

Polis, doktor, mühendis, pilot gibi bizim neslimizin de popüler tercihleri arasında yer alan meslekler 
yanıtlar arasında kendisine sıkça yer bulmuştu. Belkide bunu şöyle yorumlamak gerekir. Gelecekte bir 
doktor, bugün tanıdığımız doktordan çok daha farklı olacaktır. Robotlarla işbirliği yapan, sosyal medyayı aktif kullanan ve belki de YouTube kanalı olan 
doktorların bizi ameliyat edeceğini söyleyebiliriz. 
Veya bir pilot, uçak semalarda süzülürken Instagram'dan canlı yayın yapacak. Hoş, günümüzde de 
böyle doktorlar ve pilotlar yok değil ancak gelecekte 
bunun bir stereotip olacağını öngörebiliriz. 

Anketime katılan Burak, Emre P,, Aybars, Tofig, 
Kerem, Emre S., Kerem, Hüseyin, Altan, Eren, Arda Şahin, Enes K., Uğurkan, Elşad, Samet, Ahmet, 
Enes. A,, Özgür, Mehmet, Yağmur, Sercan, Harun, 
Görkem, Onur, Eda, Sıla, Bengü ve nickname kullandığı için adını bilmediğim diğer çocuklar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplumun şekillenmesin- 
de aktifrol alacaklar. Onların inşa ettiği binalarda 
oturacağız, onların söylediği şarkıları dinleyece- 
8iz, onların yaptığı yemekleri yiyeceğiz, onların kullandığı araçlarda yolculuk edeceğiz, onların yazdığı 
dergileri okuyacağız. Z Nesli, alfabenin son harfini 
almış bir nesil olabilir ama belki de bu son, yeni bir 
başlangıçtır. 


DEVİR, 
HİNLİSNN 
ÜEVİRİ 


Sosyal medyada yazıyor, çiziyor, fotoğraflıyor ve 
anında paylaşıyoruz. Birçoğumuz paylaşmazsak 
unutulacağız endişesine bile kapılıyoruz. Konuya 
bir de farklı bir açıdan bakalım; ya paylaşan 
, biz değilsek ve paylaşımlar bize ait değilse? 
İçinde bulunduğumuz devre karşı bakış açımızı 
değiştiriyoruz. 


Yazı 


BARAN ALIŞKAN 
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g. 
“4 


LL 


Mevsimlerden sonbahar ve hava iyiden iyiye soğumaya başladı... 
İçimi ısıtmasını ümit ettiğim filtre kahvemi alıp kırmızı çalışma 
masama oturdum. Bugünü uzun zamandır okumak istediğim bir 
kitaba ayırmıştım fakat bir eksiklik vardı. Bu eksiklik adeta ruhumu 
kemiren bir huzursuzluktu... Tam o anda, kafamda şimşekler 

çaktı! Tabii, nasıl oldu da kahve ve kitap yerleştirilmiş çalışma 
masamın fotoğrafını paylaşmayı unutmuştum! Hemen gerekli 
ortamı sağlayıp, “##huzur” etiketiyle o anımı tüm sosyal medya 
hesaplarımdan paylaştım. Artık içim rahattı... 

Kahvesiz, kitapsız, manzarasız veya tatilsiz anlık fotoğraf 
görmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi? Evet, aynı fikirdeyiz... 
Abartmıyoruz, inanın. Şimdi biraz sakinleşip kendi durumumuza 
bir göz atalım... Az önce okuduğunuz kısa hikâye tamamen gerçek ve 
başrolde ben varım. Ayrıca sizin de adeta bir kültür elçiliği görevini 
üstlenerek yemek boyunca tattıklarınızı paylaştığınızı biliyoruz. 
Nereden mi biliyoruz? Çünkü hâlâ bu dosyayı okuyor ve “Acaba biz 
ne yapıyoruz?” sorusunu sorduğunuzu düşünüyoruz. Öncelikle 
meseleyi biraz açalım... İnternetin ve birbirinden akıllı telefonların 
hayatımıza girmesi öyle çok eskilere dayanmıyor. Buna rağmen 
daha da yeni olan sosyal medya kavramı ise neredeyse hepimizi 
içine çekmiş durumda. Tatil, iş, mutluluk, komik anlar, hüzün ve 
daha birçok duygu durumumuzu takipçilerimizle paylaşmadan 
duramıyoruz. Özenle çekilmiş, renk ayarları düzenlenmiş ve 
ustaca yazılmış etiketlerle paylaşılan fotoğraflara neredeyse alıştık. 
Bunun üzerine bir de Instagram ve Snapchat gbi uygulamalarda 
“anlarımızı da paylaşmaya başladık. Mesela, Londra'daki şu meşhur 
kırmızı telefon kulübesinin yanında verdiğiniz turist pozunu 
beğenmekten gocunmuyoruz. İlk defa tattığınız o müthiş görünen 
yemeği bizimle paylaşmanıza da laf etmiyoruz, hatta beğeniyoruz! 
Fakat, niçin müdavimi olduğumuz kafede içtiğimiz Americano'yu 
paylaşıyoruz? İşte asıl soru bu... Tüm bu sorularımıza cevap ararken 
bir anda karşımıza sosyal medyanın bu kadar sıklıkla ve yoğunlukla 
kullanılmasından ötürü “Spiteeism” yani 'Nispetizm” kavramı 
çıkıyor. Şimdi elinizdeki telefonu sakince bir kenara bırakın ve 
bizimle birlikte meselenin özüne inmeye çalışın. 

Nispetizm, “Sosyal Medya Çağında Nispetizm Fenomeni-Bireyin 
Varlık Mücadelesi” adlı altı yıllık bir akademik araştırmanın sahibi 
Yrd. Doç. Dr. Harun Yıldız'a göre: “Bireylerin sosyal medyada 
kendilerini çok mutlularmış gibi gösterdiği, diğer bir anlatımla 
nispet yaptıkları, ancak aslında kendi içlerindeki mutsuzluklarını, 
yalnızlıklarını ve çatışmalarını gizlemek veya bu durumdan 
kurtulmak amacıyla gerçekleştirdikleri bir olgu.” Bu açıklamaya 
ek olarak, sosyal medyada gösteriş yapan kullanıcı, takipçileri 
nazarında onaylanan ve popüler olan birine dönüşmeyi amaçlıyor 
da diyebiliriz. Tam bu noktada bir konuya açıklık getirmemiz şart: 
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan herkes tabii ki nispetizm 
fenomeni kavramına dâhil olmuyor. Şimdi bir düşünelim... 
Gerçekten mutlu olduğumuz anlarda Instagram, Snapchat, 
Facebook ve Twitter aklımıza geliyor mu? Gerçek mutluluklar anı 
yaşamayla alakalı olmasından dolayı çoğumuz paylaşım yapmaktan 
ziyade anı yaşamaya bakıyoruz. Böyle yapmıyorsak bile aslında 
bunu yapmamız kişisel tatmin açısından daha faydalı olacaktır. 
Anlayacağınız paniğe gerek yok, henüz kendimizi gösterişçi ilan 
etmek için çok erken... 

Hayatımıza kısa süre önce giren 'nizpetizm” kavramı, aslında 
çok uzun zamandan beri adı konulmamış bir durumdu. Davranış 
bilimleriyle ilgilenen Yıldız, bu kavramı ofis yaşamından sosyal 
çevreye geniş bir yelpazede bilimsel olarak incelemiş. Gerçek 
olmayan durumları gerçekmişçesine göstermemiz üzerinden ortaya 
çıkan bu kavramda belirleyici etken tabii ki algı yaratmamız olarak 
gösterilmiş. Sadece yediğimiz yemek ya da içtiğimiz kahvenin 
fotoğraflarından bahsetmek elbette yetersiz. Günbatımında içilen 
birer kadehin ya da güllerle dolu otomobil bagajı fotoğrafları da 


illa ki karşınıza çıkmıştır. Geçtiğimiz 10 yılda kendi fotoğrafını 
çekene yan gözle baktığımız dünyada artık selfie (özçekim) sanki 
tarihin başından beri varmış gibi ilginç bir şekilde kabullenildi. 
Birçok araştırmaya göre; narsizmi tetikleyen selfie tutkusu 
gösterişçilik dalgasının tetiklediği bir davranış biçimi olarak 
nispetizm kavramıyla birlikte işleniyor. Bu konuya sosyal psikoloji 
perspektifinden baktığımızda ise karşımızdaki kişide kendimiz 
hakkında direkt bir algı oluşturduğumuz gerçeğini göz önünde 
bulundurarak devam edelim... Algı meselesini, duygularımızı 
yaşanılan-gerçek ve gösterilen olarak ikiye ayırarak ele alabiliriz. 
Gerçek hissiyatımızın hüzünlü olduğu bir durumda kaç kere 
gülerek poz verdik? Tahmin ettiğimizden daha fazla olmalı... İşte 
tarifedilen his tam olarak bu. Yaşadığımız duyguları yansıtmak 
yerine çevremizle yani takipçilerimizle paylaşmayı tercih ettiğimiz 
durumlarımız var ve bu durumlar tam olarak da yeni yüzeysel 
roller edindiğimize işaret ediyor. Yüzeysel rollere bürünmemizin 
hemen ardından da gösterişçiliğe bir adım yaklaşmamak içten bile 
değil. Mutlu muyuz yoksa üzgün mü? Aldatıcı fotoğraflar gösteriş 
kavramını dolaylı yoldan etkiliyor diyebiliriz. 


MODERN İNSAN TELEFONUNDAN UZAK DURAMIYOR 
Sosyal medya kullanımıyla birlikte incelediğimiz nispetizm 
kavramının yanı sıra bizi akıllı telefonlarımızın kölesi haline getiren 
“Nomofobi” kavramından bahsetmesek sanki bir şeyler eksik kalır... 
Ne o,daha önce duymadınız mı? Muhtemelen şu an telefonunuz 
minimum hareketle ulaşabildiğiniz bir yerlerde bildirim ışığı 
yanarak bekliyor... Siz her ne kadar sayfaları çevirip dursanız da 
obildirim ışığı sönmeden rahat edemeyeceksiniz... Kafalarını 
sallayanlara müjde, nurtopu gibi bir sendromunuz var; Nomofobi! 
Mobil veri ve Wi-Fi kotamızın su gibi akıp gittiği şu günlerde “No 
mobile phone” sözcüklerinin birleşiminden ortaya çıkan Nomofobi 
kavramına yabancı olanlar için kısaca bir bilgi verelim. Modern 
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insanın en yeni sorunlarından biri olan kavram telefondan uzak 
kalma korkusu” olarak nitelendiriliyor. Kişiyle cihazın arasında 
gelişen bağımlılık ise ileri seviyede iletişim bozukluğu, sosyal 
başarısızlık ve anksiyete krizlerine yol açıyor. 


NOMOFOBİ MİYİM? 

- Telefonum olmadan eksik hissediyorum. 

- Telefonu sürekli kontrol ediyorum. 

- Şarjımın bitmesi dünyanın sonu gibi. 

- Cihazımı kaybetmekten, unutmaktan ve arızalanmasından 
korkuyorum. 

- Yokluğunda baş dönmesi, kalp çarpıntısı, mide krampları gibi 
anksiyete belirtileri gösteriyorum. 


Yeni neslin problemi olarak görülen bu korku aslında sanılanın 
aksine sadece *Z Kuşağı (1995-2010 yılları arası doğan nesile verilen 
ad) ilgilendirmiyor. Bizleri hatta ebeveynlerimizi de avucunun 
içine almış akıllı telefonlarla korku geniş bir tabanda yayılma fırsatı 
buldu diyebiliriz. Teknolojinin gelişmesi ve internetin artık geniş 
bant aracılığıyla yaygınlaşması iletişimin daha kolay olması işimize 
geliyor. Ancak bu yaygınlığın yeni bağımlılıklar ve roller ortaya 
çıkarmasıyla bir o kadar da ürkütücü hale geldiği gerçeğini göz ardı 
edemeyiz. Neyse, felaket senaryolarına ara verelim... İletişimin tek 
tıkla, yada bir dokunmatik ekran aracılığıyla sağlanması, #lörtün 
fotoğraf beğenme düzeyine inmesi ve arkadaşlıkların “Retweet” 
aracılığıyla devam etmesi elbette bildiğimiz dünyadan kopuşumuzu 
ve farklı bir dünyaya adım atışımızı hızlandırdı. 

İşte iletişimimizin ve ilişkilerimizin geldiği bu noktada 
daha çok beğenilmek, arzulanmak ve takdir edilmek amacıyla 
gösteriş yapmak ya da olmadığımız biri gibi gözükmek zorunda 
kalabiliyoruz. Arkadaşlarımız olsa bile yalnız hissetmemizin sebebi 
de sabırsız olmamızın sebebi de tam olarak bu durumun sonuçları. 
Sabırsızlıkla bu kavramların ne alakası mı var? Anlık mesajlaşma 
uygulamaları sayesinde fotoğraf alıp gönderebiliyor, görüntülü 
konuşabiliyor ve ücretsiz mesajlaşabiliyoruz. Her şey bu kadar 
kolayken “mavi tık'ı gördüğümüzde alamadığımız bir cevap ise bizi 
çılgına çevirmek için fazlasıyla yeterli... Henüz “Bir cevap yazmak 
bu kadar mı zor?!” iletisini almayanlar hâlâ çok şanslı. 


BİZİM İÇİN HER SANİYE ÇOK ANLAMLI 
Sosyal medya kullanımı, nispetizm ve nomofobi derken son olarak 
bu konu hakkında bilinmesi gereken FOMO sendromunu da es 
geçmeyelim. “Fear of Missing Out” yani “gelişmeleri kaçırma 
korkusu olarak tanımlanan bu sendrom bahsettiğimiz dünyaya 
ne denli sıkı sıkıya bağlandığımızı gözler önüne seriyor. Gün 
boyunca sürekli olarak zaman akışlarını yenileyen bu sendrom 
sahipleri tüm gelişmelerden haberdar olmayı hiçbir gelişmeyi 
kaçırmamayı arzuluyor. Her an bir yerlerde bir şeyler oluyor değil 
mi? Daha önce bu kadar çabuk erişemediğimiz için bu korkuya 
kapılamıyorduk fakat şimdi her yenilememizde dünyanın diğer 
ucunda yaşananları yada yan masada olanları görebiliyorsunuz. 
Bahsettiğimiz gelişmeler sadece siyasi ya da herkesi ilgilendiren 
konular olmayabilir tabii... Kendi ilginize göre şekillenen gelişmeler 
kimisine göre hayvan hakları olurken kimine göre ofisteki 
rakiplerin hayatı da olabiliyor. En azından bahsettiğimiz konuda 
biraz olsun kontrol bizde ya da ilgilerimizde diyebiliriz. Aranızda 
dünyanın kötüye gittiğini düşünen varsa bu konuda kendi fikrimizi 
söylemeden geçmeyelim. Tüm bu “kötü” olarak nitelendirilen 
olaylar aslında tarihin tozlu sayfalarında yazanların tekerrürü 
desek yanlış olmaz herhâlde. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde 
bilgi akışının hızı sayesinde gündemimiz çabucak değişirken bizler 
gezegenimize karşı sorumlu hissediyoruz. 

Her gün fotoğraflar çekiliyor ve paylaşıyoruz. Ayrıca bu meseleyi 
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sadece fotoğrafile de sınırlamamakta fayda var. Sürekli durum 
güncelleyen ve duygularını eşe dosta aktaranlar, her caddede 

yer bildirimi yapmak gibi alışkanlıklar sahibi olabiliriz. Gösteriş 
devrinin sakinleri olarak görünmek, fark edilmek üzerine inşa 
edilmiş hayatlarımızı yaşamak zorundayız. Zorunda olma durumu 
ilk bakışta korkutucu gelse de bu devirde paylaşmak ve göstermek 
konularında bu kadar başarılı örnek varken kişi de kendini pekâla 
buna mecbur hissedebilir. Ayrıca yine, yalnızca bu döneme ait 
olduğu konusunda da şüphe duymamamız garip olurdu. Tarihin 
başından beri insan fark edilmek, dikkat çekmek, beğenilmek 
istemiştir diyebiliriz değil mi? İlkel kabilelerin yüzlerine sürdükleri 
boya onları diğerlerinden farklı kıldı, saraylarda düzenlenen 
balolarda şıklık yarışı yapıldı... Şimdi de sadece sağlıklı yaşamak 
amacıyla değil, şekilli vücudumuzu spor salonu aynasından 
fotoğraflamak için spor salonlarına ödeme yapıyoruz. Aslında çok 
da fark yok değil mi? Hayır, şartların sağladığı rahatlıkla beraber bu 
konuya kafa yorabiliyoruz hepsi bu. 

21. yüzyılın başlarında olmamıza rağmen içinde bulunduğumuz 
hızlıdönemin ismi konusunda henüz anlaşamadık. Bilişim Çağı 
içerisinde olduğumuzu söyleyen otoritelere bir de “Gösteriş Devri 
teklifini sunuyoruz. Zamanını, paylaşmak adına cömertçe kullanan 
bu devrin insanları olarak tarihe not düşülmemiz gerekir... Kaldı ki 
yıllar sonra dünyadan geçmiş insanların günlükleri sayılacak olan 
Twitter varken hayattan silinmemiz pek de mümkün görünmüyor. 
Aile ilişkilerimizi Facebook, fotoğraf albümlerimizi Instagram, 
seyahat güncemizi de Swarm'dan bulacak torunlarımıza bol şans 
diliyoruz. # 


i 


Elimizden düşürmediğimiz 
akıllı telefonlar ve neredeyse hepimizin hayatını 
istila eden sosyal medya, 
hayatımıza başka başka 
takıntılar ve rahatsızlıklar 


fobi ve Fomo Sendromu 
bunların başında geliyor. 
Günümüzün 'paylaşmazsak 
unutulacağız' endişesi sizi 
de sardı mı bilemeyiz ama 
sosyal medyanın başımıza 
daha ne çoraplar öğreceği 
de merak konusu... 


da soktu. Nispetizm, Nomo- 


Hani urla e i yıldızlara teklif 
# ettikleri.dudak uçuklatan 


GERÇEK FUTBOL HİKÂYELERİ 


YAZI GÖKHAN İLKER 
gokhan.ilker©yahoo.com 


Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in futbol sevgisi ve Dünya Kupası düzenleme hayali, Çinli iş adamlarını Avrupa futbol 
piyasasında daha agresif hale getiriyor. Şimdiye 
kadar, Avrupa'da futbol piyasasına yabancı sermaye açısından Rus oligarklar ve Körfez sermayesi hakimdi. Bu iki grup Chelsea ve Paris Saint- Germain (PSG) gibi devleri hâlâelinde tutsa 
dabeklenenin aksine sayıları her geçen gün artmıyor. Premier League'e ilgi gösteren ABD'li 
patronlar ise İngiltere dışında yeni bir maceraaramaya niyetli değil. Ancak Çinliler tam da 
kendilerinden beklendiği gibi kılcal damarlara 
girerek yavaş yavaş Avrupaliglerine sızıyor. Öyle ki futbolun beşiği İngiltere'de şimdiden sekiz 
takımın ya sahibi ya da ortağı oldular. 

Öncelikle futbol dünyasının gözbebeği Premier League'i doğru analiz etmek gerekiyor. 
Bu ligin ekiplerine en büyük yatırım, ABD'li iş 
adamlarından geliyor. Ziradört Premier League 
ekibinin çoğunluk hissesi onların elinde bulunuyor. Avrupa devi Manchester United'ı, ABD'li 
Glazer Ailesi, 2005 yılında 1,47 milyar dolara 
satın alırken; bu satış sonrası büyük protestolar yaşanmıştı. Bir diğer İngiliz devi Arsenal'de 
ise2007yılında kulübe ortak olan ABD'li iş adamı Stan Kroenke, 2017'de diğer ortakların hisselerini alarak 9062,89 payla en büyük hissedar 
haline geldi. 2010 yılına baktığımızda ise, Premier League'in köklü kulübü Liverpool, Amerikan beyzbol kulübü Boston Red Sox'ın da sahibi 
olan John Henry'nin başında bulunduğu New 
England Sports Ventures'a 300 milyon sterline 
satıldı. Swansea City'nin de hisselerinin 966091 
için geçtiğimiz yıl ABD'li yatırımcılar Jason Levien ve Steve Kaplan'la 100 milyon sterlin karşılığında anlaşıldı. 

Premier League ekiplerine en büyük yatırım 
olarak ABD'yi Çin (3) ve Rusya (2) takip ediyor. 
2003 yılında Rus milyarder Roman Abramovich, 160 milyon avroya Chelsea'yi 10 dakikada satın alarak bütün dikkatleri üstüne çekmiş 
ve büyük bir akımı başlatmıştı. Bir diğer Rus 
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ESGYİRENOİ7. kare een 


EN ÇOK KAZANAN HÂLÂ TEVEZ 
PSG'den yıllık 30 milyon avro 
kazanacak Neymar, yıllık ücreti 

25 milyon avro olan Lionel Messi 
ile 23,6 milyon avroluk kulüp 
gelirli Cristiano Ronaldo'yu geride 
bırakarak 'en yüksek maaş' alan 
futbolcular sıralamasında ikinciliğe 
yükseldi. Listenin ilk sırasında ise 
Çin Süper Ligi'nde top koşturan ve 
yıllık kazancı 38 milyon avro olan 
Carlos Tevez var. 


yatırımcı olan Maxim Denim, 2017'de Bournemouth'un önce ortağı oldu. 2013'te ise çoğunluk hisseyi kulübün eski sahibi ve başkanı Eddie Mitchel'den satın aldı. Sekiz Premier League 
ekibinin sahibinin İngiliz kaldığı ligde; Birleşik 
Arap Emirlikleri, İran, İtalya ve Tayland'dan birer yatırımcı bulunuyor. 

Genel durum bu olsa da Çinlilerin İngiliz futbolu sevdası devam ediyor. En büyük yatırım, 
bu yıl şampiyonluğun en büyük iki adayından 
biri olarak görülen Manchester City'ye yapıldı. 
Çin şirketleri CMC ve CITIC'den oluşan konsorsiyum, 265 milyon dolara kulübün 96013lük 
hissesini satın aldı. Gelen haberlere göre Çinliler kulüpteki paylarını arttırabilmek için diğer 
ortaklara hisse devri baskısı yapıyor. Devlet destekliCMC; ABD'de NewYork City, Avustralya'da 
Melbourne City ve Japonya'da Yokohama Marinos'un sahibi olarak tanınıyor. Çinlilerin kontrolündeki bir diğer Premier League ekibi ise 
Ada'nın güney sahillerinin köklü kulübü Southampton. Zira Lander Spor Geliştirme'nin sahibi Çinli işadamı Gao Jisheng, Ağustos ayında 
Hong Kong'daki bir banka aracılığıyla 210 milyon sterlin ödeyerek Southampton hisselerinin 
9680'ini satın aldı. Hisselerin artık 9620'sini elinde bulunduran kulübün eski sahibi Katharina 
Liebherr, yaptığı açıklamada yönetim katındaki 
işleyişin değişmeyeceğini ve Başkan Ralph Krueger'in görevine devam edeceğini söyledi. Ancak 
bu açıklamanın hemen ardından Gao Jisheng 
yaklaşık bir yıldır bu yatırım için çabaladığını ve 
oldukça gururlu olduğunu belirterek, kulüpte 
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Sekiz Premier League ekibinin sahibinin İngiliz kaldığı ligde; Birleşik Arap 
Emirlikleri, İran, İtalya ve Tayland'dan birer yatırımcı bulunuyor. 


yeni bir sayfa açmayı planladığını anlattı. İngiliz 
liginde 1919-1920 sezonunda şampiyonluk yaşayan, beş kez de Federasyon Kupası'nı müzesine 
götüren West Bromwich Albion'ın 9088'lik hissesi de geçenyıl 43 yaşındaki Gouchuan Lai'nin 
başında olduğu Yunyi Guokai Spor Geliştirme 
şirketine devredildi. 

Bunların dışında Çinli patronlar dört tane 
Championship takımının da sahibidurumunda. 
Birçok alanda faaliyet gösteren Recon Grup'un 
sahibi Çinli işadamı Tony Xia, 95 milyon dolara 
Aston Villa'nın tüm hisselerini satın aldı. Şanghay ve Hong Kong merkezli Fosun International, Wolverhampton Wanderersın hisselerinin 
önce 967Lini, geçtiğimiz aylarda ise tamamını 
53 milyon dolara portföyüne kattı. Hong Konglu iş adamı Carson Yeung ise 71 milyon dolar 
karşılığında Birmingham City'nin sahibi oldu. 
Ancak Carson Yeung, para aklama suçundan 
altı yıl hapis cezasına çarptırılınca hisselerin 
kontrolü bir başka Çinli holding olan Trillion 
Trophy Asia'ya geçti. İngiliz lig piramidine göre 
üçüncü lig olan League One'da mücadele eden 
120 yıllık NorthamptonTown'un 9060 hissesi 
de geçtiğimiz Haziran'da Çinli spor geliştirme 
ve eğitim şirketi 5USport'a satıldı. SUSport'un 
Başkanı Tom Auyeung, “Yaklaşık 18 aydır bir İngiliz futbol kulübüyle ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Birçok kulübü yakından inceledik. Ancak en çok Northampton Town istedik.” dedi. 
Auyeung, eski başkan Kelvin Thomas'ın görevine devam edeceğini de açıkladı. 

Ada'dan çok daha sıcak bir noktaya, İspan- 


ya'ya geçtiğimizde ise Çinlilerin elinin altında 
altı İspanyol kulübü olduğunu görüyoruz. Bundan birkaç yıl önce mali açıdan çok parlak bir görünümü olmayan Atletico Madrid'i kurtaran da 
Çinli bir işadamı oldu. Dünyanın en büyük emlakşirketi olarak bilinen Dalian Wanda Grup'un 
sahibi Wang Jianlin, 2015 başında Atletico Madrid'in 9020'lik hisselerini yaklaşık 45 milyon avrokarşılığında satın aldı. Çinlilerin La Liga'daki 
diğertakımı ise Espanyol. Barselona kentinin takımı Espanyol'un 9656'lık hissesi, geçen sene başında yaklaşık 64 milyon avroya Rastar Grup'un 
sahibi Çinli iş adamı Chen Yansheng'e satıldı. 
Ancak Çinli patronlar burada da İngiltere'deki- 
ne benzer bir yol izleyerek alt liglerden takımları da portföyleri arasına kattı. 

La Liga'dan La Liga 2'ye düşen Granada'da 
İtalyan işadamı Gino Pozzo, geçtiğimiz yıl hisselerin çoğunluğunu aynı zamanda Amerikan 
Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota 
Timberwolves'ta da ortaklığı bulunan Çinli iş 
adamı Jiang Lizhang'a devretti. Lizhang'ın şirketi Link International Sports Granada için 37 
milyon avro ödedi. Bunun dışında La Liga 2'deki Lorca hisselerinintamamı Xu Genbao, 3. Ligde yer alan Jumilla'nın ise hisselerinin 96100'ü 
Li Xiang&Tang Hui adlı şirketlerin elinde. La 
Liga 2'nin bir başka üyesi Real Oviedo ise Uzak 
Doğu'daki potansiyeli görerek iki yıl önce kulübün önemli bir grup hissesini Çin'de kurdu- 
Şu altyapı ile halka satışa açtı. İspanyol futbolu 
hayranı olan 1.500 Çinli yatırımcı kısa süre içinde satışa çıkarılan hisseleri kapış kapış satın aldı. 


Savunma futbolunun serttemsilcisi İtalya'da 
ise inanılmaz şeyler oldu. Serie A'nın dev ekipleri Milan ve Inter'in çoğunluk hisseleri, Çinli 
yatırımcılar tarafından satın alındı. Son yıllardaulusal ve uluslararası kulvarlarda başarı elde 
edemeyen Milanotemsilcileri, Çinli yatırımcılarıntransfer döneminde harcadığı paralarla eski 
günlerine dönmek istiyor. Silvio Berlusconi'nin 
31yıldır sahibi olduğu Milan'ın 9099,93'lük hissesi, yaklaşık 740 milyon avro bedelle Çinli iş 
adamı Li Yonghong'un sahibi olduğu Rossoneri 
SportInvestment Lux'a devredildi. 37lik payı aynı zamanda kulüp başkanlığını da yürüten Endonezyalı işadamı Eric Thohir'de bulunan Inter'in geriye kalan 9068,55'lik hissesi de 
geçen yıl elektronik aletler üreten Çin firması Suning Holdingler Grubu'na satıldı. Böylece Milano artık bir İtalyan şehrinden çok Çin 
kenti haline geldi. 

İtalya'daki son satış Haziran ayında yapıldı. 
Granada'nın kontrol hisselerinin sahibi olan 
Çinliişadamı Jiang Lizhang, 1913'te kurulan 104 
yıllık Parma'nın 9660'ını yaklaşık 10 milyon dolara satın aldı. Geçmişte iki UEFA Kupası ve bir 
Avrupa Süper Kupası kazanan Parma'nın hisselerinin 9630'u Parmalı yedi işadamının oluşturduğu konsorsiyum ile 9610'u Parmalı bir taraftar grubunun elinde bulunuyor. Geçtiğimiz ay 
Çin kulübü Chongging Dangdai Lifan'ın 2090'ını 
eline geçiren Lizhang, Parma'daki başkan yardımcılıklarına kulübün efsane golcüsü Hernan 
Crespoile camia tarafından çok sevilen Giacomo Malmesi'yi getirdi. NBA'de Minnesota Timberwolves'un da ortakları arasında bulunan Jiang Lizhang”ın 2016'dan beri Belçikatakımı OH 
Leuven'in peşinde olduğu biliniyor. Yatırıma 
ihtiyacı olduğu bilinen OH Leuven taraftarlarının tepkisi nedeniyle Çinli iş adamına satış 
yapılamıyor. 

Avrupa'nın beşinci büyüğü Fransa'da ise Ligue 1 ve Ligue 2'de ikişer kulüp Çinlilerin eline geçti. Geçtiğimiz yıl kulübün 9620'sini 100 
milyon avro karşılığında Çinli IDG Capital 
Partners'a satan Lyon, yine geçen yıl açılan 60 
bin kişilik Groupama Stadı'nın inşaat masraflarının bir kısmını Çinli ortaklarından sağladı. Fransa'da kendi stadının sahibi tek kulüp 
olan Olimpik Lyon'un Çin'deki marka hakları IDG'nin elinde bulunuyor. Dört kez Fransa 
şampiyonu olan, geçtiğimiz yılı üçüncü sırada 
bitiren Wesley Sneijder'in yeni takımı OGC Nice'in 680'ini Chien Lee ve Alex Zheng, ABD'li 
ortaklarıyla birlikte 21 milyon dolara satın aldı. 
Kulübün 20'lik payı ise Fransız başkanı Jean- 
Pierre Rivere'de kaldı. Ligue 2'de yükselme mücadelesi veren Auexerre'in 9660'ını sekiz milyon 
dolara Çinli gıdaambalajı şirketi ORG satın aldı. 
Kulübün 964091 ise AJA Futbol Birliği'nde kaldı. 
Sochauxise yedi milyon dolara aydınlatma devi Ledustarafından kapıldı. Ledus Aydınlatma 
aynızamanda Peugeot ve Citroen'in ortağı olan 


Çinli grup DongFeng/iniştiraki olarak biliniyor. 
Avrupa'nın beş büyüğü arasında Çin'e şimdiye 
kadar kulüp kaptırmayan tek ülke Almanya. Ancak Almanya'nın dışında Portekiz'de alt liglerdeki Oriental Dragons (96100 WSportSeven), 
Sport Uniao Sintrense (9670 Iberia Universal) 
ve Torreense (9670 Çi Chen) Çinli şirketlerin 
elinde bulunuyor. Ayrıca Portekiz ikinci ligine 
önemli bir elektronik devi LEDMAN sponsor 
oldu. LEDMAN Liga Pro olarak anılan ve 22 takımın mücadele ettiği ligin yaklaşık değeri 135 
milyon avroya ulaştı. LEDMAN, aynı zamanda Avustralya ekibi Newcastle Jets'in de sahibi 
olarak dikkat çekiyor. 

Çin istilası bu kadarla da sınırlı değil. Çinliler doğu ve kuzey Avrupa'ya da seferler düzenliyor. Çeklerin en önemli kulüplerinden Slavia 
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Prag'ın 9699,96'sı enerji devi Çinli grup CEFC'ye 
satıldı. Ancak satışla ilgili miktar şimdiye kadar 
açıklanmadı. Bir diğer Çinli şirket olan ve büyük 
spor organizasyonları düzenleyen Pekin merkezli United Vansen, ekonomik anlamda büyük 
sıkıntılar yaşayan Hollanda ekibi Ado Den Haag”'ın 9698'lik hissesini sekiz milyon dolara satınaldı. Şimdilik en kuzeyde bulunan takım ise 
Danimarka ikinci liginde mücadele ediyor. Bu 
yazının yazıldığı sırada maç eksiğine rağmen lider olan Vejle'nin sahibi Andrei Zolotko ve Jin 
Changikilisi. Chang, kulübe ortak olduktan sonraGZ Evergrande'nin 20 yaşındaki genç yıldızı 
Ruibao Hu'yu Danimarka'ya getirdi. Çin sermayesi bir süre önce Galatasaray'a da gayri resmi 
olarak talip oldu. Ancak Türk futbolundaki dernek statüsü nedeniyle alımdan vazgeçildi. 8 


ÇİN HÜKÜMETİ MUSLUKLARI KISIYOR 
Çinli patronların Avrupa'da 27 kulübün 
sahibi ya da hissedarı olmalarına karşın 
Çin devleti ülke liglerindeki transfer 
çılgınlığı dizginlemekte kararlı. Harcanan 
astronomik paralara rağmen milli 
takımın başarısızlığı üzerine Çin Futbol 
Federasyonu, Mayıs ayında, bundan 
sonraki yabancı transferlerinden yüzde 
100 vergi alacağını açıkladı. 

Çin Futbol Federasyonu, ülkeye 
transferde bonservis bedellerine de 
kısıtlama getirdi. Düzenlemeye göre 
zarar açıklayan kulüpler yabancı bir 
oyuncu için en fazla 5,9 milyon avro 
bonservis bedeli ödeyebilecek. Zarar 
gösteren Çin Süper Ligi kulüplerine 
ayrıca Çinli futbolcu transfer ederken 
de en fazla 2,6 milyon avro ödemesine 
izin verildi. Bu arada, Çin Süper Ligi ve 
2.Ligi'ndeki kulüpler sözleşmeli yabancı 
oyuncu sayısı kaçsa o kadar 23 yaş altı 
Çinli oyuncuyu as kadrolarında tutmak 
zorunda olacak. 


gömlek COS 250 TL 
pantolon KİĞILI 99,90 TL 
şapka ZARA 69,90 TL 
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ESGUIRE / MODA 


KOD ADI: RAHAT 


ÜZERİMİZDEKİ KIYAFETLERLE HEM HER ORTAMA 
UYUM SAĞLAMAK HEM DE ŞIK OLMAK, DOĞRUSU 
BÜYÜK BİR LÜKS. BUNA BİR DE RAHATLIĞI 
EKLERSENİZ, SİZDEN KEYİFLİSİ OLMAZ. 

AĞIRLIKLI OLARAK SİYAH VE BEYAZIN UYUMUNU 
GÖRECEĞİNİZ YENİ SEZON ÜRÜNLERİ, TAM DA 
BU HİSSİ VERİYOR. EŞOFMAN PANTOLONLARIN, 
DESENLERİYLE DİKKAT ÇEKEN SWEATSHIRT VE 
GÖMLEKLERİN UÇUŞTUĞU YENİ SEZONDA SİZ DE 
İDDİANIZI ORTAYA KOYABİLİRSİNİZ. 


Fotoğraf 
ÖMER FARUK GÖKALP 


di 


Moda Editörü 
DUYGU ALTIPARMAK 
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ESOUIRE / MODA 


sweat-shirt VERSUS 

(BRANDROOM) 845 TL 

eşofman altı VERSUS 

(BRANDROOM) 1.045 TL 
> fular ZARA 39,90 TL 
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kazak KENZO 


(HARVEY NİCHOLS) 1.275 TL 


pantolon ZARA 139,90 TL 


*. 
tadi 


0 
— 
— 


ii, 
İk 
n &. 
ia 
—. 
a 
e 
e 
yy, 
MÜŞ 
b ” © 
—. 


sweat-shirt VERSUS 
(BRANDROOM) 1.095 TL 
pantolon KENZO 
(BRANDROOM) 975 TL 

şapka 79,90 TL 

ayakkabı PULL&BEAR 149,90 TL 
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YGOM / ANINOSI 


ESGUIRE / MODA 


ceket MAVİ 199,90 TL 
triko SALVATORE 
FERRAGAMO 2.245 TL 
pantolon SALVATORE 
FERRAGAMO 1.895 TL 
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triko SALVATORE 


e, p ç FERRAGAMO 2.695 TL 
> 


kaban COS 790 TL 

triko ALEXANDER 
MCOUEEN 3.595 TL 
pantolon KİĞILI 99,90 TL 
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Saç&Makyaj ONUR MARANGOZ Fotoğraf Asistanı TANER YAMAN Model DOMINIK / Option Model 
Katkılarından dolayı Hilal Aysal'a teşekkür ederiz. 
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YGOM / ANINOSI 


Başrollerde 
<a esrarengizliğin 

—- evrensel yüzü iKarl e GE 
—Glusman.; — << 


122 Esd 10-17 e 


g1 ei — 
. . 


im. Ye” b 


Fotoğraf 
TURELILLEGRAVEN 


7 


Moda Editörü 
NICK SULLIVAN 


ceket 2.500 dolar, 
gömlek 700 dolar, 
MFÇğ—. pantolon 835 dolar, 


. — ami loafer'lar 1.500 dolar 
- “ . “e ” LOUIS VUİTTON. 
v m e di. .. a, Otomobil: 2017 
.— “ — > Aston Martin DB11. 
a Pa 
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z “ve “ivenleri iŞ — 
Z görüşmelerinden gizli.  - 

- - “görevlere kadar her 
'dürumda destekleyen * 

o zakıma elbiseler var.“ 
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0 He söz konusu olduğunda 
genellikle şu cümlelerle sık sık 
karşılaşırız: “Oyuncu, oynadığı karaktere 
kendini tamamıyla adamalıdır.”, “Bu sektörde 
hataya yer yoktur.” Evet doğru, oyunculuğun 
temelini oluşturur bu kurallar. Bu kuralları 
benimsemiş, oyunculuk dersi verebilecek 
seviyede uzmanlaşmış birçok kişi var. Bu 
isimlerden biri de Karl Glusman. Oyuncunun, 
“Nocturmal Animals'daki performansını 
izlediğinizde bunu açıkça görebiliyorsunuz. 
Oyunculuk macerası, üniversite yıllarında 
başlamış. 19unda hayatını bu yönde devam 
ettirmeye karar verdiğinde Portland'dan 
ayrılıp New York'a taşınmak dışında başka 
bir şey düşünemez olmuş. Bir süre sonra da 
hayalleri gerçekleşmiş. Glusman, New York'a 
geldikten sonra bir oyunculuk stüdyosuna 
kayıt olmuş ve Lincoln'daki bir kütüphanede 
eski filmlerdeki oyunculuk performanslarını 
inceleyerek günlerini geçirmiş. Önce 
Macy'nin “Santa Land'inde bir elf”i daha 
sonra da bir madde bağımlısını oynamış. 
Chelsea'de bir tuvaletin üzerine kurulmuş 
döşeme altı boşluğu kadar bir alanda bile 
uyumak zorunda kalmış bu süreçte. “Peki, 
kimse sana iş vermiyorsa nereden başlarsın?” 
Şans eseri Glusman fırsatı yakalaması çok 
sürmemiş. Hem de Jackie Chan ve Sylvester 
Stallone gibi ustaların yolundan; oldukça 
yetişkin ögeler barındıran bir film ile... 
Glusman, Fransız-Arjantinli provokatör 
Gaspar No©'nin bir arkadaşı tanıştığında 
Paris'te bir gece kulübündeymiş. Glusman ve 
kızın arasındaki ilişki zamanla ilerlemiş ve 
birkaç ay sonra Glusman No&'den bir telefon 
almış. Nog, Glusman'a filmde olmak isteyip 
istemediğini sormamış. Direkt, filmdeki epey 
müstehcen seks sahnelerini sergilemenin 
kendisi için uygun olup olmadığını sormuş. 
Hem de dublör ya da benzetim sahneleri 
kullanmaksızın! Glusman, hiç tereddütsüz 
teklifi kabul ettiğini söylüyor. 

Çekimlerin ardından ortaya çıkan “Love? 
isimli filmde Glusman asık suratlı genç bir 
adamı oynamış. Film, karakterin geçmişte 
yaşadığı cinsel birliktelikleri oldukça 
güçlü bir şekilde ekranlara yansıtıyor. 
Filmi “porno? olarak lanse etmek filmin 
sanatsal boyutuna haksızlık olur ama illa 
bu bakımdan nitelendirilmesi gerekiyorsa 
dafilm için “entelektüel müstehcen bir 


Bu sayfada: ceket 
(Fiyat istek üzerine.), 
gömlek (Fiyat istek 
üzerine.), pantolon 
(Fiyat istek üzerine.), 
kravat 200 dolar 
DIOR HOMME; 
ayakkabılar PAUL 
ANDREW 795 

dolar. Yan sayfada: 
takım elbise 2.480 
dolar, gömlek 1.350 
dolar PRADA; 
ayakkabılar TOD'S 
595 dolar, çoraplar 
PANTHERELLA. 


Bu sayfada: ceket 
2.600 dolar, gömlek 
750 dolar, pantolon 
790 dolar BOTTEGA 
VENETA; güneş 
gözlüğü GIVENCHY 
295 dolar. Yan 
sayfada: takım 
elbise 2.995 dolar, 
gömlek 375 dolar, 
kravat 195 dolar 
ERMENEGILDO 
ZEGNA; ayakkabılar 
BRUNO MAGLI 

425 dolar, kemer 
BURBERRY 350 
dolar. 


> yapım'denebilir. Eleştirmenler filmi 
“uç noktada, “romantik, “şehvet dolu” 
ve “cüretkâr” olarak değerlendirmiş. 
No&'nin önerisi üzerine Nicholas 
Winding Refn büyüleyici “The Neon 
Demon filminde genç yıldıza fotoğrafçı 
rolünü vermiş. “Love filminin “Cannes 
Film Festivali'ndeki gösterimine katılan 
tasarımcı-yönetmen Tom Ford ise filmi 
izledikten sonra “Nocturnal Animals? 
filmindeki bir rol için Glusman'ı gözüne 
kestirmiş. Glusman filmde hırçın bir 
Texaslı'yı oynamış. Rol aldığı bu iki film 
aktörün sektördeki değerini arttırmış 
ve IMDb sayfasının daha fazla 'rahatsız 
edici görüntüler barındıran filmlerden 
oluşmasına yol açmış: Seks, şiddet ya da 
her ikisini de içeren filmlerden. 
Glusman, en son yer aldığı daha az 
cüretkâr fakat kasvetli ve yoğun 
bir yapım olan Gypsy'de (Netflixte 
yayında) sinemanın A takımı olarak 
nitelendirilen üst düzey oyuncular ile 
birlikte oynamış. Filmde aktris Naomi 
Watts ve “Fifty Shades of Grey'in 
yönetmeni Sam Taylor-Johnson ile 
çalışmış. Watts filmde hastalarının 
hayatları ile gereğinden fazla iç 
içe olan bir terapisti canlandırıyor. 
Glusman da bu hastalardan biri. 29 
yaşındaki aktör gerçek hayatında “Big 
Little Lies? ya da “Rough Night” isimli 
yapımlardan hatırlayacağınız Zoğ 
Kravitz ile birlikte. “Ona cidden çok 
aşığım ve aşkımız karşılıklı. Rüya gibi 
birilişki.” diyor Glusman. Kız arkadaşı 
ile görüşmek üzere birlikte yaşadıkları 
apartman dairesine gitmek için Los * 
Angeles'tan New York'a uçmadan önce 
telefonda konuşuyoruz Glusman ile. 
“Onu görmek için sabırsızlanıyorum. 
Gecenin 02:00'sinde evde olacağım. 
Onu uyandırmak için zile basacağım. 
Gerekirse de ayakkabılarımla 
lambaları kıracağım.” diyor. Dahği 
önce de dediğimiz gibi, suç işlemekten" 
korkmayan biri. 


Röportaj 
JONROTH 


> 


Derleyen 
KAAN SANCAR / 
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Bu sayfada: 

ceket 2.095 dolar, 
pantolon 575 dolar 
LANVIN; ayakkabılar 
J.M. WESTON 1.185 
dolar. Yan sayfada: 
ceket 1.600 dolar, 
gömlek 670 dolar, 
pantolon 650 
dolar SALVATORE 
FERRAGAMO; 
kemer BURBERRY 
350 dolar, güneş 
gözlüğü DOM 
VETRO 295 dolar. 
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Gecenin içinde... 


Retro yansımalar: 70'lerin esintilerini yeni sezonda 
çok fazla hissedeceksiniz. 


Fotoğraf Moda Editörü 


Cyrill Matter James Sleaford 
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GUCCİ 


Erkek: Siyah, taşlanmış 
denim-deri ceket 
4.040 pound, 
taşlanmış denim 
pantolon 640 pound 


Kadın: Leopar 
desenli ipek elbise, 


ISABEL MARANT 
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BOSS 


Kahverengi kaşmir 
palto 830 pound, 
yün takım elbise 
750 pound, yün 
balıkçı yaka kazak 
130 pound 
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ERMENEGİLDO 
ZEGNA 
COUTURE 


Alpaka yünü jakar bomber 
ceket 2.380 pound, tişört200 
pound, pantolon 350 pound 
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LOUIS 
VUITTON 


Yün-deri 'V' yaka 
kazak 1.450 pound, 
çizgili gömlek 625 
pound, yün pantolon 
625 pound, deri 
kemer 495 pound, 
pantolon zinciri 
45O0pound 
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GIORGIO 
ARMANI 


Deri ceket2.900 
pound, tişört220 
pound, yün-flanel 
pantolon 640 pound 
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DOLCE & 
GABBANA 


Kaşmir-yyün ceket 
1.900 pound, tişört 
315 pound, yün 
pantolon 495 pound 
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DIOR 
HOMME 


Desenli deri mont 
3.500 pound, jarsenaylon balıkçı yaka 
kazak 230 pound, yün 
pantolon 850 pound 
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CANALI 


Yün-kaşmir kruvaze 
palto 1.240 pound, 
yün ceket 930 pound, 
yün pantolon300 
pound, deri botlar 
660 pound, tişört 
SUNSPEL 65 pound 
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—. 


TOPMAN 
DESIGN 


Erkek: Yün çizgili 
yelek 40 pound, 
gömlek 15 pound, 
yün çizgili pantolon 
5Opound 


Kadın: Sahte kürk 
mont, İSABEL 
MARANT. Beyaz 
tişört, GAP, 


143 


Y 


- 
? 


, 


p 


e | 4 e 


SAINT 
LAURENT by 
ANTHONY 
VACCARELLO 


Erkek: İpek-taş işlemeli 
gömlek 6.850 pound, 
“Hollywood'kemerli yün 
pantolon 680 pound 


Kadın: Deri elbise, deri 
çizme, deri clutch 
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BOTTEGA 
VENETA 


Beyaz deri mont 
2.535 pound, bisiklet 
yaka yün-ipek kazak 
485 pound, yün-ipek 
pantolon 745 pound 


Fotoğraf Asistanı: 
Francois.Grivelet, Saç: 
Frederic Kebbabi (B 
Agency); Mâkyal: * 
Adelie Balez (B 
Ageney), Prodüksiyon: 
Chariotte Moulin 
(Talent&Partner), 
Modeller: Baptiste 
Zysman (Elie Men) ve 
Irina (M Management) 


Pigalle Country Club'a 
(Paris, Fransa) 
teşekkür ederiz. 
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Göz Hapsi 


HER ZAMAN 
YANINIZDA 


irt kes! 


Yepyeni ürünü Sprocket ile HP, anıları- 
nın telefonlarda değil basılı olarak saklamak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. 
Cepte rahatlıkla taşınabilecek kompakt 
boyutuyla fotoğraf baskısını zahmetlibir işolmaktan çıkaran bu cihaz, kullanıcılara akıllı telefon ve tabletlerle çekilen fotoğrafları Bluetooth bağlantısı 
ile heran her yerde basma olanağı sunuyor. iOS ve Android uyumlu cihaz, 
AppStore ve Google Play Store'da ücretsiz olarak sunulan HP Sprocket uygulaması aracılığıyla kullanıcılarına fotoğ- 


rafları çerçeve, sticker, filtre ve metin 
gibi birbirinden renkli seçeneklerle kişiselleştirme imkânı tanıyor. 5cm x 76cm 
boyutunda su geçirmez ve lekelenme- 
ye karşı dayanıklı fotoğraflar basabilen 
ürün, kullandığı kağıt teknolojisi sayesinde kartuşa da ihtiyaç duymuyor ve 
kağıdın yapışkanlı arka yüzeyi sayesindede süsleme ve dekorasyon amaçlı olarak kullanılabiliyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulan 
HP Sprocket'ın satış fiyatı ise 499 TL. 
www.hp.com 


TÜRKİYE 


Dair Mei erir 
Köye e e Orta 
Çivileri Yeke Yur 


Mietageti Min / Mic ve Oem 
e Ti 


BAATLERE RUM KATAN İŞLER 


Zamanın kıymetini bilen denizcilere, 
kâşiflere ithaf edilen ve yüksek saatçiliğin 
değerleriyle paralel içeriklere, 
fark yaratan dosya konularına yer veren 


TURKUVAZ 


SİNEMAYA ÖVGÜ. 


Sinemanın büyüsü, ayrıntılara verdiği önem ve 
görsel ustalıktaki kararlılığıyla bizi geçmişe, içinde 
bulunduğumuz ana ve geleceğe götürür. Çünkü 
izleyici, ancak her şey; her sahne eşyası, her 
karakter ve her performans mükemmel olduğunda 
kendini gerçek anlamda başka dünyalardaymış gibi 
hissedebilir. Rolex olarak, bu büyüyü yaratan 
sinema emekçilerini onurlandırmaktan gurur 
duyuyoruz. Sadece zamanı göstermez. Tarihi 


de anlatır. 


SİNEMA SANATLARI VE 
BİLİMLERİ AKADEMİSİ'NİN 
YEGANE RESMİ SAATİ 


“MUHTEŞEM. 
FİLMİLERİN 


SIRRI DETAYLARDA 
GİZLİDİR. ÜSTELİK SADECE 
BİRKAÇ DETAYDA DEĞİL, 


HER BİR 


DETAYDA.” 


> 


JAMES CAMERON 
OSCAR* ÖDÜLLÜ YÖNETMEN 


OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE 


ROLEX 


